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Es-Seyyil Osman Hulüsi Efendi Vakfı'nın yayın hizmetlerinden biri olan Divan Radyo yayın hayatına başladı. Radyomuzda Osman Hulüsi Efendi'nin Divan-ı Hulüsi-i Darendevi adlı eserinden ilahi ve şiir dinletileri başta olmak üzere dini ve tasawufi yayınlar yapılmaktadır. 
Radyomuzu web sayfamız üzerinden ve telefonunuza yükleyeceğiniz mobil uygulamalar ile dinleyebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz... 


Dr. Kemal'DEMİR 


mi 


Şanlı Türk tarihinde İstanbul'un fethi kadar önemli bir başka dönüm noktası da Malazgirt Zaferi'dir. Bu 


Malazgirt Zaferi ve Birlik Ruhu 


Zafer neticesinde Anadolu bize vatan olmuştur. İslâm tarihi açısından yönetim sisteminde Müslümanların hâkimiyeti güçlenmiş, yeniden etrafa yayılmış, başka coğrafyalardaki gönülleri İslâm'ın sevgisiyle buluşturmuştur. Selçukluların bu zaferle bu toprağa ektikleri tohumlar Osmanlı çınarı olarak 600 yıl insanlığa huzur gölgesi olmuştur. Türk milletinin dünya siyasetine yön vermesi adeta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden son- 


ra gelişmiştir. Vatan ve hâkimiyet kuran bir zafer olması bakımından tarihi önemi büyüktür. 


Türk devlet anlayışı, insanlığın refahı ve toplumun huzuru için ırk, mensubiyet ve inanç ayırmadan herkesin güvenini temin eden bir temele dayanır. Bu topraklardaki Hitit ve Roma dâhil yaşanmış bütün medeniyetler- den daha üstün, insanlığın henüz ulaşamadığı parlak bir medeniyet inşa edilmiştir. Malazgirt Zaferi'nin sahip olduğu geniş kapsam ve kalıcı önemini Bizans tarihçisi Peter Charanis, şu cümlelerle belirgin hâle getirmiştir: 


"Malazgirt Savaşı, Küçük Asya'nın ve uzun vadede yüzyıllar boyunca da Yakındoğu'nun kaderini belirleyecekti." 


Selçuklular ilk dönemlerinden itibaren İslâm dünyasında birlik oluşturma hedefiyle gayret göstermişlerdir. 
Onun içindir ki Malazgirt Savaşı'nın “İslâm birliği ve kardeşliği" bağlamında bizatihi önemi dikkati câliptir. 
Abbasi Halifesi, İslâm ülkelerinin her tarafına gönderdiği ve bütün mescitlerde “âminler” eşliğinde okunan dua metninden veya savaşa iştirak eden inanmış askerlerin ortak tutumlarından bu birlik ruhunun nüvesinin oluştuğu bilinmektedir. Bu birlik ruhu takip eden asırlarda İslâm dünyasının sosyal, siyasal ve hatta kültürel tarihinin en muharrik gücü olarak tarihe geçmiştir. Böylece aziz milletimiz her yönde öne çıkmış, rehber olmuş, 


civar devletler nezdinde kuwvet ve siyaseti genel kabul görmüştür. 


Malazgirt Zaferi'nin olumlu neticeleri sadece bunlar değil, İslâm dünyası üzerindeki etkisi hatta ilk ve önemli bir örnek olmasından dolayı hiç kuşkusuz bunlarla ilişkili olarak başka sonuçlarının da varlığı zikredilebilir. Bunları özetleyecek olursak; Selçuklularla birlikte İslâm dünyasının politik zemini haline gelen “Sultan” ve “Halife” ayrımının mutlaklaşmış, “Ümmet'in askeri ve siyasi yönden liderliğinin” Türk milleti tarafından deruhte edilişi genel geçer bir kabul olmuş, İslâm toplumunda siyasi merkez Anadolu'ya geçmiş, orta vadede Bizans'ın Anadolu'nun doğu ve güneydoğu kesimlerinde Müslümanlara karşı kurmuş olduğu direniş hattı çökmüştür. Ayrıca fetih ve İslâmlaşma süreci bütün Anadolu sathına yayılmaya başlamış, bunun sonucu olarak Anadolu bir Türk-İslâm yurdu hâline gelmiştir. Yine konuya bu açıdan bakıldığında, Müslüman Türklerin Avrupa içlerine kadar ilerleyip Roma'ya kadar gerçekleştirilen fetih faaliyetleriyle İslâm dininin Avrupa içlerine kadar ulaştırmayı başaracak Osmanlı devlet ve medeniyetinin temeli Malazgirt Zaferi'yle atılmıştır. Bu aziz vatanı 


şimdi canımız pahasına korumak da bizlerej düşmektedir. Sefer bizden zafer Allah'tandır. 
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. Zihi şol pâdişâh-ı aşk olan Mecnün hevân ile 


. Leb-i Şirin'ine âşüftelikle cân verip Ferhâd 


. Nice yıl firkatın nârıyla kan yaş akıtan Vâmık 


ç t 


. Lebin hâl ile zülfün bahşını ortaya salmışdır 


O bahşın yâdı uşşâkın dilin gavgâya salmışdır 


. Müselsel turranın sevdâsını der-hâst eden Mansür 


Verip cânın özün meydânına rüsvâya salmışdır 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Görüp Leylâ-yı hüsnün kendini sahrâya salmışdır 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O şemşir-i gam-ı aşkı ser-i sevdâya salmışdır 


AN 


Verip seylâba Azrâ özrünü deryâya salmışdır 


. Hulüsiyi nigâh-ı mestinin kurbânı olmaklık 


Düşürmüş çâresiz derd ü gam-ı ferdâya salmışdır 


(8 Nesre Çeviri ÇX <ğ 


. Ey Sevgili! Senin dudağın, ben ve zülfünün ihsanını ortaya salmış, 


berkese duyurmuştur. O ihsanın zikr edilmesi âşıkların gönlünü kavgaya salmıştır. 


. Ey sevgili! Örgülü saçının sevdasını dileyen Mansur, (onun için) 


canını verip özünü senin meydanında rezil etmiştir. 


. Ne güzel! Şu aşk padişahı olan Mecnün, aşk hevesiyle güzellik 


Leylâsını görüp kendini çöllere salmıştır. 


. Ferhad, Şirinin dudağına perişan bir hâlde çılgınca can verip o 


aşk gamının kılıcını sevdanın başına salmıştır. 


. Ey sevgili! Nice yıllar ayrılık ateşiyle kanlı gözyaşı akıtan Vamık, 


Azrâ'nın özrünü sele verip okyanusa salmıştır. 


. Ey sevgili! Mest bakışının kurbanı olmak Hulüsiyi çaresiz derde 


ve gelecek (kıyamet hesaplaşması) endişesine salmıştır. 


Nesre Çeviren: Prof. Dr. Nihat Öztoprak 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Vanevi Fetihler 
Maddi Fetihlerin Temelidir 


“İslâm'ın emir ve yasakları da hem maddi hem de mânevi alana yöneliktir. Bu itibarla mânâ önemlidir, madde de önemsiz değildir. Ruh gerekli, şekil gereksiz değildir.” 
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o slâm, madde ile mânâyı birlikte ele alır. İnsan beden ve ruhtan oluşmuştur. Yüce Yaratıcı, ilk insanın çamurdan önce bedenini yaratmış, ardından ona ruh vermiştir. Yani insanın maddesi önce şekillenmiş, ardından ona can verilmiştir. 
Dolayısıyla insan, beden ve ruhuyla, madde ve manasıyla insandır. 


İslâm'a göre dünya ve âhiret hayatı bir bütündür. Dünya âhiretin hazırlık yeri, ekim tarlası; âhiretise dünyanın hasılatve hasatyeridir. 
Âhiret saâdeti dünyada kazanılır. Nitekim hesap gününde müngfıklar, önlerinde ve yanlarında nurlarıyla cennete doğru ilerleyen mü'minlere şöyle diyecekler: “Bizi de bekleyin de ışığınızdan bir parça alıp faydalanalım.” dediklerinde mü'minler şöyle karşılık vereceklerdir: “Ardınıza dönün de ışığı orada/dünyada arayın!”! Zira nüru kazanma yeri dünya idi, şayet dönebiliyorsanız oraya dönün ve oradan nur elde edin! 


İslâm'ın emir ve yasakları da hem maddi hem de manevi alana yöneliktir. Bu itibarla mânâ önemlidir, madde de önemsiz değildir. Ruh gerekli, şekil gereksiz değildir. Sözgelimi namaz ibâdetinde vakte riâyet etmek, kıbleye yönelmek, beden ve namaz kılınacak yerleri temiz tutmak, kıyam-rukü'-secde-ka'de gibi rükünleri düzgün yapmak, cemaatle namazda safları sık ve düzgün tutmak şekille ilgili hususlardır. Huşü' ve huzü' içerisinde bilinçli bir şekilde namazı kılmak ise ibâdetin manevi boyutudur. Diğer ibâdetler için de durum böyledir. Bu yüzden işin mânevi/rühi yönünü gözetirken, maddi/şekli yönünü ihmal etmek yersizdir. Zaten madde-maânâ, şekil-ruh, dünya-aâhiret her ikisi birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmaması gereken şeylerdir. 


Bir hadislerinde Peygamberimiz (s.a.V.), “Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir.”2, “Safları düz tutunuz. İleri geri durmayınız. 
Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur.” 
buyurmuştur. Günlük hayatı bir düzen ve intizam içerisinde olan Peygamberimiz (s.a.v.) mandya önem verdiği gibi maddeye de önem verir ve “Yüce Allah, güzeldir, güzeli sever.”* buyururdu. 


Temel önemlidir ama binâ da gereklidir. 
Üzerinde binâsı olmayan temellerin bir 


anlamı ve faydası yoktur. Ama büyük binâdlar, 


sağlam temeller üzerine kurulurlar.” 


Düşünecek olursak namaz ibâdetinde asıl olan insanın Yüce Yaratıcı'nın huzurunda olduğunun bilincinde olması ve bu bilinçle samimi bir şekilde ibâdetini yapmasıdır. Dış görünüş, şekil çok fazla önemli değil gibi görülmektedir. Halbuki durum hiç de böyle değildir. Zira iç dünya dışa yansır, dış görünüş iç dünyanın aynasıdır. İman, bütün amellerin temelidir, gönül dünyası da söylem ve eylem dünyasının temelidir. Çoğu zaman bedeni/ şekli (odüzeltmek, kalbi/ruhu (düzeltmekten kolaydır. Kolayı yap(a)mayan bir kişinin, zoru yapması daha güçtür. Bu yüzden çoğu ilim adamı, niyet etmekte asıl olan, kalbin hazır olmasıdır, ancak dil ile ne yapılacağını söylemek de kalbi buna hazırlar demişlerdir. 


Bu yüzdendir ki, yirmi üç yıllık peygamberlik süresinin on üç yılı Mekke'de geçmiştir. 
Mekke Dönemi'nde daha çok iman ve ahlaki düzenlemeler söz konusudur. Medine Dönemi ise mudmelât dediğimiz davranış dünyasına yöneliktir. Yani on üç yıllık Mekke Dönemi'nde gönüllerin O fethi gerçekleşmiş, Medine Dönemi'nde bu süreç devam ederken maddi fetihler gerçekleşmeye başlamıştır. 


Onun için maddi fetihlerin yolu mânevi fetihlerden geçer. Bireyin hayatında da toplumun hayatında da önce mânevi fetihlere ağırlık verilmeli, sonra maddi fetihler hedeflenmelidir. 
Ancak bu, diğerinin ötelenmesini gerektirmez. 
Zira her iki fetih birbirini tamamlayan ve hakiki anlamda fethe ulaştıran rükünlerdir. Temel önemlidir ama, binâ da gereklidir. Üzerinde binası olmayan temellerin bir anlamı ve faydası yoktur. Ama büyük binâlar, sağlam temeller üzerine kurulurlar. 
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İnsan öncelikle maddi fetihlere erişmek, ganimet, izzet ve devlete ermek ister. Yapıp ettiklerinin karşılığını peşin olarak alıvermek, 


görüvermek ister. Ancak manevi fetihler olmadan, gönüllerin fethi sağlanmadan kalıcı maddi fetihlere erişmek imkânsızdır. Bu sebeple hayat o kitabımız oKur'ân, o “açan-fetheden” anlamına gelen Fâtiha süresiyle başlar. Bu süre aynı zamanda Kur'ân'ın bir bütün olarak ilk inen süresidir. Fâtiha Süresi mânevi gönül fethinin anahtarıdır. Kitabımızın son inen süresi ise “Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde” âyetiyle başlayan ve maddi fetihden bahseden Nasr Süresi'dir. Fâtiha Süresi'nin adı sürede açıkça geçmez. Nasr Süresi'nde ise fetih kelimesi açıkça zikredilir. Zira manevi fetih, maddi fetih gibi açıkça görülmez, o gönüllerde gizlidir. Maddi fetihten bahseden Nasr Süresi'nin yüz onuncu süre olarak Kur'ân'ın sonlarına konulması da oldukça dikkat çekicidir. Buna göre Kur'ân'ın 


23 TURİST 


yüz dokuz süresi, maddi fetihleri hazırlayan ve onlara götüren ilkelerle doludur. 


Kur'an'da Fetih Süresi adıyla bilinen süremiz, “Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih/zafer sağlamışızdır.” âyetiyle başlar. Müfessirlerin açıklamalarına göre bu süre, Hudeybiye Antlaşması'ndan hemen sonra inmiştir. Bu anlaşma Hicret'in altıncı senesinde, umre için Mekke yakınlarına kadar gelen Müslümanlar ile onlara, o sene umre yapma izni vermeyen Mekke o müşrikleri (oarasında o yapılmıştır. 
Anlaşmanın şartları ilk etapta Müslümanlar için ağır maddeler içermektedir. Ortada, görülen bir fetih de yoktur. Anlaşmanın en can alıcı maddesi, tarafların on yıl birbirleriyle savaş yapmayacak olmalarıdır. İşte taraflar arasında bu barış ortamının sağlanması, büyük ve apaçık bir fetih olarak nitelenmiştir. Gerçekten de antlaşmanın imzalanmasından iki yıl sonra Mekke'nin fethi, Hayber'in fethi gibi büyük maddi fetihler gerçekleşmiştir. Yapılan bu anlaşma da bu fetihlerin alt yapısını oluşturmuştur. Daha da önemlisi bu barış ortamının sağlanması ile insanlar Medine'yi ve Müslümanları yakından gezip görebilme ve İslâm'ı sâlim kafayla tanıyabilme imkânına sahip olmuşlar ve kitleler hâlinde İslâm'a girmeler gerçekleşmiştir. Ki asıl fetihdezaten gönüllerin İslâm'a açılmasıdır. Onun için ilim adamları âyette geçen fetihten kasdın Hudeybiye Antlaşması, ilerde gerçekleşecek olan Mekke ve Hayber'in fethi, İslâm dininin gücünün ortaya çıkmasıyla onun yegane hak din olarak anlaşılması olduğunu söylemişlerdir. 


O hâlde nefislere hoş gelen maddi fetihlere oerebilmek için önce gönüllerin fethini gerçekleştirmeliyiz. Bu ise fethe tâlip olanların sağlam bir inançla, birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerine kenetlenmeleri, İslâm'a özgü kardeşlik ruhunun toplumda hâkim olması ile mümkün olacaktır. İslâm toplumunu oluşturan fertlerin yürekleri aynı hedef, aynı amaç doğrultusunda çarpmalı ki düşmana gâlip gelebilsinler. Şairin dediği gibi; “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça 


yürekler, onu top sindiremez.” Bu konuda hayat düsturumuz biz mü'minleri şöyle tanımlar ve uyarır: 


“Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin. 
Allah'ın size olan nimetini anın. Birbirinize düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” 


“Doğrusu Allah, kendi uğrunda, kenetlenmiş bir duvar gibi, sıra sıra savaşanları sever.” 


"Allah'a ve Peygamberine itâat edin; birbirinize düşmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz/devletiniz gider, zaferi kaçırırsınız. 
Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.” 


Demek ki Yüce Allah'ın yardım ve sevgisini kazanabilmek için, izzet ve devlete erebilmek için Allah'ın kopmaz ipi Kur'an'a sımsıkı sarılmalı, ayrılığa düşmemeli, geleceğe dönük umudumuzu kaybetmeden sabır ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz. 


İslâm tarihine bakıldığı zaman görülür ki, Müslümanlar, Bedir'de olduğu gibi, sırf Allah'ın kelimesini yücelterek Allah'ın rızâsına ermek için yola düştüklerinde hep gâlip gelmişler; Uhud'da olduğu gibi tefrikaya düştüklerinde, savaşın bir anında içlerinden bir kısmının dünyevileşmesi sonucu mağlübiyetlerle karşı karşıya kalmışlardır. 
Sekiz asırlık Endülüs medeniyetinin düşüşünde, düşmanın saldırılarından ziydde Müslümanların dünyevileşme ağına düşmeleri, makam mansıp ihtirasıyla parçalanıp birbirleriyle savaşmaları etkili olmuştur. 


Malazgirt zaferini kazanan ordu, Allah yolunda şehâdet arzusuyla yola çıkan İslâm ordusudur. 
İstanbul fethini gerçekleştiren kutlu ordu da aynı gaye doğrultusunda birbiriyle kenetlenmiş ordudur. Onlar, “Kim var?” denildiğinde, sağına soluna bakmadan “Ben varım.” diyerek öne atılan şehâdet aşkıyla dopdolu cihad erleridir. 


Bu orduların arka planında “Bugün ben siftahımı yaptım, komşum henüz yapmadı, alışverişinizi ondan yapın, onun da çoluk çocuğu 


var." diyerek diğerkâmlık örnekleri sunan esnaf ruhu vardır. Dirâyetli kumandanların yanında, onları ilim ve irfanıyla yönlendiren ilim ve fen adamları vardır. Umutla büyük düşünen ve büyük hedeflere yöneltip geleceğe hazırlayan üstatlar, savaş stratejisini bilerek gereken teknik hazırlığı yapan bilim adamları vardır. O ordunun muzafferiyeti için dudlarıyla destek çıkan duâ ordusu vardır. Fetih, Fâtih, Akşemseddin, Topları Döken Urban Usta, Ulubatlı Hasan ve halk desteğiyle gerçekleşen bir mozaiğin ürünüdür. 


Unutmayalım ki gerçek ve kalıcı fetih, madde ve manasıyla bir bütün olarak gerçekleşecek olan fetihtir. Böyle bir fetih, kumandanı ve askeriyle, ilim ve fen ehliyle, duâ ordusu halkıyla bütünleşen bir ordudur. Evet, fatihler var oldukça fetihler müyesser olacaktır. Fethe namzet adaylar oldukça fetihler gerçekleşecektir. 


“İyi bilin ki Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır.”19 


“Yardım-zafer Allah'tandır ve zafer yakındır. 
Mü'minlere müjdeler olsun!"11 


“Amelleriniz âmirlerinizdir... Nasıl olursanız, öyle yönetilirsiniz."1? 


O hâlde talip olduğumuz fetihlere müstahak olmaya gayret emeliyiz. Biz hakedersek, fetih madalyalarını el-Fettâh olan Yüce Allah bizlere takacaktır. 
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“Allah'ı zikredenlerin hayat sahibi, Allah'ı gereğince zikretmeyenlerin ölü mesâbesinde olduklarını düşünen Ihramcızâde, âlemdeki her canlının ölümleriyle zikirlerinin ancak kesildiğinibelirtmiştir.” 


1 


# 


€ 


; 


” 
>» 
M.İ y 
“ 


a — « 


/ 


7 
pe 


10 somuncubaba 


üslüman hayat serüvenini boşa 
M geçirmemelidir. Her geçen gün daha 

güçlü donanıma ermek, her geçen gününü özverili bir şekilde değerlendirmek durumundadır. Hayatı anlamlandırmanın ve en güçlü yaşam kalitesine ermenin yolu zikrullahtır. 
İlâhi huzura ermek için Hak dergâhının kapısını çalmak gerekmektedir. Vâridât ve fuyüzâta ermek için evrâd ve ezkâra riâyet etmek vecibedir. Bizleri insanlık kıymetine büründüren en temel etkenin zikir olduğuna dikkatimizi çeken İhramcızâde, kıldığımız namazların ve düzenli olarak yerine getirdiğimiz virdlerin bizleri o insanlık idealine obüründürdüğünü söylemektedir. Âyet-i kerimeden hareketle kalblerimizin zikirle huzur bulduğunu, kalblerin cilasının zikrullah olduğunu belirtmektedir. 


Zikirden hâsıl olan lezzet hiçbir tatta bulunmayacak kadar özeldir. Allah'ı zikredenlerin erdikleri lezzet çok özel bir nimettir. Zikirle zevk u safd elde edenler gönüllerini arıtmış, dillerini destân kılmış ve hayatlarını onurlandırmış isimlerdir. 
Kendini âlemlerin zikrine ortak kılan, eşyanın tesbihâtına eşlik eden ve inananların dertlerine zikirle derman bulmalarını isteyen İhramcızâde, bu uğurda kader imtihanına maruz kaldığını ve Allah'ın adını yüceltmek uğrunda çok sıkıntılar çektiğini dile getirmektedir. Zikre devam edenlerin, dilini, gönlünü ve bütün organlarını zikirle hemhal kılanların Allah'ı tanıma ve O'nun rızasını kazanma imkânı elde edeceklerini söylemektedir. o Zikrullaha olan  iştiyakları sebebiyle diyar diyar gezdiklerini, esmâdan müsemmdya seyir gerçekleştirdiklerini ve dleme ibret nazarıyla baktıklarını söyleyen İhramcızâde zikrullahla gerçekleşen değişimi bizlere şu şekilde beyan kılmaktadır: 


Bilmediler zevkimi cümle ins ü cin melek, 

Derdine düştüm bana neler çektirdi felek, 

Hâl-i Hakk'ı bulmaya beyim zikrirm dâim gerek, 


Zikr-i Hakk, seyr u sebakla ders-i yektâ olmuşuz. 


“Nakşbendiyye şeyhi olarak buldukları bu kısa yolun kalbe yolculuk olduğuna işaret edilmiş vücut gemisini deryâda yüzdürmek için mâhir kaptanlara ihtiyaç hissedildiğine 


dikkat çeklmiştir.” 


Bir Nakşbendiyye mürşidi olarak İhramcızâde tarikatında kalb zikrinin ne kadar önemli olduğunu, kalbin ıslahı için öngörülen tarikat derslerini icra kılmak gerektiğini hatırlatmaktadır. 


Kalbin ıslahı için vücudun sıhhat bulacağını belirtmektedir. Kalbi, ruhu, zihni, benliği ve hayatı intizama bürünenlerin âleme nizam verebileceklerini anlatmaktadır. İçsel huzura kavuşamayanların dış dünyanın emniyetini sağlayamayacakları (gerçeğine ( dikkatimizi çekmektedir. 
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“İhramcızâde, müntesiplerine fendfillaha ermelerini, kendilerine pâye 


Nakşbendiyye şeyhi olarak buldukları bu kısa yolun kalbe yolculuk olduğuna işaret etmektedir. Vücut gemisini deryâda yüzdürmek için mahir kaptanlara ihtiyaç hissedildiğine dikkat çekmektedir. 


vermemelerini, hiçlik dersi almalarını, 


Müridlerini namazlarına, niyazlarına, derslerine ve virdlerine titizlikle uymaya davet etmektedir. Yatarken, kalkarken, yerken, 


benlik davasından kaçınmalarını istemektedir.” 


Allah'ı zikredenlerin hayat sahibi, Allah'ı gereğince zikretmeyenlerin ölü mesâbesinde olduklarını düşünen İhramcızâde, âlemdeki her canlının ölümleriyle zikirlerinin ancak kesildiğini hatırlatmaktadır. Mürşid-i kâmilleri müridlerinin başındaki bir şemsiye olarak gören İhramcızâde, mürşid-i kâmillerin tasarruf sahibi (oolduklarını, omüridlerinin ( hâllerine yakından vakıf bulunduklarını, müridlerinin gidişatını bizzat kontrol ettiklerini, müridlerinin istikâmet üzere gidişatını sağlayamayanların şeyhliklerini geçersiz görmektedir. Müridlerinin hal ve hareketlerinden haberdar olduklarını belirten İhramcızâde, seyr u sülük eğitiminde kestirme ve kısa yol bulduklarını belirtmektedir. 


içerken dâimâ abdestli olmaya, herkesi nefislerini köreltmeye, nefislerini ruhlarının emrine âmaâde kılmaya, nefislerini zayıflatıp ruhlarını takviye etmeye davet etmelidir. 
İhramcızâde'nin omeclisinde derviş zikre başlayınca kendini zikre kaptırmalı, zikirle yoğrulmalı, zikir onu benliğinden soyutlayıp ilâhi isim ve sıfatların nuruna gark etmeli, dış dünyaya alakasını kesmeli, zikre doymamalı. 


Tam bir mahviyet sahibi olan İhramcızâde, Hakk'a gereğince kul olamamanın sıkıntısını duyar, kusurlarını dile getirir, acziyetini ortaya koyar, ne kadar ibddet etse de Rabb'ine lâyık olmadığını söylerdi. Müntesiplerine fendfillaha ermelerini, kendilerine pdye vermemelerini, hiçlik dersi almalarını, benlik davasından kaçınmalarını istemektedir. O kendi ahvdlini 


bizlere şu özel hatırlatmalarıyla ortaya koymaktadır: “Gardaşlarım! Hepinizi Allahu Teâlâ'ya emânet ettik. İnsan yok olmalı, bu da laf ile değil, hâlle olacak. İnsan dört şeyden mürekkeptir; hava, su, toprak ve ateş. İnsanda bir et parçası var o da kalptir. Gardaşlarım! 
Soyadımızı Toprak koymuşlar ama toprağa bakıyorum da utanıyorum. Dirimizi, ölümüzü ve gıdamızı hep o muhdfaza ediyor. Biz toprak gibi tevdzulu olamıyoruz." 


Zikrin tadından yoksun kalanlara kendilerinin erdikleri zikir safdsını yerli yerince anlatan İhramcızâde, bugün Allah diyenlerin yarın cennet gülzdrına girecekleri müjdesini vermektedir. Dünyada Allah'ın adını ydd edenlerin âhirette susuzluklarını giderip rahmet deryaâlarına gark olacaklarını hatırlatmaktadır. 
Bugün “Allah” diyenler aşk bağına erecekler, gam ve kederlerden uzak kalacaklar, Kevser suyundan içmenin zevkini tadacaklardır. 
Bugün “Allah” diyenler Allah yolunda canını ve başını verecekler, ilâhi mükâfata erecekler, rahmet suyundan içeceklerdir. Bugün “Allah” diyenler, mukarribler gibi Allah'ı görecekler ve meşrebini pâk eyleyeceklerdir. “Allah” diyenler dostun bülbülü olacaklar, hoş kokulu sümbüle dönecekler, tecelliler bağının gülü hâline geleceklerdir. 


İhramcızâde'ye göre zikir, fıtrata yolculuktur. 
Zikir, aslımıza sâdık kalma deneyimidir. 
Zikir, yaratılış gerçeğini idrâk edebilmektir. 


Zikir, Hakk'ı bulmanın yolu, seyr u sebak ve ders-i yektâdır. 


Zikir, ballar balını bulmak, kulluk zevkini tatmaktır. 


Zikir, ilâhi imtihanı başarma azminin seyridir. 


Zikir, vuslat iklimi, rahmet serencâmı ve muhabbet deneyimidir. 


Herkesin bireysel zikirlerini titizlikle yerine getirmesi kadar dervişlerin birlikte icrâ ettikleri 


hatme-yi hâcegân zikrine katılmaya çok önem veren İhramcızâde, “Hatm-i Hâce'ye altı saatlik yerde dahi olsa gidiniz.” hatırlatmasında bulunmaktadır. 


Günah ve isyanlarla ömür geçirenleri tevbeye, gafletle ömrünü hebâ edenleri zikre davet eden İhramcızâde; “Her şeyin cilâsı ve gıdası vardır. Kalbinki ise zikirdir. Bunun kıymeti ise sonra anlaşılır.” diyerek bizleri zikir ehli olmaya davet etmektedir. Zikirle kalbe yolculuk yapılmakta, zikirle gönül gözü açılmakta, zikirle perdeler açılmakta, zikirle rahmet iklimine girilmektedir. Kendisini sevenlere nerede bir hatme-yi hâcegân yapılıyorsa oraya uğramalarını isteyen İhramcızâde, “Biz dört koldan oradayız." hatırlatmasıyla kendisini sevenleri zikir meclisine teşvik etmektedir. 


İnsana değer katan gerçeğin zikir olduğunu söyleyen İhramcızâde, amellerin en üstün olanını zikir olarak nitelemektedir. Kulluktaki zaafımıza dikkat çektikten sonra bizlerin her an Allah ile beraber olmasını istemektedir. 
Konuyu kâğıt örneğinden hareketle açıklamaya çalışan İhramcızâde, “Piyasada tonlarca kâğıt var. Bunların belirli bir kıymeti var. Ama kâğıda imza atılıp mühür vurulduğu zaman para oluyor. Kâğıdı para yapan mühür ile imzadır. 
İnsanı insan eden de zikirdir. Allahu Teâlâ'yı zikredin.” hatırlatmasında bulunmaktadır. 


İsmail Hakkı Efendi amellerin ihlâs ile yapılmasına çok önem verirdi. Dostlarına da böyle hareket etmelerini tavsiye ederek bu uygulamalarını âdet haline getirmelerini öğütlerdi. Bu anlamda bir dörtlüğünde şöyle der: 


Herkesin mikdâr-ı ihlâsınca fi'li eder zuhür Sen çalış ol muhlisândan çıkmasın senden kusür Gayrıda görsen hatâyı setredip ondan al huzür 


Bunu ödet edinip bir dürr-i yektâ bulmuşuz. 


Ağustos 


İsterseniz öncelikle Selçukluların Malazgirt'e hazırlık sürecinden başlayalım. Anadolu'yu vatan yapan o süreç nasıl başladı ve Selçuklular Malazgirt önlerine nasıl geldiler? 


Malumunuz, Anadolu kapılarının bizlere ve İslâm'a tamamen açılması, tabii ki 1071 Malazgirt Zaferi ile oldu. Ancak bu birden bire olmadı, yaklaşık 50-6Oyıllık bir hazırlık, keşifler ve nihâyet akınlar süreci akabinde husüle geldi. Bilindiği üzere Selçuklular adına ilk seferi, Çağrı Bey üç bin askerle 1015-1021 yılları arasında gerçekleştirdi. Altı yıl kadar Ahlat ve civarında hüküm süren ve keşif seferleri yapan Çağrı Bey, bu süre sonucunda Anadolu'nun ideal bir vatan olabilmesi açısından aranan bütün özellikleri taşıdığı neticesine vardı. Sultan Tuğrul'un da bu ideale destek vermesiyle Selçuklular, Türkistan'dan Anadolu önlerine âdetâ coşkun bir sel gibi akmaya ve Bizans küffarının kapısını dövmeye koyuldular. 
Bu noktada Anadolu, cihan hâkimiyeti ülküsünün ve i'lâ-yı kelimetullah dâvâsının en önemli ayağı ve hedefi mevkiine yükseldi. 


1048'deki Pasinler Zaferi'nden beridir Bizans'a varlığını duyurup amansız akınlarıyla yıldıran Selçuklular, son ölümcül darbeyi indirmeye hazırlanıyorlardı. Sultan Alparslan'ın tahta çıkması ile Anadolu'nun fethi ve batıya ilerleyiş daha esaslı ve sistemli bir fütühât politikasına dönüştü. İlk olarak Tiflis, Ani, Kars gibi Anadolu'ya girişi kolaylaştıracak, kavşak ya da kilit moktada- ki stratejik mevkiler ele geçirildi. Bu doğrultuda Bizanslıların ele geçirilemezliği ve sağlamlığı ile övündükleri Ani ve Doğu Anadolu'daki diğer stratejik yerlerin fethedilmesi, Selçuklu akınlarına direnç gösterebilecek büyük şehirler, müstahkem kaleler ve mevzilerin düşürülerek ilerde Malazgirt gibi büyük bir fethe ve Anadolu'yu yurt tutma ve İslâm beldesine dönüştürme siyasetine zemin hazırladı. Can çekişmekte olan köhne Bizans'ı Anadolu'dan sürmek ve bu güzel diyarı İslâm'ın doğudaki sağlam kalesi durumuna getirmek için Sultan Alparslan ve emrindeki Selçuklu akıncıları ve alperenler işte böyle Malazgirt önlerine geldiler. 


5 Ağustos 


Bizans'ın tavrı ve tepkisi ne oldu, savaşa yol açan sebepler nasıl zuhür etti? 


Gün geçtikçe büyüyen ve önü alınmaz bir kıvama gelen Selçuklu İslâm tehdidi karşısında Bizans İmparatoru Romanos Diogenes çareyi, Uz ve Peçenekler'in de dâhil olduğu sayısız milletin katılımıyla meydana gelen yaklaşık 200 bin kişilik, tarihinin en muazzam ordusunu teşekkül ettirmekte buldu. Tamamı paralı askerlerden oluşan bu ordu, Bizans halkından zorla toplanan ağır vergilerle tesis edildi. Selçukluların Malazgirt'te Bizans'ın karşısına çıkarabileceği kuwet ise ancak 50-60 bin olabildi. Diogenes, ordusunun kudretiyle öylesine mağrurdu ki, Selçukluları Anadolu'dan atmak bir tarafa, Türkistan ve İslâm âlemini de zapt edeceğini, camileri kiliseye çevirerek Hıristiyanlığı yücelteceğini zannediyordu. Ordusuna güvenin verdiği gurur ve kibirle imparator, Sultan Alparslan'ın barış teklifini tereddüt etmeden reddetti; “Barış, ancak Rey'de yapılacaktır. Ben, İslâm ülkelerine, kendi ülkem gibi hâkim olmadıktan sonra aslâ geri dönmeyeceğim. Hemedan'ın çok soğuk olduğunu haber aldım, bu bakımdan biz, Isfahan'da kışlayacağız, hayvanlarımız ise Hemedan'da kışlayacaklar." 
dedi. Alpraslan'ın elçisi İbnü'l-Mahleban ise şu muhteşem cevapla ona haddini bildirdi: “Hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir, ama sizlerin nerede kışlayabileceğinizi bilemem!” 


A 


Diogenes, İstanbul'dan hareket etmeden önce, Ayasofya'da büyük bir dini ayine katılarak buradaki meşhur Büyük Haç)'ı ziyaret etti. İmparator, bu ziyaretle ilgili Malazgirt yenilgisinden sonra hayret ve şaşkınlık verici şöyle bir hatıra zikretmiştir: “Herhangi bir sefer dolayısıyla İstanbul'dan çıkan imparator törelerinden birisi de Ayasofya'ya gidip yakutlarla bezenmiş olan Altın Haç'tan yardım ve şefâat dilemekti. Ben de bu geleneğe uyarak Ayasofya'ya gidip Altın Haç'tan başarı için şefdat diledim. Bu sırada haç, bulunduğu durumdan Müslümanların kıblesine doğru çevrildi. Buna son derece hayret edip şaşakaldım ve onu yeniden çevirip eski haline getirdim. Ertesi günkü ziyaretimde haçın yine kıbleye döndüğünü gördüm. Bunun üzerine zincirlerle bağlanmasını emrettim. Fakat üçüncü günkü ziyaretimde haç, yine kıbleye yönelmişti. Hayretler içinde kalıp bunu, çıkacağım seferde yenilgiye uğrayacağıma yormuştum. Yine de durmadım, arzu ve ihtiraslarımın etkisiyle, İslâm ülkelerine yürüdüm ve işte bütün bunlar başıma geldi.” 


Malazgirt Meydan Muhârebesi öncesinde Selçuklu öncü birliklerinin âni bir baskın neticesinde Bizanslıları bozguna uğratması, korktukları yenilginin ilk işaretini vermişti aslında. 
Bu sırada Bizanslıların Büyük Haç ve İmparator Diogenes'in tahtı etrafında toplanıp İncil oku- 


malarının hiçbir faydası olmamıştı. Selçuklu akıncılarının amansız taarruzları, getirdikleri tekbir nidâları ve yeri göğü inleten kös gümbürtüleri Bizans askerlerinin moralini çökertmeye yetmişti. 


“Malazgiri sadece Bizans ile Selçukluların değil, iki büyük inancın ve medeniyetin karşılaşması, kapışması ve hesaplaşması idi. 


İslâm'ın, Selçuklu Türkleri eli ve aracılığıyla Anadolu üzerinden Batı Hıristiyanlık âlemine 


Savaşa Selçuklular ve İslâm âleminin yaptığı maddi-manevi hazırlıklar nasıl oldu, biraz da 


ondan söz eder misiniz? 


Malazgirt Muhârebesi, Bizans'ın Anadolu'daki mevcüdiyetini belirlemesi açısından büyük öneme sahip olduğu gibi, esasen Türkler ve İslâm âleminin kaderini tayin etmesi bakımından çok daha hayati bir öneme sahipti. Türkler kadar Müslümanlar da büyük bir dikkatle bu kutlu savaşa ve neticesine kilitlendiler. O yüzden Sultan Alparslan, imamı ve fakihi Buhârâlı Ebü Nasr Muhammed'in tavsiyesiyle savaşın gerçekleşeceği zamanı, mübarek Cuma günü olarak belirledi. Ebü Nasr Muhammed'in, Sultana söylediği sözler şöyleydi: “Sen, İslâm için savaşıyorsun. Bu sebeple İslâm ülkelerindeki camilerde bütün hatiplerin Müslüman halkla birlikte senin için duâ edecekleri Cuma günü, öğle namazı sırasında düşmana saldır. Ben, Yüce Allah'tan zaferi senin adına yazmasını beklerim.” 


Halife Kaim Biemrillah da bir İslâm Halifesi olarak üzerine düşeni Tfd etti. Hilal ile Haç'ın bu müthiş mücdhedesinde kazanan tarafın Sultan Alparslan ve İslâm Ordusu olması, mücâhitlere zafer ihsanı için niyazda bulunulması maksadıyla bir hutbe hazırlattı ve Cuma namazında bütün İslâm ülkelerinde okunmasını istedi. Dilerseniz o müthiş hutbeyi paylaşayım sizlerle... 
Şöyle seslenmiş İslâm Halifesi Müslümanlara: 


“Allah'ım! İslâm sancağını yükselt ve İslâm'a yardım et! Şirki, başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle yok et! Sana itâat için, canlarını fedâ edip kanlarını sana tâbi olma hususunda akıtan, senin yolunun mücâhitlerini, onları kuvvetlendirerek yurtlarını, güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum kılma! 
Mü'minlerin emirinin burhânı olan Şehinşâhü'l- 


karşı ilerleyişine kapı açacaktı” 


a'zam'ın (Sultan Alparslan) senden dilediği yardımı esirgeme ki o, bu sayede hükmünü yürütür, şanını yayılır kılsın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin. 
Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmek için onu, lütufkâr ve her zaman etkili olan desteğinden mahrum kılma! Ordusunu meleklerinle destekle, niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır! Çünkü o, senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla buyruklarına uymak amacıyla, senin yoluna düştü. Çünkü Sen, 'Ey iman edenler, can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Peygamber'ine inanıyorsanız, onun yolunda can ve malınızla savaşırsınız." buyuruyorsun. Böylece onun, düşmana karşı giriştiği bu kutsal hareket, zaferden ışık alsın ve şirk zümresinin, hak yollarını göremeyip sapıklıkta gözleri yumulsun... 
Ey Müslümanlar, Alparslan'ın şerefli olarak düşmanlarını yok etmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine ve amacına erişmesi husüsunda, Allah'a duâ ve niyazda bulununuz!" 


Peki Sultan Alparslan ve Selçuklu İslâm Ordusu bu tarihi ve kutsal zaferi nasıl kazandılar? 
Bunun altında yatan dinamikler ya da başka bir deyişle Alparslan'ın zafer sırları nelerdir? 


Malazgirt sadece Bizans ile Selçukluların değil, iki büyük inancın ve medeniyetin karşılaşması, kapışması ve hesaplaşması idi. İslâm'ın, Selçuklu Türkleri eli ve aracılığıyla Anadolu üzerinden Batı Hıristiyanlık âlemine karşı ilerleyişine kapı açacaktı. Komutanından neferine Sultan Alparslan ve Kutlu Ordusu, Malazgirt'in bu 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“Malazgirt Muhârebesi yle Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar bu zaferle 


açıldı, Bizans'ın mukâvemeti tamamen kırılıp engel olmaktan çıkarıldı.” 


kritik ve kutsal misyonunun bihakkın farkındaydılar. Dolayısıyla zemzemle yıkanmış beyaz bir elbiseye ve aslında “Ölürsem kefenim olsun!" 
dediği kefene bürünen Sultan Alparslan, gaza edip Bizans küffdrını devirmek için muazzam bir iman, azim ve dinamizm ile bilenmiş ve donanmıştı. 26 Ağustos Cuma sabahı orduya savaş düzeni aldırdıktan sonra ellerini semâya kaldırarak şu samimi yakarışta bulundu: 


“Ey Allah'ım! Sana tevekkül ettim ve bu cihatta sana yaklaştım. Şu an senin huzurunda secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim, benim gerçek duygularımı yansıtmıyorsa beni, beraberimdeki yardımcılarımı kahret! 
Eğer samimiliğimi kabul edersen, bu cihatta düşmanlarıma karşı bana yardımcı ol ve beni muzaffer bir sultan kılı" 


Asıl büyük hitâbetini ise, ordusuyla beraber Cuma namazını kılarken İrdd etti. Hepinizin bildiği o tarihi hitdbede dile getirdiği sözler cengâver gazilerinin âdetâ yürek ve maneviyatlarını takviye ederek şâha kaldırdı. 
Konuşmasında geçen bilhassa şu muazzam sözler beni, eminim ki sizleri de her zaman çok etkilemiştir: 


“€y askerlerim ve kumandanlarım! Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben, Müslümanların camilerde bizlere duâ etmekte oldukları bu saatlerde, düşmanın üzerine atılmak istiyorum. 
Gâlip gelirsek arzu ettiğimiz netice gerçekleşecektir. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideriz. Beni takip etmek isteyenler gelsinler, istemeyenler ise serbesttir ve geri dönebilirler. Bugün burada, ne emreden bir sultan ne de emir alan asker vardır. Burada Allah'tan başka sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bugün, ben de sizlerden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehâdet de muzaffer olmak da bir saâdettir. 
Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.” 


Nihâyetinde Bizanslılar, Selçukluların meşhur Turan taktiğini tatbik etmesi ve Uz-Peçenek Türklerinin Selçuklu safına geçmesiyle ummadıkları bir hezimete uğradılar. Kendileriyle bir- 


likte, temsil ettikleri Haçlı âlemine de tarihlerindeki en ağır yenilgilerden birini tattırdılar. İşte bu azim, irâde, inanç, kararlılık ve mücâdele ile bu Malazgirt Zaferi kazanıldı. Tarih ve talihimizi taçlandıran mukaddes zaferlerden biri oldu. 


Son olarak Malazgirt'in tarihte ve tarihimizde meydana getirdiği derin ve şümullü neticeleri ve bugüne uzanan tesirlerine dair neler dersiniz? 


Malazgirt Zaferi, yalnızca bizim değil, İslâm ve Batı tarihinin de akışını etkilemesi bakımından çok mühim bir dönüm noktasıdır. Başka bir deyişle, insanlık tarihinde geniş bir coğrafyanın gidişatını belirleyen nâdir savaşlardandır. Her şeyden önemlisi de üzerinde yaşadığımız cennet vatanı bize armağan edip yeni vatan kılan emsalsiz bir zaferdir. Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar bu zaferle açıldı, Bizans'ın mukâvemeti tamamen kırılıp engel olmaktan çıkarıldı. Kısa sürede Akıncılar, Adalar Denizi ve Marmara kıyılarına kadar olan yerlere kolayca ilerleyip fethettiler. Anadolu'nun kapısı ve kilidi yine bu zaferle alındı. Anadolu'daki varlığımız sağlam temellere dayandırılıp perçinlendi. Horasan Erenleri ve Gazi Dervişler, tebliğ ve irşatları neticesinde Anadolu'ya İslâm mührünü vurdular. İslâm'ın diriltici ruhu ile dört bir köşesini yeşertip burayı İslâm'ın Hıristiyan Batı'ya uzanan ve yüzyıllar boyunca da yıkılmayacak olan sağlam bir ileri karakolu mevkiine eriştirdiler. Yine bu zafer Türklerin, İslâm'ın ve İslâm aleminin bayraktarlığı ve koruyuculuğu dâvdsını kuvvetlendirdi. 


Öte yandan İslâm âlemine yönelik büyük bir tehlikeyi bertaraf etmesinden ötürü bu zafer, Müslümanlar üzerinde de derin bir yankı uyandırdı, büyük bir sevinçle karşılandı. Abbâsi Halifesi, Alparslan'ın gönderdiği fetihndmeyi devlet erkanı ve halk önünde coşkun bir törenle okuttu. Sultan Alparslan'a, değerli hediyelerle birlikte özel bir mektup yazarak onu şu unvanlarla tebrik ve senâ etti: “Allah'ın yardımına mazhar, gâlip ve muzaffer evlat, en büyük sultan, Arap ve Acem hükümdarı, dünya hükümdarlarının efendisi, Müslümanların sığınağı, devletin 


kahredici bileği, dinin parlak tâcı ve İslâm ülkelerinin sultanı...” İslâm tarihçilerinin ekseriyeti bu zaferi, Hz. Ömer devrinde Bizans'a karşı kazanılan ve İslâm hâkimiyetinin Asya ve Akdeniz'de kesin olarak yerleşmesini sağlayan Kddisiye ve Yermuk Zaferlerine benzettiler. 


Zafer, Batı âleminde derin bir şok ve hayal kırıklığı meydana getirdi. Selçuklu Türkleri vasıtasıyla esasen Müslümanların ve İslâm'ın kazandığı bu kutsal zafer, en az Bizans kadar Batı dünyasını da endişeye düşürdü. Zuhür eden bu İslâm ve Türk korkusu, Anadolu'nun İslâm beldesine dönüşmesinin hâsıl ettiği hazımsızlık Avrupalıların, Anadolu ve Ön Asya'daki İslâm hakimiyetine son vermek ve Bizans'ı kurtarmak için asırlar boyunca sürecek olan Haçlı Seferlerine girişmelerine yol açtı. Meseleye, sonun başlangıcında olan Bizans cephesinden baktığımızda, Anadolu'daki varlık ve otoritesini mühim ölçüde kaybettiğini, Konstantinapol ve çevresine hapsolduğunu görüyoruz. Bundan sonra tarihin akışı Anadolu ve ötesinde Bizanslıların aleyhine, Türklerin lehine değişmiştir. Bu yüzdendir ki Malazgirt, Bizans için sadece kaybedilmiş bir savaş değil, aynı zamanda tarihini tersine çeviren bir kader savaşıdır. 


Son sözlerim şunlar olsun inşallah: Sıkça söylediğim ve vurguladığım üzere bu borcun en iyi ödenme biçimi bana göre emânet edilen mirasa sahip çıkıp lâyık olmaya çalışmak ve gelecek kuşaklara alnımızın akıyla devretmektir. Vatanımıza göz koyan azılı düşmanlarımızın çokluğu ve yüklendiğimiz vazifenin ağırlığı mevzuunda en sadık şâhidimiz, geride bıraktığımız zengin tarih sayfalarıdır. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve kutsal savaşçılarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Allah onlardan ebeden razı olsun, bizleri de hayırlı halef eylesin. Tabii sizler ve bu mülakat vasıtasıyla Somuncu Baba dergisi okurlarına kalbi selâm, hürmet ve muhabbetlerimi sunmayı da bir borç ve vazife telakki ederim. 
Vefalı okurlarımızın bizleri de halis duâlarında unutmamalarını diliyorum. 


omuncıtehaf 19. 
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Tika Remazan arınması 


Üzbekistar 
İzlenimleri 


“Taşkent'te Uluslararası İslâm Akademisi var. Bu akademinin içerisinde İmam Mâtüridi Araştırma Merkezi de yer almaktadır. Gerek akademide ve gerekse merkezde yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, 

“Birlikte ne yapabiliriz?” sorusunun cevabını aradık.” 
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> 8-13 Haziran 2023 tarihlerinde iki ar-Ü  İkadaşımla birlikte Özbekistan'a ha- a. reket ettik. Türkiye saatiyle 18.25'te İstanbul'dan Taşkent'e hareket eden Türk Hava Yolları uçağımız dört buçuk saatlik bir uçuştan sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan İslâm Kerimov Devlet Hava alanına teker koydu. Pasaport kontrolü esnasında “Özbekistan Fukardları" yazısı dikkatimi çekti. Burada “fukardlar” kelimesi “vatandaşlar” mânâsına geliyormuş. Bizim pasaport kontrol yerimizin ise farklı bir yer olduğu söylendi. Nihâyetinde pasaport kontrolünden geçtik, valizlerimizi alıp dışarı çıktık. Üç ayrı grup bizi karşılama- ya gelmiş. Onlara bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür edip içlerinden daha önce görüştüğümüz dostlarımızın araçlarıyla Türkiye Büyükelçiliği'nin misafirhânesine gittik. Gece saat 03:00 olmuştu. Özbekistan bizden iki buçuk saat ileride. Bunu da not etmek gerekir. 


Sabah ilk işimiz Özbekistan Davlat Jahon Tillari Universiteti içinde yer alan bir dil lisesini ziyaret etmek oldu. Taşkent'in en başarılı liseleri arasında yer aldığı ifade edildi. Bu lisede Taşkent'te oturan Türk ailelerinin çocukları da vardı. Okulun müdiresi Maksude Hanım bizleri lisenin öğretmenleriyle tanıştırdı. Çok yakın alaka gösterdiler. Özbekçeyi bilmesek de konuşmalar, bize hiç yabancı gelmedi. Kelimelerin çoğunu anlıyorduk. İçlerinde Türkçeyi güzel konuşan öğretmenler de vardı. Türkçe konuşmayı, nereden, nasıl öğrendiklerini sorduğumuzda Türk dizilerinden öğrendiklerini söylediler. Bize Türk dizilerinin isimlerini söylediler ve bu dizilerde oynayan karakterlerden bahsettiler. Okulun sınıflarında her milletten öğrenci vardı, kız öğrencilerden başı açık olan da başı kapalı olan da vardı. Özbekistan'da İslâm Kerimov yönetiminden sonra işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bizde Merhum Turgut Özal'ın yaptığı gibi liberal bir politika izlediği söylendi. Bu da doğrusu bizi çok sevindirdi. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra göreve başlama törenine Özbekistan Cumhur- 


başkanı da katılmıştı. Öğretmenlerden birisi o gün bütün Özbekistan halkının sokaklara döküldüğünü ve bu mutlu günü bayram olarak kutladıklarını anlattı. Hele Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağına Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i, soluna İlham Aliyev'i alarak her ikisine de “dostum, kardaşım” diye hitap etmesi Özbekistan Müslümanlarının Türkiye'ye olan sevgisini daha çok artırmış. Önümüzdeki 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günlerde Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Şehirlerdeki bilboardlarda iki Cumhurbaşkanının resimleri sürekli gösterilmekte, bundan da Özbekistan halkı büyük mutluluk duymaktadır. 


Taşkent şehrinin yolları çok geniş. Taşkent 26 
Nisan 1966'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremle yıkılınca yeni Taşkent yapılmış. Yemyeşil bir Taşkent var, karşımızda. Özbekistanlı kardeşlerimiz sımsıcak. Türkiye'den geldiğimizi anlayınca çok yakın alaka ve sevgi gösteriyorlar, mutlaka “kardaş" kelimesini kullanıyorlar. 
Aynı yakınlığı ziyaret ettiğimiz üniversitelerde ve katıldığımız düğünlerde de gördük. Meselâ Uzbek State University of Physical Culture and Sports Üniversitesi bunlardan birisidir. Spor dallarını içeren çok büyük bir üniversite. Neredeyse bütün spor dallarıyla ilgili bu üniversitenin bünyesinde fakülte açmışlar. Meselâ sporcuların sağlığıyla ilgili Tıp Fakültesi bunlardan birisidir. 
Üniversitenin rektörünü boks antrenmanı yaparken buluyoruz. Spor dalları simülasyon merkezlerinde öğrencilere öğretiliyor. Bu anlamda Özbekistan spor, müzik, tiyatro, resim, bale vb. 
alanlarda çok ileri düzeyde. Fakültelerin duvarları uluslararası spor müsabakalarında ödül almış öğrencilerin resimleriyle süslü. 


Taşkent'te Türk Okullarımız da var. İçerisinde ilkokul, ortaokul ve lise yer alıyor, öğretmenler Türkiye'den. Ayrıca Taşkent'te dil bakımından hiçbir zorluk çekmezsiniz. Zaten kullandıkları kelimelerin çoğu Türkçe. Hatta yemek türlerinin isimlerinin ayrıntısına varıncaya kadar. Misafire ikram etmeyi seven bir millet. Yemekleri daha çok et ağırlıklı. Tabii ki Özbek pilavının türlerini de unutmamak gerekir. Sabah kahvaltılarında samsa isimli bir börek yiyorlar. Samsa, içi etle doldurulan hamurun tandırda pişirilmesiyle elde ediliyor. Samsa böreği, çok açık bir çay ve bol salata eşliğinde misafirlere ikram ediliyor. 
Özbekistan insanı çok fazla tatlı yemiyor. Gittiğimiz lokantalarda tatlı göremedik. Özellikle Türkiye'den girişimcilerin lokantalar açtıklarına da şahit olduk. Bu lokantalarda daha çok Türkiye yemekleri hazırlanıyor. 


Özbekistanlı (o kardeşlerimizin (muhabbeti, konuştukları dillerine de yansıyor. Yahşı, “çok güzel” mânasına geliyor. Rahmet, “teşekkür ederim"; merhamet ise, “hoş geldiniz” demek. 
“Genç" denilince yaşlı, “yaşlı” denilince de genç anlaşılıyor. Bu kelimeler çarşı-pazarlarda daha çok kullanılıyor. Pazarlarda satıcıların ekseriyetinin kadınlar olması dikkat çekiyor. Pazarda satılan ekmek türleri de albenili. Ekmeklere estetik 


bir şekil vermişler. Yaz mevsiminin bütün mey- ve ve sebzeleri yetişiyor. Bir de yemek pazarı var ki, görmeye değer. Sıcaklık bu arada 40-45 derece. Bizim ağustos ayını andırıyor. Tarlalar- da çoktan buğday ve diğer tarım ürünleri biçil-MİŞ. 


Benim Taşkent'te en çok görmek istediğim Hz. Osman'ın Küfe'ye gönderdiği Kur'an nüshasından çoğaltılan Mushaf-ı Şerif'ti. Onlar bu Mushaf'ı doğrudan Hz. Osman'ın gönderdiği bunun da alâmeti olarak üzerinde Hz. Osman'ın kanının bulunduğu nüsha olduğunu iddia ediyorlar. Bu Mushaf-ı Şerif, Taşkent'te dini idareye ait kütüphanede sergilenmektedir. Çok şükür merak ettiğim bu nüshayı da görmek nasip oldu. 
Bu Mushaf'ın kopyalarından birisi Uluslararası İslâm Akademisi bünyesinde sergileniyor. Ruslar Özbekistan'ı işgal ettiklerinde bu Mushafı Petersburg'a götürmüşler. Sonra da Özbek Müslümanlarının gayretleriyle bu Mushaf, uzun bir tren yolculuğundan sonra Taşkent'e yeniden getirilmiş. Tabii ki Ruslar bu nüshanın bir kopyasını da almışlar. Trenle Mushaf Taşkent'e getirilirken bütün Türk boyları istasyonlarda hacı karşılar gibi bu Mushaf'ı karşılama törenleri yapmışlar. Bundan başka Taşkent'te görülme- ye değer birçok yer var. Zengi Ata, Cuma, Tilya Şeyh Camileri, Kükeltaş, Kâsımıyye, Barakhan Medreseleri gibi çok sayıda tarihi eser yer almaktadır. Bunlardan bazılarını ziyaret ettik. 
Medreselerin kimisi faal, kimisinin içerisinde de turistik eşyalar satılıyor. 


Taşkent'te Uluslararası İslâm Akademisi var. Bu akademinin içerisinde İmam Mâtüridi Araştırma Merkezi de yer almaktadır. Gerek akademide ve gerekse merkezde yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, “Birlikte ne yapabiliriz?” sorusunun cevabını aradık. Güzel sonuçlara vardık. Bu akademi yetkilileri yakında Selçuk Üniversitesi'ni ziyaret edecekler. Türkiye'de tek Mâatüridi Araştırmaları Merkezi Selçuk Üniversitesi'nde bulunuyor. Taşkent'te hocalarımız İmam Mâtüridi'nin Kitâbu't-Tevhid ve Te'vilatü'l-Kur'ân isimli eserlerini Özbekçeye 


tercüme etmişler. Yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını görmemiz bizleri sevindirdi. İnşallah bu topraklar uzun bir fetret döneminden sonra tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşur. Bu arada Taşkent'te yaşayan iki hattat hocamızı da ziyaret ettik. Onlardan da çok şeyler öğrendik. 


Özbekistan'a gelişimizin dördüncü günü üniversitede öğretim görevlisi olan Furkati Bey özel aracıyla bizi Semerkant'a götürdü. Sabah saat 05:00'te Taşkent'ten çıkıyoruz ve saat 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09:00 sularında Semerkant'a ulaşıyoruz. Tam bir açık hava müzesi Semerkant. Sanki tarihi, ortaçağ İslâm dünyasına sarıyoruz. Ziyaretlerimize, Uluğ Bey Rasathanesi'ni, Danyal Peygamber makamını ve sahâbeden Kusem b. el-Abbas Hazretleri'nin kabrini ziyaretle başlıyoruz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in amcasının oğlu olan Kusem, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in cendzesi yıkanırken hazır bulunmuş, cesedi sağa sola çevirmiş, Rasülullah'ı kabrine yerleştirmiş ve kabirden en son o çıkmıştır. 


Kusem, Rasül-i Ekrem (s.a.v.)'e en son dokunan sahabe olarak bilinir. Said b. Osman'la birlikte Semerkant Seferi'ne katılır. Orada şehit düşer. (v. 56/675). Türbesi Şâh-ı Zinde mezarlığının içindedir. Bize mihmandarlık yapan Nureddin isimli emekli bir emniyet müdürü dinlenmek için bizi malikânesine götürdü. Böylece bir Özbek evini de görmüş olduk. Orada çay içip mey- ve yedikten sonra bir lokantaya geçiyoruz. Yine yemeklerimiz, salata türleri ve etli yemeklerden oluşuyor. Hızlı bir şekilde Timur'un görkemli mezarını, itikattan imamımız olan İmam Mâtüridi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Kur'ân tilâövetinde bulunup dud ediyoruz. Buradan Registan Meydanı'na geçiyoruz. Bu meydanda 


Uluğ Bey Medresesi, Tillakari Medresesi ve Şirdor Medreseleri yer alıyor. Gezdiğimiz ve ziyaret ettiğimiz tarihi mekânlarda hep Avrupalı turistleri görüyoruz. Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiler yok gibi. 


Bu gezimizde sadece Özbekistan'ın iki şehrini ziyaret edebildik. Tam olarak da gezdiğimiz söylenemez. Buraları gezmek için özel olarak zaman ayırmak gerekmektedir. Semerkant'a mutlaka Buhâra'yı ve Hive'yi de eklemek gerekmektedir. Çünkü bizim köklerimiz bu topraklardadır. 


İmam Mâtüridi'den Hakimes-Semerkandi'ye, Ebu'-Muin en-Nesefi'den Ebu'l-Berakât en-Nesefi'ye, İmam-ı Buhari'den İmam-ı Tirmizi'ye, Şah-ı Nakşbend Hazretleri'nden altın silsilenin bütün fertlerine, İbn Sinâ'ya varıncaya kadar İslâmi ilimlerin her alanında kurucu âlimlerimiz bu topraklarda medfün. Halk arasında şöyle 

bir söz vardır. İslârn Mekke'de doğdu, Buhârâ'da yorumlandı, bu yorum Buhârâ'dan Bursa'ya oradan da Bosna'ya gitti. Çok isâbetli bir görüş. Bugün Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaâat zihniyetinin itikat- ta Mâtüridi, amelde Hanefi yorumunun kökleri bu topraklardan beslendi. Bugün de bizim İslâm yorumumuz bu yorumdur. Aşırı yorum çevreleri- nin arttığı bir dönemde bu geleneksel İslâm yorumuna dünya Müslümanlarının büyük ihtiyacı vardır. 


Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerde İslâm'ın bu yorum biçimine devletlerin de destek verdiğini duyuyoruz. Bu İslâm yorumunun temel ilkelerinden olan “Ehl-i kıble tekfir edilemez." inancı umarım bizi birleştiren temel bir motto olacaktır. Ülkemizde de Hanefi-Mâtüridi İslâm yorumu hâkimdir. Esas olan bu yorumu bilimsel anlamda da tevdrüs edebilmektir. İnşallah bu temennimizi İlahiyat/İslâmi İlimler Fakülteleri yerine getirecektir. Tekrar bu güzel ülkeyi görmek ümidiyle, tadı damağımızda kalarak ayrılıyoruz. 


Dipnot 


*Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Selçuk Üniversitesi 


Yiğitndme 


Malazgirt'te Alparslan'dan el aldım, Fatih'imden Yeni Çağ'a yol aldım. 
Çanakkale Cephesi'nden “gel” aldım, Gözümde tütüyor şerefli mazi, 
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 


Yiğitler yenilmez zor savaşında, 
Yürek alevlenir kor savaşında, 
Serden geçenlerin her savaşında Dalgalanır kutlu zafer denizi, 
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 


Bu seferden geri dönen alçaktır, 
Ölüm korkusuyla sinen alçaktır, 
Şüheda burcundan inen alçaktır, Alnımda parlasın ilahi yazı: 
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 


Aziz millet şimdi gayret bekliyor, Elleri semâda ümmet bekliyor, 
Kucağını açmış, cennet bekliyor, İlahi, yeşersin iman filizi, 
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 


Ne şerefli me mübarek bir akın, Korkudan uzağım, Allah'a yakın. 
Ağlamasın kimse arkamdan sakın, 
İnmez al bayrağım, düşmez bu mevzi, Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 


Şanlı cihat için emir buyrulsun, Mertle ndmert birbirinden ayrılsın. 
Can bedenden kılıç gibi sıyrılsın, 
Şu cihan yeniden tanısın bizi, 
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. 
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Muhabbet Bağının bülü Açılınca 
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“Açıldı yine ol gül-i gül-zâr-ı muhabbet vaçıldı yine lü lü-i şehvâr-ı muhabbet” 


Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi (k.s.) 


asavvufi konular incelenirken üzerinde OT dre en önemli konulardan biri de 

muhabbettir. Mdneviyat yolunun ârifleri sevginin en ileri derecesi olan aşk kelimesinin karşılığı olarak muhabbet kavramını tercih etmişlerdir. Süfiler yaratılmış her şeyin, kdinâtın ve insanın muhabbetin eseri olarak yaratıldığını beyan ederler. 


Tasavvufta ilâhi aşk anlamında kullanılan muhabbet, Allah'ın kulunu, kulun Allah'ı sevmesi olarak tanımlanır. Allah'ın kulunu sevmesi kulunun onu sevmesinden öncedir. 
Muhabbet, insanın yaratılışındaki güzellik ve varlığın esasını oluşturur. Allah sevgisi insanda yaratılıştan itibaren vardır. Bu anlayışın idrdkinde olan sâlikler, maddeden maândya, cisimden ruha yönelirler. Faniliğin baki alana doğru evrilmesiyle ilâhi aşk (muhabbetullâh) başlar. 


Muhabbet Okavramının İbn Arabi'nin düşüncesinde önemli rol oynamasının özel bir sebebi vardır. Bunun önemi, İbn Arabi'nin felsefesinin temeli ve özü sayılabilecek olan, şu kudsi hadisden ileri gelmektedir: “Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi istedim (ahbabtuzsevdim/istedim). Mahlükatı yaratıp kendimi onlara bildirdim. Onlar da beni bildiler.” Bu kudsi hadisin de açık bir şekilde bize bildirmekte olduğu gibi sevgi, Hakk'ı dlemin yaratılmasına tahrik etmiş ilkedir. 
Bu anlamda da bu “yaratılışın sırrı” ya da “yaratılışın sebebi"dir.? 


Gönül Aşk ile Dolunca 


İsmail Hakkı Bursevi, Hakk'ın “kenz-i mahfi” iken esmâ ve sıfatlarıyla tezâhürünün, mutasavvıflar indinde çok önem verilen “ilâhi aşk"a muhabbete dayandığını söyler. Ayrıca “Halkı onların faydası için yarattım, kendi faydam için değil.” kudsi hadisi ve bu kudsi hadisle aynı manayı ifade eden, “Ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım.” âyet-i kerimesi ışığında halkın/yaratılışın insanlara rahmet olduğunu söyleyebiliriz. Yine Bursevi, 


“THakiki aşk, Allah'ın kulu veya kulun Allah'ı sevmesi anlamına gelir. Aşk, insanı Allah'a götüren bir vasıtadır. Âşık Allah'ın cemâl 

ve celâline vurgundur.” 


dlemin ve insanın yaratılış amacının muhabbet olduğunu beyan eder. 


Tasavvufi anlayışta aşk denilince; mecâzi ve hakiki olmak üzere iki ayrı şekilde tasnif edilir. Mecazi aşk, insanın insanı veya diğer yaratılanları sevmesidir. Hakiki aşk ise, Allah'ın kulu veya kulun Allah'ı sevmesi anlamına gelir. 
Aşk, her iki durumda da insanı Allah'a götüren bir vasıtadır. Âşık Allah'ın cemâl ve celâline vurgundur. Yüsuf-ı Hakiki, “Gönül aşk ile kaplandıysa Allah yolunda gitmekte karar kıl ve Allah'ı inkâr etmeyi bırak." şeklinde öğüt verir. 
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“Aşk aynızamanda vahdet-i vücüd anlayışının da temel unsurlarından biridir. Mutasavular baştan beri 


akılla Allah'a varılamayacağını, 0'na ermenin ancak sevgiyle olacağını savunmuşlardır.” 


Mecdzi ve hakiki olmak üzere ikiye ayrılan aşk, “Mecaz hakikatin köprüsüdür." ifadesine göre her iki durumda da insanı Mevld'ya götüren bir yoldur. Allah'ı bilmek, O'nu gerektiği gibi tanımak, ancak aşk ile meydana gelir. Allah'ı gerçekten seven kişi, yarattığı her şeyi de Allah'ın yaratmış olması sebebiyle sever. Bu aşk güzele değil, güzelliğedir. Bazen aşık aşkta fani olur, o zaman aşk hâline gelir. 
Sonra aşk maşükta fâni olur. Muhabbetin sonu aşkın başlangıcıdır. Muhabbet kalp için, aşk ise ruh içindir. Aşk aynı zamanda vahdet-i 


vücüd anlayışının da temel unsurlarından biridir. Mutasavviflar baştan beri akılla Allah'a varılamayacağını, O'na ermenin ancak sevgiyle olacağını savunmuşlardır. Mirdc'da söz konusu edilen Cebrâil, aklı; Refref ise aşkı temsil eder. Hz. Peygamber (s.a.v.)'i bir noktaya kadar götüren Cebrail, daha ileri götürmesi için O'nu Refref'e teslim etmiştir. 
Bunun için Allah'a giden yolda akıl belli bir yerde durmak zorundadır. Bu noktadan itibaren insanı Allah'a götüren aşktır. 


Bütün Müslüman milletlerin edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da aşk çok önemli bir yere sahiptir. Divân ve tasavvuf edebiyatlarında mutlak hakikat olan Allah'a varmanın (vuslat) aşk ve akıl olmak üzere iki yolu bulunmaktadır. Âşık aşkı, zâhid ise aklı temsil etmektedir. Kişiyi en çetin olmakla birlikte en kestirme yoldan maksüduna ulaştıran aşk yoludur. Akıl gönlü aşktan ayırmak ister, gönül ise aşka koşar ve aşkı her şeye tercih eder.1 


Muhabbet, gönülleri gül bahçesine çevirir. 
Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi Hazretleri bir beytinde şöyle buyurur: 


Açıldı yine ol gül-i gül-zâr-ı muhabbet Saçıldı yine lü'lü-i şehvâr-ı muhabbet? 


(Yine muhabbet gül bahçesinin gülü açıldı (we) muhabbetin büyük incileri saçıldı.) 


Gül Bahçesinin En Güzel Gülü 


Gül, tasavvufta “gönülde meydana gelen bilgi” anlamına gelmektedir. Hulösi Efendi (k.s.), muhabbet kavramını güllerden oluşan bir gönül bahçesinde açılmış muhabbet güzellikleri olarak tanımlamaktadır. 
Tasavvufta gülün açılmamış hali olan gonca vahdet/birlik'i otemsil (o etmektedir. (o Gül, na'tlarda Hz. Muhammed (s.a.v.)'in simgesi olarak kullanılmıştır Hz. Muhammed (s.a.v.) 
güzelliğiyle, kokusuyla, güzel ahldkıyla gül bahçesinin en güzel gülü olarak tasavvur edilir. 
Gül, tasavvufta bilginin gönülde meydana gelen meyvesi olarak telakki edilir. Muhabbet ehli olanlar ddimâ Hz. Muhammed (s.a.v.)'in medfün olduğu kabrine yüz sürmek ve orada bulunmak arzusunda olurlar. Bu şekilde gül olarak tasavvur edilen muhabbeti gönül dünyalarında hissetmek isterler. Tasavvufta bağ, bahçe, neşeli rühâni dâlem anlamına gelmektedir. . Muhabbet bağının merkezi gönüldür. İlâhi güzellikleri görmek ve oradan rızıklanmak isteyenler, muhabbet bahçesine girmelidir. Muhabbet bahçesinin rühâni âlemine giren âşıkların duâları, istekleri Hak tarafından kabul görür. Tasavvufta bahçıvan, mürşid-i kâmili simgeler. Muhabbet ehli salikler mürşid-i kâmilin terbiyesinde belirli merhalelerden geçtikten sonra duâların kabul edildiği seher vaktinde Hz. Muhammed (s.a.v.)'den şefdâat umarlar.9 


Beyitin ikinci mısrada incilerin en önemlisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in saçtığı güzelliklerden bahsediliyor. 


Hz. Muhammed (s.a.v.) klasik şiirde 


merhametinin bolluğu, tebliğ ettiği dinin evrenselliği, yaratılanların en üstünü oluşu ve İslâm'ın, önceki dinleri nesh etmesi konularında deniz ve suyla ilişkilendirilir. 
Dünyanın yegâne incisi anlamına gelen “dürr-i yektö", “dürr-i yekddne" ve sedefteki tek inci anlamına gelen “dürr-i yetim" terkipleri, istidre ve teşbih yoluyla Hz. Muhammed (s.a.v.)'i karşılayacak şekilde kullanılır. Bu yaklaşımıntemelinde, Hz.Muhammed (s.a.v.)'e atfedilen mânevi değer ve O'nun merhamet ve şefdatine mazhar olma düşüncesi vardır.” 


Hz. Muhammed (s.a.v.), insan nev'inin efendisi,seçkinincideniziverahmetdenizinden şefdat incilerini çıkaran dalgıç olarak tasavvur edilir. Fuzüli'nin bu tasavvurlarının temelinde, ilâhi rahmetin sınırsızlığı, kuşatıcılığı ve inananların bu rahmetten faydalanmaları konusunda Hz. Muhammed (s.a.v.)'e tanınan muazzam yetkinin olduğu düşünülür. 


Solmayan Bir Gül 


Hz. Peygamber (s.a.v.)'le alakalı edebiyatın teşekkülünde ona olan sonsuz ve samimi bir muhabbet ve aşkın tesiri oldukça rol oynamıştır. O, habibullah sırrının mazharı olarak aynı zamanda habib-i ibâd/kulların sevgilisi olmuştur. Dolayısıyla bazı âşıkâne şiirlerde güzellik ülkesinin padişahı, yani sevgiliden maksat hadd-i zâtında Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'dir. Zira o aslâ solmayan bir gül, emsali bulunmayan ebedi bir sevgilidir. 
Hiçbir sevgili onunla mukâyese edilemez. 
Her ne kadar na't tabiri diğer peygamberler, hülafa-i rdşidin, sahdbe-i güzin, Mevlânâ ve benzerleri için kullanılmışsa da daha çok Hz. Peygamber (s.a.v.) medhinde ve vasfında yazılan ve ona olan tarifsiz sevgiyi dile getiren şiirlere denmiştir. 


Bâyezid-i Bistdmi'ye göre hakiki muhabbet makamı hürriyet makamıdır. 
Yılanın derisinden sıyrılması gibi kul da ilâhi muhabbet ile vahdete erer. Bu makama eren kimseye “muhip", “hür” denir. Bu kimse 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“Âşık aşkı, zâhid ise aklı temsil etmektedir. 
Kişiyi en çetin olmakla birlikte en kestirme yoldan maksüduna ulaştıran aşk yoludur.” 


Rahmani sıfatlarla sıfatlanır ve aşkta “murdd" olunan olur. Bu raddede, bu kimse zâhiren kulluk kisvesiyle görünür olsa da o kendi nefsini olduğu hal üzere görmektedir. Bu hâl, Yüsuf Peygamber'i gördüklerinde kendilerini kaybedip, farkında olmadan ellerini kesen kadınların hâline benzemektedir. Bu sözde şu mandya da işaret olabilir: “Senden başka herkes kulluğun süneni üzereler iken, sen kendi nefsinle bir mahbübsun." Yahut Böyezid-i Bistâmi'ye bir tahsis söz konusu olabilir ki, bu durumda da, “Onlar, hepsi kullarımdır, sen ise benim dşığımsın!” demek olur. Bu noktada, Bâyezid-i Bistdmi'nin muhabbete dair, “Ârifin en mükemmel derecesi, muhabbete yanmasıdır." ifadesi, bu mânâya işaret etmektedir.8 Hulüsi Efendi (k.s.)'de aşkın yakarak olgunlaştırdığı remzine şöyle işaret buyurmaktadır: 


Yandırdı ârı varı aşk 

Koymadı özge varı aşk 

Ey gamzesi hün-hâr-ı aşk 

Bir bak nedir bu kâr-ı aşk 

(Aşk, utanmayı ve varlığı yandırdı, yabancı 


bir varlık bırakmadı. Ey gamzesi aşkın kan dökücüsü, bir bak nedir bu aşkın işi, kazancı.) 
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Bırakma Rabb'im 


İblis âyine durmuş sanki tavaf ediyor Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 
Gaflet uykusundayız oysa Kur'ân ne diyor Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


İkra diyor başlarken bizlere ilk sözünde Hep iyilik emreder kula otuz cüzünde Ilkbaharda, yazında hatta gelen güzünde Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


Bizler garip kulunuz altı üstü beşeriz Zaman gelir elbette yolumuzdan şaşarız elimizden tutarsan dağı taşı aşarız Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


En büyük düşmanımız peşimizden geliyor Ne kadar dirensek de zırhımızı deliyor Günahın çukurunda külümüzü eliyor Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


Aldığımız nefeste aşkınla kuşat bizi Sana layık kul eyle öylece yaşat bizi Kibirle nikahlama tez günde boşat bizi Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


El açtı bak Kul Ceren senden yardım diliyor Buğulandı gözleri, kirpikleri çiliyor 

Af etmeyi seversin bunu iyi biliyor Nefsimizin eline bırakma bizi Rabb'im! 


Eyüp CERAN 


ir Oo nevi irfan Oo seyyahı olarak nitelendirebileceğimiz — İbnü'l-Arabi'nin 


Anadolu seyahatini de ilim ve irfan seyahati olarak nitelendirmek mümkündür. 
Çünkü ömrünü, çeşitli hocalardan ders alıp sürekli olarak yaptığı coğrafi yolculuğunun yanı sıra ilmi ve zihni yolculuklarda geçirerek olgunlaşan Arabi'nin Anadolu'ya gelişi kırk yaşına rastlamaktadır. Bu yaş gerçekten de bir insanın en verimli ve olgun bir çağı olarak kabul edilebilir. Anadolu yolculuğu başlamadan önce en son gittiği Mekke'de iki buçuk yıl kadar kaldıktan sonra hac kafilesiyle Bağdat'a gelen Arabi, orada on iki gün kadar kaldıktan sonra yaklaşık bir sene kadar ikamet edeceği Musul'a geçmiştir. Anadolu'ya gelmesinden hemen önce yaşadığı Musul hayatı; onu daha da olgunlaştırmış, ilminde daha da ilerlemesine vesile olan çok verimli bir dönem olmuştur. 
Zira onun, Musul'da üstadı olarak gördüğü “Ahmed el-Mukri'nin yanı sıra Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü'l-Feth ve Ali b. Abdullah b. Cami gibi âlimlerle sohbetlerde" bulunduğu ayrıca “Musul'un dışında, Muklâ denilen yerdeki bir bahçede yaşayan bu sonuncu zatın kendisine Hızır tarafından giydirilen hırkasını Arabi'ye giydirdiği" ve “ibadetlerin sırlarına dair et-Tenezzülâtü'l-Mevşiliyye” adlı eserinin Musul'da kaleme alındığı bilinmektedir. e Dolayısıyla Anadolu'ya gelmeden önceki Musul hayatı, büyük İslâm düşünürünün Anadolu'daki yoğun bir irfan hareketine başlaması için dinlenme faslı olduğu gibi yeni bir mertebeye ulaşmasını sağlayan âdeta bir hazırlık aşaması olarak da çok verimli geçmiştir. 


Böylece Musul'dan hareket eden Arabi, sırasıyla Diyarbakır ve Mardin'den geçerek İç Anadolu bölgesine kadar gitmiş, sonra da Urfa, Erzincan, Sivas ve Malatya şehirlerinde de belirli sürelerde ikamet ettikten sonra Konya'ya gelmiştir. Konya'ya geldikten sonraki sene, yıl boyunca Mekke'de bulunduğundan söz edilir, takip eden üç yıl nerede olduğu kesin belli 


“Anadolu'ya gelişi kendi iradesi ile olmayan İbnü FArabi'in Selçuklu sultanlarının pazılarının yetişmesinde çok büyük emeği 


geçer. |. Giyasettin Keyhüsrev, oğulları! 
İzzeddin Keykavus ve Alâeddin Keykubad ile doğrudan irtibatı olmuştur.” 


olmasa da kırk yedi yaşında “H. 608/M. 1211- 
1212 yılında Bağdat'a (Irak'a) geldiği” ve hemen 
ertesi yıl H. 609/M. 1212-1213 yıllarında ise Anadolu'ya geçerek Malatya'da durakladığı bilinmektedir. 


Arabi'nin, her ne kadar, Anadolu'daki gerek 


maddi gerekse manevi açıdan refah, huzur 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“Kaynaklarda büyük düşünürün, Türkler tarafından koca bir cihan devletinin 


kurulacağını önceden görmesi üzerine, iz. Hızır'ın manevi işareti ile Anadolu'ya geldiği rivayet edilmektedir.” 


ve itibara kavuştuğu bilinse de ne sebepten Malatya'dan Şam'a taşınıp hayatının sonuna kadar Şam'da kaldığı konusunda kesin bir bilginin olmadığı bilinmektedir. 


Aslında çeşitli kaynaklardan Arabi'nin Anadolu coğrafyasına gelmesinin başka bir sebebinin olduğunu öğreniyoruz. Kaynaklarda büyük düşünürün, Türkler tarafından koca bir cihan devletinin kurulacağını önceden görmesi üzerine, Hz. Hızır'ın manevi işareti ile Anadolu'ya geldiği rivayet edilmektedir. 
Bundan dolayı da İbnü'l-Arabi'nin Osmanlı Devleti ricalince ve aynı zamanda ilim-irfan sahibi kimseler tarafından da her zaman saygıyla anıldığı, eserlerinin “bizzat padişahın emriyle tercüme ettirildiği hatta aleyhinde söz söyleyenlerin şeyhülislâm fetvasıyla ikazlara uğradıkları ogörülür. Dolayısıyla (oOOsmanlı çınarının tohumlarında İbnü'l-Arabi'nin ve görüşlerinin izleri, vardır.” 


İbnü'l-Arabi'nin basit bir öngörü sahibi olmadığını; Selçuklulardan sonra dünyaya hüküm edecek olan Osmanlı Devleti'nin sadece doğuşunu değil, çöküşünü de görüp önceden (belki de önlem alınması gerektiğini) haber verdiği rivayeti tasdikler niteliktedir. Keza, bu bağlamda, "ilm-i cifre dair eş-Şeceretü'n-Nu'maniyye adlı eser izafe edilerek bu devletle mistik bir irtibatın sağlanmış” olması ayrıca “devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin Dımaşk'ta öğrenim görürken İbnü"l-Arabi'nin sohbetlerine katılarak müridi olduğu rivayeti” de dikkate şayandır. “Bunun yanında Füsüsü'l- 


Hikem şarihi Davud-i Kayseri'nin devletin ilk resmi baş müderrisi ve onun talebesi Molla Fenari'nin ilk şeyhülislâm olması da bu mektep ile Osmanlı Devleti arasındaki irtibatın ilginç delilleridir.” 


Bir kaynakta İbnü'l-Arabi'nin Anadolu'ya gelişi söyle anlatılmaktadır: 


Doğduğu topraklar olan Endülüs'den Doğuya doğru seyahatinde İbnü'l-Arabi öyle bölgelerden geçti ki, yemeğine zehir katılmak suretiyle öldürülmeye bile çalışıldı. 
Mekke'de Kâbe'nin karşısında murakabede Hacerü'l-Esved'e yönelik iken almış olduğu "Kalk ve Anadolu'ya git!" emr-i ilahisi üzerine Anadolu'ya yolculuğu başladı. Buna biz sevk-i ilâhi diyoruz. Yani Anadolu'ya gelişi kendi iradesi ile olmamıştır. Selçuklu sultanlarının bazılarının yetişmesinde çok büyük emeği geçer. Il. Gıyasettin Keyhüsrev, oğulları |. 
İzzeddin Keykavus ve Alâeddin Keykubad ile doğrudan irtibatı Şöyle ki, Malatya'da iken hocalığını yaptığı şehzade Konya'da tahta geçince hocasını daha Konya girişinde karşılamış ve atından inmek suretiyle “Gerçek sultan sizsiniz Efendim." diyerek İbnü'l-Arabi'ye olan bağlılığını tekrarlamıştır. 
İbnü'l-Arabi, bu bölgede çokça itibar görmüş bir şahsiyettir. 


olmuştur. 


Miguel Asin Palacios, onun 612'de (1215) Konya'ya gelmesinin tek sebebinin sultanı Hristiyanlara karşı kışkırtmak olduğunu ileri sürer. İbnü'l-Arabi, Halep ve Sivas'a yaptığı seyahatlerden sonra 615/1218'te Malatya'ya yerleşti. Dostu Mecdüddin İshak vefat edince vasiyeti üzerine dul kalan hanımıyla evlendi. 
Oğlu Sadeddin Muhammed büyük ihtimalle burada dünyaya geldi. İbnü'l-Arabi, Sivas'ta iken de Keykavus'un Antakya'da Franklar'a karşı cihat ilan edeceğini ve şehri kuşatıp muzaffer olacağını rüyasında görmüş ve bunu bir şiirle sultana Malatya'dan bildirmiştir. 


Bu bilgilerden Arabi'nin dostları kadar düşmanlarının da olduğunu, ama her şeye 


“İbnü'-Arabi'nin Osmanlı Devleti ricalince devam ettiğinden ötürü gerek kendi zamanının iL zamanda lim-irfan sahibi kimseler 


gerekse daha sonraki dönemlerin sultanları tarafından da her zaman saygıyla anılıştır.” 
ile padişahları tarafından sevildiği, dolayısıyla 


rağmen hakikat arayışıyla irfan yolculuğuna 


da Anadolu'da bulunduğu yıllarda Selçuklu sultanlarıyla doğrudan görüşmeler yaptığını anlıyoruz. Bu konuda Açıkgöz, “I. Gıyasettin Keyhüsrev ve oğullarının, I. İzzeddin Keykavus ve Alâeddin Keykubat'ın, İbnü'l-Arabi'nin doğrudan görüştüğü Selçuklu sultanlarından birkaçı olduğunu belirtmekle birlikte birçok kaynakta Osmanlı padişahlarının ona çok değer verdiklerinin zikredildiğinden” bahseder. 


Osmanlı sultanlarının ona verdiği değerin çok önemli göstergesi olarak -aradan yüzyıllar geçmesine rağmen- Yavuz Sultan Selim tarafından İbnü'l-Arabi'nin kabrinin yeri tespit ettirilerek üzerine türbe ayrıca yanına cami ve tekke yaptırılması, sözü edilen türbenin II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmesi, Füsühü'-Hikem adlı eserinin Ili. oMurat tarafından tercüme ettirilmesi gibi olguları örnek gösterebiliriz. 


Onun kabrinin ortaya çıkması “İzâ dehâles siynu fiş şıyni yazharu kabri Muhyiddini/Sin Şın'a girerse ben Muhyiddin'in kabri meydana çıkar.” sözünün tecellisiyle belirlenmiştir. 


Kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında bu büyük düşünür için sultanların yaptıklarını değerlendirecek olursak; aslında onların bu Ooeylemleri oyaparak sadece şahsi minnettarlıklarını bildirip sevgi-saygı gösterisinde bulunmakla sınırlı kalmayıp necip 


Türk milletinin Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye karşı şükran borcunu ödemiş olduklarını da rahatlıkla (o Dipnot 


söyleyebiliriz. *Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN, Gazi Üniversitesi 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illet olmak kolay bir şey değildir. Bu M belli bir birikimi ve tarihi süreci gerektirir. Devlet olabilirsiniz ama millet ol(a) mayabilirsiniz. Dünyada toplama devletlerin yanında, millet devletler de vardır. Bugünkü Türkiye, millet devletlerin en kadimi ve en dikkate değer olanıdır. Fakat bu, sadece Cumhuriyet'le gerçekleşmiş bir durum değildir. Millet olma sürecimizi ta Göktürklere kadar götürebiliriz. 
Hatta biraz daha zorlarsanız daha da gerilere gidebilirsiniz. Millet, bu uzun süreçteki kültürel ve tarihi birikimdir. 


Fertleri toplama olan devletler çözülmeye ve dağılmaya müsait bir sosyal yapıya sahiptirler. Oysa millet devletleri birbirine bağlayan, onları sımsıkı kenetleyen tarihi, sosyal ve kültürel bağlar vardır. Bu bağların kopması zannedildiği kadar kolay değildir. Bu çelikten bağlar dış mihrakların tasallutuyla zayıflasa, hatta kopsa da toplum önderleri tarafından belli bir süre sonra tamir edilebilirler. Yeter ki millet, özünü unutmasın; geçmişine sırt çevirmesin. 


Türk milleti, tarih içinde çok çetin dönemeçlerden geçmiştir. Fakat insanımız hiçbir zaman geçmişle bağlarını koparmamış, geleceğe yönelik olarak hep ümitvar olmuştur. Bunun da semeresini fazlasıyla görmüştür. Tam tarihten silindik, silineceğiz derken, esen rahmani bir rüzgar bizi tekrar ait olduğumuz zirveye taşımıştır. Allah, dinine ve davasına hizmet edenler- den rahmetini esirgemez, tarih boyunca da esirgememiştir; kanaatimiz odur ki bundan sonra da hiçbir zaman esirgemeyecektir. İslâm'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı'nın zengin ve şanlı mirasını emanet alan büyük Türk milleti ilelebet hep özgür ve bağımsız kalacaktır. 


Anadolu'nun Müslümanlaşmasının İlk Adımı: Malazgirt Meydan Savaşı 


Türklerin Anadolu'ya açılışını ve bugünkü kadim ve bereketli toprakları kendisine yurt edişini sağlayan vesile, Malazgirt Ovası'nda yapılan, tarihe mal olmuş o dehşetli savaştır. Bu mühim savaş, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan 


“Malazgirt Meydan Muharebesi âdete bir milletin temeline atılan ilk harçtır. Bu savaşın 


kutlu neticesi Anadolu toprağını şehitlerin kanları bedel sayılarak vatan toprağına döndürmüştür.” 
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ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in ordu- 


su arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Doğu Anadolu'da, Muş'a bağlı Malazgirt Ovası'nda meydana gelmiştir. Bu muharebe dini, milli, siyasi, askeri neticeleri ve Türk-İslâm tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından çok önemlidir. Çinkü bu savaş yepyeni bir dönemin başlangıcıdır. Anadolu'nun Müslüman- 


laşmasının ilk adımıdır. 
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Malazgirt Zaferi, Türk'ün maddi gücünün çok ötesinde, asıl manevi gücünün eseri ve tezahürüdür. Bu bir moral ve inanç savaşıydı. İnancı ve morali üstün olanlar, mübarek neticeyi belirlemiştir. Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın bu büyük zaferi aslında dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Bu aynı zamanda imanın küfre galebe çalmasının muhteşem bir yansımasıdır. Bu kutlu zafer Müslümanların kendilerini tüm dünyaya kabul ettirişinin güçlü zeminini hazırlamıştır. Bundan sonra Haçlılar daha fazla ortak hareket etme ve yekvücut olma ihtiyacı duymuşlardır. Fakat buna rağmen kaderleri hep hezimet ve keder olmuştur. İslâm coğrafyasının her köşesinde Türk-İslâm ordularının zaferi için hutbelerin okunduğu Malazgirt Meydan Muharebesi, Alparslan'ın şu tarihi konuşmasıyla başlamıştır: 


“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslimanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete girerim. Bir er gibi savaşa 


gireceğim. Üzerimde sultanlık belirtisi hiçbir şey yoktur. Şehit olursam, üzerimdeki şu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır.” 


Malazgirt'in Kahraman Askerleri “Ölmek Var, Dönmek Yok.” Moduna Girmiştir 


Zafere dair güçlü bir imanla yola çıkan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan, atından inip secdeye kapandıktan sonra ellerini göğe doğru açarak “Ya Rabbi! Seni kendime vekil ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et." diye dua eder. 
Bu noktadan sonra, başta kalbi ve ruhu olmak üzere bütün uzuvları ile savaşa motive olmuştur. “Ölmek var, dönmek yok." moduna girmiştir. 
Böyle bir ruhla yola çıkanı alt etmek asla mümkün değildir. 


“Dua mü'minin silahıdır.” demiş Peygamber Efendimiz. Yüce Mevlâ böyle inançlı ve kararlı bir kulunun samimi duasını hiç geri çevirir mi? 
Elbette çevirmez, çevirmedi de!... Onun kararlı ve inançlı tutumu, kendisine tâbi olan askerleri de heyecana sevk etti. İçinde bir nebze korku ve 


telaş olanlar da mutmain oldu. Şüphe ve tereddütler izâle edildi. Çünkü; bu, maddi olduğu kadar da psikolojik bir savaştı. Zira bu savaşın neticesi, zaferin sadece insan sayısıyla ve maddi güçle kazanılamayacağını göstermiştir. Çünkü tarihi kaynaklara göre Bizans'ın 200 bin kişilik ordusuna karşı, Selçuklu kuwvetleri 50 bin kadardı. Selçuklular karşılarındaki Bizans ordusunu dörtte bir oranındaki bir kuvvetle yenmesini bilmiştir. 


Malazgirt Meydan Muharebesi savaşta kemiyetin (sayının) değil, keyfiyetin (niteliğin) önemli 
olduğunu gösteren ibretlik bir hadisedir. 200 
bin kişilik bir orduya karşı 50 bin kişilik bir ordunun zafer kazanması başka türlü açıklanamaz. 
Buna azmin ve inancın zaferi de diyebiliriz. Bu savaşta Bizans ordusunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, imparator ve çok sayıda general esir alınmış, askerlerin ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabilmişti. Kahraman olduğu kadar naif ve medeni bir insan da olan Sultan Alparslan, imparatora bir savaş esiri değil bir konuk hükümdar muamelesi yapmış, hatta onu yanına oturtmuştur. Daha sonra iki devlet başkanı arasında barışın şartları müzakere edilerek anlaşmaya varılmıştır. 


Kadim Türk Tarihinde Malazgirt Savaşı'nın Yeri ve Konumu Başkadır 


Türk harp tarihine baktığımız zaman Malazgirt Meydan Muharebesi'nin apayrı bir yerde durduğunu görürüz. Geçen bin yıllık süreçte birçok savaş yaşansa da Malazgirt'in yeri ve konumu başkadır. Bu zafer âdeta bir milletin temeline atılan ilk harçtır. Bu savaşın kutlu neticesi Anadolu toprağını şehitlerin kanları bedel sayılarak vatan toprağına döndürmüştür. 


Malazgirt bizde ne kadar önemli ve olumlu başlangıçlara kapı aralamışsa Bizans'ta da o denli olumsuzluklara yol açmıştır. Malazgirt yenilgisi Bizans'ın ve onun adeta bir kibir abidesi olan başı Romen Diyojen'in elindeki imkân ve kabiliyetleri yok etmiştir. Bu savaştan sonra Bizans İmparatorluğu gerileme dönemine girmiş, 


“Malazgirt Ovası'nda kazanılan bu büyük zafer, yalnız Türk-İslâm ve Bizans tarihinde 


değil, dünya tarihi içinde de bir dönüm noktası olmuştur.” 


İslâm dünyasını kontrol altında tutma ve Selçukluları Yakındoğu'dan uzaklaştırma imkan ve kabiliyetini de kaybetmiştir. Bizanslılar malum olduğu üzere son ve kesin darbeyi yine Türkler- den yemişlerdir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı orduları İstanbul'u alarak Bizans'ı tarihten silmiştir. 


Anadolu'nun Müslümanlaşması dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk-İslâm tarihinde ve Müslüman âleminde çok mühim bir dönemeç olan Malazgirt Meydan Muharebesi, Bizans egemenliğindeki Anadolu'da İslâmlaşmanın da ilk adımıdır. Anadolu'daki Bizans- Grek- Ortodoks kültürü Malazgirt Zaferi'yle birlikte yerini Türk-İslâm kültürüne ve medeniyetine bırakmıştır. Bu savaşta Roma'nın mirasçısı olarak gördüğümüz Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti karşısında adeta hezimeti yaşamıştır. 
Onlar için sürpriz olan bu büyük yenilgi kendilerine çok pahalıya mal olmuştur. Her şeyden önce dünya karşısında mevcut karizmalarını yerle bir etmişlerdir. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'yle birlikte Anadolu'da Selçuklu Türk Devleti kurulmuştur. Böylece Türkler İslâm'ın bayraktarı olma şerefini elde etmiştir. Bu durum Anadolu topraklarının İslâm'la tanışmasına vesile olmuştur. 


Malazgirt Meydan Muharebesi sadece iki orduyu ve onların kumandanlarını karşı karşıya getirmemiştir. Bununla birlikte iki ayrı dünyayı ve iki ayrı medeniyeti de karşı karşıya getirmiştir. Buna Doğu-Batı mücadelesi de diyebiliriz. 
Genelde Batı'nın üstünlüğüyle neticelenen bu mücadeleler Malazgirt'le birlikte Doğu'nun Zzaferine dönüşmüştür. 


ğustos/2023 


26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu 
Sultanı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romen Diyojen'e karşı Malazgirt Ovası'nda kazandığı bu büyük zafer, yalnız Türk-İslâm ve Bizans tarihinde değil, dünya tarihi içinde de bir dönüm noktası olmuştur. Bu zaferin Anadolu'nun kültürel ve etnik yapısının değişmesinde de önemli bir faktör olduğu görülür. Bu zafer atlı-göçebe kültürden yerleşik şehir kültürüne geçişimizin de milâdı olmuştur. 


Bizim çok köklü ve zengin bir tarihi geçmişimiz vardır. Bu şanlı mâzide nice şanlı kahramanlar arz-ı endam etmiştir. Bu bağlamda tarihimizde Türk çocuklarının hayatlarında “rol model” edineceği Oğuz Kağan, Alparslan, Ertuğrul 


Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni ve Mustafa Kemal gibi çok sayıda sanal olmayan büyük kahraman mevcuttur. Onun içindir ki He-Man, Rocy, Rambo, Star Wars ve Samuray gibi ithal sözde süper kahramanlara hiç ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımız bu yönüyle de çok şanslıdır. 


Milletimiz Değerlerine ve Değerlilerine Karşı Son Derece Vefalıdır 


Devletimiz ve onu idare edenler, şanlı geçmişine ve o şanlı geçmişi milli ve manevi değerlerimizle nakış nakış örerek bugünlere getiren kahramanlarına karşı vefalı ve duyarlıdır. Muş Alparslan Üniversitesi de bir vefa örneğinin so- 


mut nişanesidir. Zira bu üniversitemiz adını Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan'dan almıştır. Söz konusu üniversite 23-24 Ağustos 
2021 tarihlerinde Muş'un Malazgirt ilçesinde Kültür Bakanlığı, Muş Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nun desteklediği “950. Yılında Malazgirt Zaferi” konulu uluslararası bir sempozyum düzenleyerek üzerine düşen vazifesini yerine getirmiştir. Sempozyumda Malazgirt Zaferi birçok açıdan ele alınmıştır. 


Bundan tam 952 yıl evel 26 Ağustos 1071 
Cuma günü, Malazgirt Ovası'nda Türk ve dünya tarihi yepyeni bir şekil almıştır. Bu, masada değil cephede gerçekleşmiştir. Bu durum milletimiz 


için bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu kutlu zaferle Türkün yiğitliği ve civanmertliği, şeref ve haysiyeti, emsali görülmemiş vatanseverliği dünyaca konuşulmaya başlanmıştır. Böylece milletimiz yiğitlik bakımından parmakla gösterilmeye başlanmıştır. Bu büyük mirası gelecek nesillere aktarıp onların da atalarıyla gurur duymalarını sağlamalıyız. 


Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü büyük bir gururla ve coşkuyla kutlarken, bize bu toprakları vatan yapmak için can veren Mehmetçiklere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Zira bu topraklar onlar sayesinde vatanlaştı. 
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Güzel İnsanlarla 
Birlikte Olmak 


e 


“Güzel insanların etrafındaki halka içerisinde kendine yer edinenler esasında hamd makamındadırlar. Etraflarına göz gezdirdiklerinde, kendileri gibi olamayan, değerlerinden epeyce uzaklaşmış kimselere baktıklarında Allah'a 


. hamd etmeleri gerektiğini anlarlar." 
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slâm, herkesin kendi başına yaşayacağı ve bir başkasını umursamayacağı bir din değildir. Mutlak surette toplu olarak, bir arada yaşanması gerekir. Bir anlamda cemaat dinidir. 
Ferdi yapılacak ibadetler elbette vardır ancak bunlar inananlar bir arada olduğunda, dayanışma sergilediğinde bir anlam ifade eder. 


Bunun böyle olmasının nedeni insanın zafiyetleridir, dayanışmaya muhtaç oluşudur. Bu olmadığı takdirde, üzerine gelen ve onu doğru çizgiden uzaklaştıracak etkilere karşı kendisini çoğu kez koruyamaz. Yardım edecek bir ele, rehberlik edecek iyi bir insana her zaman ihtiyaç duyar. Hatta güzel bir çevrede Allah'ı hoşnut edecek bir hayat süren ancak, daha sonra bir şekilde bu ortamdan kopan insanlara bir bakılırsa, İslâm'ın neden bir arada yaşanması gereken bir din olduğu daha iyi anlaşılır. Kişi kendisini kontrol altında tutan ve ahlaki bir yaşam sürmesini sağlayan cemaatten uzaklaşmaya başladığında, toplum ondaki manevi değerleri yavaş yavaş törpüler. Önce namazlarından fire vermeye başlar,daha sonra diğer nafile ibadetleri terkeder. 
Ahlaki yaşantısında bir çöküş başlar. Bir müddet sonra bir bakarsınız ki, o insanı kaybetmişsiniz. 
Tamamen farklı biri oluvermiş. Artık o, yeniden kazanılması gereken biri konumuna gelmiştir. 
Hz. Peygamber (s.a.v)'in İslâm'ı daha rahat yaşamaları amacıyla Habeşistan'a gönderdiği grupta yer alan bazı kişilerin cemaatlerini terk etmeleri ve Habeş toplumu içinde erimeleri bunun bir örneğidir. 


Bu nedenledir ki İslâm, mü'mini kendi haline bırakmaz. Dinin bir arada yaşanmasını her şeyin önüne koyar. Toplum vasıtasıyla kulu hem ahlâken güzelleştirmeye hem de kontrol altında tutmaya çalışır. Kur'ân'ın cuma namazı için bir araya toplanmayı emretmesi, Allah Rasülü'nün beş vakit namaz için cemaate koşulmasını istemesi, haccın belli zaman diliminde Mekke'yle (o kayıtlanması, fakirlere (o zekatın verilmesi gibi mü'minleri bir araya getirmeyi hedefleyen ibadetlerin bir amacı da imanların tazelenmesini sağlamak, inananlar arasındaki 


“Bugün din, tamamen şekilde kalan bir aksesuar konumuna gelmeye başlamış, camiler boşalmıştır. İşin kötüsü, dinden uzaklaşan insanlar kendi bulundukları yaşamı kanıksamaya başlamış ve yaşadıkları hayatın Allah'ın râzı olacağı bir yaşam olduğunu sanmaya başlamışlardır.” 


bağı kuvvetlendirmek, bir araya gelerek mutlu olmayı sağlamak ve müspet etkileşim sağlayarak İslâm'a olan bağlılığı artırmaktır. 


Güzel İnsan Faktörü 


İslâm insanları bir arada tutmaya önem vermektedir ancak bu kendi kendine gerçekleşmemektedir. Her zaman için özelliği olan güzel insanlar buna öncülük etmektedir. 
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) böyleydi. Arayış içindeki (insanlar (oçevrelerinde (gördükleri kimselerde bulamadıkları güzellikleri onda buldukları için Allah Rasülü'nden etkilendiler ve onu sevdiler, onun gibi olmaya çalıştılar. 
Dolayısıyla ashabı ashab yapan Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Kutlu Elçi olmasaydı onlar sıradan insanlar olarak ölüp gideceklerdi. Hz. Peygamber g 


>) 


(s.a.v.) onları öyle bir kıvama getirdi ki, bizler bugün ahlaki güzelliklerin nasıl yaşanacağını onların hayatlarından öğreniyoruz. Hatta adlarını andığımızda “radıyellahu anh” diyoruz. Onların “kutlu insanlar” olmasının temel nedeni, güzel bir insanın etrafında kenetlenmeleri ve birbirlerini hayır yolunda etkilemeleriydi. Zira Allah Rasülü'nden gördükleri güzellikleri yaşamlarında tatbik etmişler, kendilerini her gün daha fazla geliştirmişler ve birbirlerinin eksiklerini bu çerçevede düzeltmişlerdi. 


Allah Rasülü Oo bulunduğu Oo coğrafyayı dönüştürdüğü gibi, gönderdiği seçkin elçilerle de civar beldeleri İslâm'a kazandırdı. Örneğin Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderdi. Allah Rasülü biliyordu ki, Muaz gideceği muhiti dönüştürecekti. 
Gerçekten de öyle oldu. Muaz Hz. Peygamber (sav)'in bir valisi olarak İslâm'ın nasıl bir din olduğunu ve nasıl bir mesaj sunduğunu Yemenlilere sundu. Kabileleri gezdi ve İslâm'ı anlattı, kendisi de yaşadı. Yemen onun vesilesiyle büyük bir değişim gerçekleştirdi. Aynı şekilde Mus'ab, Allah Rasülü Medine'ye gelmeden önce şehri onu kabul etmeye hazırlamıştı bile. 


Dolayısıyla çevreyi değiştirmek ve insanları Allah ve Rasülü'nün istediği bir yaşama döndürebilmek için insanın Muaz benzeri bir Şah-ı 


Nakşbend, bir Ahmet Yesevi, bir Yunus Emre, bir Hacı Bayram Veli, bir Mevlând Halid olması gerekir. Tarihe bakıldığında böylesi insanların 


bulundukları çevreye her zaman güzellik kattıkları ve halkı kaybettikleri değerlerle tekrar tanıştırdıkları görülür. Zira onları tanıyanlar hallerinden etkilendiler, sergiledikleri kulluktan ve çevrelerine yaydıkları manevi atmosferden haz aldılar ve onlar gibi olmaya çalıştılar. 
Etraflarında müspet etki yarattıklarından, fazla konuşmalarına da gerek kalmadı. Görenlerin, onlardan etkilenerek dine dönemlerine vesile oldular. Zira insanlar, çevrelerindeki kişilerde bulamadıkları bir takım şeyleri onlarda buluyordu. 


Nefsimizin Zayıflığı 


Bizlere gelince, herhâlde bir Muaz, bir Yunus, bir Hacı Bektaş Veli değiliz. Pek çoğumuz her dem ilgilenilmeye muhtacız. Her hâlükârda elimizden tutulması gerekiyor. Bir arada bulunduğumuz insanlar Oo vesilesiyle hayatımızı Allah'ın istediği çizgide yürütebiliyoruz. Bu vesileyle namazlarımıza dikkat ediyor, nafile ibadetlerle yaşamımızı süslüyoruz. Bizleri bir araya getiren sadece Allah sevgisi olduğundan ve birbirimizden bir beklenti içinde olmadığımızdan dolayı da son derece mutluyuz. Toplanıp sohbet ettiğimizde dünyadan uzaklaştığımızı, Allah ve Rasülü'ne olan 


bağlılığımızın daha da arttığını hissediyoruz. 
Bu güzel ortamdan bir uzaklaşacak olsak, kendimizi toparlamamız çok zor olacak, bozuk ortam bizi yavaş yavaş kendisine benzetecek. 
Bunun farkındayız. İnsanları bir araya getiren, toplumun çözülmesini engelleyen ve din etrafında kenetlenmelerini sağlayan güzel kulların durumu şuna benzer: Yağmur uzun süre yağmadığı zaman kuraklık nedeniyle toprak çatlar. Küsmüşçesine aralarda boşluklar oluşur, adeta parçalanır. Bu hâliyle ürün vermez, görevini yerine getiremez. Böylesine çatlamış, Uçsuz bucaksız kurak araziye baktığımızda, aklımıza ilk gelen şey toprağın yağmura olan ihtiyacıdır. Yağmur yağdığında bütün bu dağınıklık gider, toprak bir bütün hâline gelir ve yeşerir. Cemiyet de tıpkı bunun gibidir. 
İnsanların değerlerinden kopması ve birbirlerine yabancılaşmaya başlaması kurak araziye benzer. 
Toplum, bu kopuşa son verecek, tekrardan birbirine yaklaştıracak, aralarında oluşmuş olan çatlakları kapatacak ve her birini yumuşatıp yanındaki diğer parçayla birleştirecek, tekrar gerçek topluma dönüştürecek bir yağmura ihtiyaç duyar. 


Bu yağmur Hz. Peygamber (s.a.v)'in yaşantısını kendi yaşantısına hakim kılmış olan güzel insanlardır. Bu insanlar güzel bir hâle oluşturarak etraflarını cezbederler, Kur'ân ve sünnet eksenli bir hayatın yaşanmasına vesile olurlar. Topluma kaybettiği değerleri tekrar kazandırırlar. Onların vasıflarını tek tek yazmaya gerek yoktur. Bakıldıklarında Allah hatırlanır, yanlarında bulunulduğunda insanın içine bir huzur dolar, dünyanın meşgalelerinden bir müddetliğine de olsa uzaklaşılır. 


Güzel insanların etrafındaki halka içerisinde kendine yer edinenler esasında hamd o makamındadırlar. (o Etraflarına (göz gezdirdiklerinde, (kendileri (gibi (olamayan, değerlerinden epeyce uzaklaşmış kimselere baktıklarında Allah'a hamd etmeleri gerektiğini anlarlar. İslâm'a içten bağlanmış kardeşleriyle bir araya gelmeye vesile olan bu insan nedeniyle 


iz Peygamber (s.av.)'in yaşantısını kendi yaşantısına hâkim kılmış olan güzel insanlar 


güzel bir hâle oluşturarak etraflarını cezbederler, Kur'ân ve Sünnet eksenli bir hayatın yaşanmasına vesile olurlar.” 


Allah'a şükrederler. Böylece İslâm'ın cemaat olarak yaşanması gereken bir din olduğunu daha iyi kavrarlar. 


Değişen Dünyanın Bizi Dönüştürmesi 


Bugün aynı apartmanı paylaşan insanların birbirinden kaçmasının, yaşamın tamamen bencil bir noktaya gelmesinin, başkalarına yardım etme duygusunun körelmesinin, şahsi çıkarların öne çıkmasının ve toplumun hızlı bir şekilde nereye varacağı belli olmayan bir yozlaşmaya doğru sürüklenmesinin nedeni İslâm'ın verdiği ruhun hayattan çekilmesidir. Din, tamamen şekilde kalan bir aksesuar konumuna gelmeye başlamış, camiler boşalmıştı... İşin kötüsü, dinden uzaklaşan insanlar kendi bulundukları yaşamı kanıksamaya başlamış ve yaşadıkları hayatın Allah'ın razı olacağı bir yaşam olduğunu sanmaya başlamışlardır. Gerçek Müslümanlığın ne olması gerektiği bunu yaşayanlarca topluma sunulamadığı için de İslâmi değerler örselenmeye başlamış, İslâm'dan uzak ama İslâm olduğunu iddia eden yaşam tarzları toplumu olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 


Hem dünyamızı hem âhiretimizi tarumar edecek bu olumsuz gidiş nedeniyle, kendimiz ve ailemiz de içinde olmak üzere toplumu tekrardan silkelendirip kendine getirecek, Kur'ân ve sünnet etrafında kenetleyecek birlikteliklere | ihtiyaç vardır. Bu birlikteliği kimler sağlayabilir derseniz, Kur'ân ve sünnette böylesi insanların özellikleri vardır. Bu vasıflara uyan insan güzel insandır. 


Dipnot 


* Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Ankara Üniversitesi 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İhramcizdde nin 

“Katre giri üm 


o 

hramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi, Sivas ve çevresinde maddi ve mânevi sahada- 

ki hizmetleriyle gönüller fethetmiş bir Hakk dostudur. İsmail Efendi, tevazu ve mahviyyeti, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören anlayışı, yaratılanı yaratandan ötürü sevmesi, gönüller ihyâ eden nazarları ve manevi şahsiyeti ile insanımızın gönlünde derin izler bırakmış bir gönül eridir. İsmail Efendi, mektup ve kartvizitle haberleşme gibi döneminin iletişim araçlarını ustaca kullanan bir halk adamı olmasının yanı sıra kaleme aldığı eseri ve şiirleri ile de irşdd faaliyetlerini sürdüren bir mürşid-i kâmildir. O, her ne kadar döneminin şartları gereği eser yazmaktan ziyade insan yetiştirmeye odaklanmış olsa da ilmi ve mânevi yönünü serdeden mektupları, Mevlid-i Nebi adlı eseri ve kaleme aldığı şiirleri ile gönül dünyasının sahip olduğu hakikatleri insanlarla paylaşmaktan geri durmamıştır. Bu çalışmada İhramcızâde İsmail Efendi'nin gönül dünyasından “Katre Şiiri"ne yansıyan bazı hakikat umdeleri dile getirilecektir. 


İsmail Efendi'nin Gönül Dünyasından "Katre Şiirine Yansıyan Hakikat Umdeleri 


“Katre Şiiri"'ni değerlendirmeye geçme- den önce İsmail Efendi'nin ilmi yönü üzerinde bir nebze olsun durmak isabetli olacaktır. 
İsmail Efendi, Sıbyân Mektebi ve Sivas Çifte Minare'deki eğitim sürecinin ardından Askeri Rüştiye'den 1895'te mezun olur. Üç yıl Şifdiye Medresesi'nde tahsil gören Efendi Hazretleri'nin Arapça ve Farsçaya son derece hâkim biri olduğu mektupları, şiirleri ve Mevlid-i Nebi adlı eserinden anlaşılmaktadır. İlmi birikimini vesile edinerek insanları irşdd ile meşgul olmak isteyen İsmail Efendi, döneminin şartları gereği telif edilen eserlerle değil sohbet ve gönüllere dokunan eğitim sistemi (seyrüsülük) ile irşâd faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalır. Bu süreçte Efendi Hazretleri, mmurdkabe, tefekkür, az konuşmak, yollar, köprüler inşa etmek, camiler ihyâ etmek ve insanları Hakk'a bende kılmak gibi adımlarla Hacı Bektaş-ı Veli (öl. 669/1271), 


“İlmi birikimini vesile edinerek insanları irşâd ile meşgul olmak isteyen İsmail Efendi, döneminin şartları gereği telif edilen eserlerle değil sohbet ve gönüllere dokunan eğitim sistemi (seyrüsülük) ile irşdd faaliyetlerini sürdürmüştür” 


Hacı Bayram-ı Veli (öl. 833/1430) ve Ümmi Sinân (öl. 958/1551) gibi toplumun ıslah ve irşddı için ömür boyu gayret gösterir. Şehirlerin maddi olarak ihyasının insanların ihyasına bağlı olduğunu düşünen Efendi Hazretleri, insan yetiştirme gayretinden bir an geri durmaz. O, Sivas İmam-Hatip Lisesi ve birçok caminin (Sivas Ulu, Hayırseverler, Sofu Yusuf, Serçeli Camileri) dernek başkanlığı ile birçok suyolu ve köprünün yapımı gibi adımlarını hep bu gayeye matuf olarak atar. 


€fendi Hazretleri'nin irşad faaliyetlerinde etkin bir araç kullandığı yöntemlerden biri şiirleridir. O, ibnü'l-vakt olan bir veli sıfatıyla şiirin etkileyici yönünü, gönül âlemine akan hakikat umdelerini dile getirmek için kullanmıştır. Bunun en güzel örneği “Katre Şiiri” olarak bilinen Fatsalı Hamid Hoca Efendi'ye yazdığı şiiridir. İsmail Efendi, bu şiirinde ilk olarak seyrüsülük süreci ile Hakk'a vâsıl oluşuna ve gönül dünyasının seyrinin hedef noktasına şöyle işaret eder: 


Katremizden hisse al bi-ka'r-ı deryâ olmuşuz cümle halka bir bakışla çeşm-i binâ olmuşuz Gerçi zâhirde lisân-ı nâs ile güftârımız 

Ma'nâ yüzünden soyunup hep mu'arrâ olmuşuz. 


Zâhirde halk ile gerçekte ise daima Hakk ile birlikte olduklarını vurguladıkları bu beytin ardından Efendi Hazretleri, ezel bezminde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e ve O (s.a.v)'nun gerçek varislerine bende kılındığını ve bu lütufla Mevla'nın sevgisine mazhar oluşunu da nakleder: 


Tâ ezelden olduğundan intisâbım âlemin Seyyid'ine Düştüm aşkına gelelden bu anâsır bendine Çok aradım ağladım yüz tutup Hakk'ın kendine Âlem-i devrân içinde hubb-i Mevlâ bulmuşuz. 


Manevi seyrin olmazsa olmazı mürşid-i kâmillere tâbi olmanın gerekliliğini Tokatlı Mustafa Hdki Efendi (öl. 1921) ile Sivaslı Mustafa Taki Efendi (61.1925) ile olan münasebeti üze- 


rinden aktaran İsmail Efendi, onlarla hemhâl oluşunu, râbıta ile onlara olan muhabbetindeki ziyadeleşmeyi, özü ve sözü itibariyle onları rol model olarak benimseyişini ve onların râhâni kişiliklerinde fenâ bulup Hakk'a vuslat için yol kat edişini şöyle dillendirir: 


Künhümü bilmek dilersen sırr-ı Hâki'dir özüm Ânın etvârıncadır dâim özüm ve sözüm 

Her neye baksa basar-ı Hâki'dir bakan gözüm Zira evvelden ânınla tek ütenhâ olmuşuz 


Bir acep sırr-ı Taki'den aldığım ders-i iber 

Ânı bilmek diler isen vereyim sana haber 

Her ulümü almış idi pirimden o şeyh-i mu'teber Biz de anda mahvolup bezm-i ferdâ olmuşuz. 


efendi Hazretleri, her işini Hakk'a ısmarladığını, O'nun takdirine rıza göstererek hoşnutluğunu elde etmenin mümkün olduğunu, halk içinde Hak ile olarak yaratılana yaratandan ötürü hürmet ettiğini ve böylece hakikat perdelerini araladığını da belirtir: 


Çünkü kıtmir olalıdan bu kapıda bu hakir 


Her işi sırr-ı ezelden bildim ve takdir-i Kadir 


Ol sebepten işimiz cümleye ta'zim ü tekrimdir Böylelikle halk içinde Hakk'ı ra'nâ bulmuşuz. 


Hakk'ın muhabbeti ile kâinata bakmanın Hakk yolcusu olmakla mümkün olduğunu nakleden Efendi Hazretleri, az konuşmayı Hakk murhabbetini elde edip cihanda eşsiz bir konuma gelmek için bir kapı olarak gördüğünü anlatır: 


Bu tarikat âleminden olmak istersen süd-mend Sen de bu halde olup halktan lisânın eyle bende İşte budur âcizânem hubb-ı fillâh sana pend 


Hayr-hakân-ı cihân simurg u ankâ olmuşuz. 


Hakk'ın sonsuz ilminin tecellisi ile göz nurunun nice ilim ve ikramlara mazhar olduğunu ve baktığı her şeyde Hakk'ı görmenin asaleti ile hakikat tecrübesini idrak ettiğini belirten Efendi Hazretleri, bu noktada Hakk'ın eşyaya hulül ettiği hatasına düşülmemesi gerektiğini dile getirir: 


Bunca ilm ü fazl ile bilmez imiç nür-i basar 

Her işi eden ettiren Allah değil mi ver haber 

Lik hulül-i ittihazdan eyle gaytle hazer 

Biz hakâyık âşiyânı içre mimâr olmuşuz. 

efendi Hazretleri, hayatın anlamını çözme- nin ve hakikat yolunda vuslata ermenin, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak, yaptığı nasihatlere öncelikle kişinin kendisinin uyması ve 


Hz. Peygamber'in (sav) yolunu takip etmekle mümkün olduğunu aktarır: 


Emr-i ma'rüf u münkeri bilmez miyiz? 

Anlar ile biz amel kılmaz mıyız? 

İsr-i pâk-i Ahmed'i bilmez miyiz? 

Şimdi ızmâr eyleyüben râh-ı ma'nâ bulmuşuz. 

İhramcızâde Hazretleri, Hakk ve halka karşı kusur işlermemek için kişinin işlerinde ihlaslı olmanın gerektiğini, başkasında hata görse de bu hatayı gizlemesini, kendisinin bu hassasiyetlerle 


hareket etmesinden dolayı eşsiz nimetlere kavuştuğunu Söyler: 


Herkesin miktâr-ı ihlâsınca fi'li eder zuhür 


Sen çalış ol muhlisândan çıkmasın senden kusür 


Gayrıda görsen hatayı setredüp andan al huzür 


Bun âdet edinüp bir dürr-i yektâ bulmuşuz. 


Kula gelen bela ve musibetlerin imtihan için olduğunu ve kulu kemale erdirmek için bu sıkıntıların yaşandığını nakleden İsmail Efendi, günahlardan arınmış olarak Hakk'a varmak için Hakk'tan gelen her şeyi nimet bilmeyi, kulluğun tadını almak noktasında fırsat olarak görmeyi tavsiye eder: 


İbtilâ âlemde var ikmâldir etme cedel 

Her kula etmez nsaip ânı Hüdâ izze ve cell 

Başa gelse bil ânı devlet ve nimet bi-bedel 

Biz ânı görmüş geçirmiş pâk musaffâ olmuşuz. 

İsmail Efendi, her şeyde Hakk'ın tesirini görmenin hayata bakışı değiştireceğini, bu tecrübenin ancak gönül gözü ile idrak edilebileceğini, rıza halinin/makamının kişinin gönlünde Hakk'ı tam manasıyla hâkim kılacağını ve Hakk'ın lütfuyla bu güzelliklerin kişiye verileceğini aktararak sözlerine devam eder: 


Hakk'ı her şeyde ayân görmüş ve bilmişlerdeniz Ol sebepten Hakk katında lübb-i ma'nâ gözleriz Kahr u lütfu cümlesin bir bildim ve tuttum aziz 


Hamdülillâh biz bu lütfa mazhar-ı mücellâ olmuşuz. 


İhramcızâde İsmail Efendi, son olarak her insan, cin veya meleğin kendisinin sırlarını bil(e) mediğini, Hakk'a vasıl olmak için türlü imtihanlardan geçtiğini, ancak daimi zikirle Hakk'a vasıl olunacağını tecrübe ettiğini ve bu yöntemle eşsiz dersler çıkarıp hayatın anlamını yakaladığını dile getirerek şiirini noktalar: 


Bilmediler zevkimi cümle ins ü cin ve melek Derdine düştüm bana neler çektirdi felek Hâl- Hakk'ı bulumaya zikrin beyim dâim gerek 


Zikr-i Hakk seyr ü sebakla ders-i yektâ bulmuşuz. 


Dipnot 


* Dr. Fâtih ÇINAR, Sivas İl Vaizi 


Yazının tamamını web sitemizin makaleler bölümünde bulabilirsiniz. 
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“Mutasavuıf şairlerimiz, dış dünya fethini iç âlem fethi ile tamamlamaya çalışırlar. Gazilerin ruhlarını eğiterek, onları fetihlere hazır hâle getirirler.” 


ürk şiirinde fetih ruhu; yeni ülkeler alma, Yön dünyaya hâkim olma, fatihlik ideali 

merhum Osman Turan'ın ifadesiyle “Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi” ta başlangıçtan itibaren hâkim temayüllerden biri olmuştur. Daha Oğuz Kağan Destanı'nda “Başka denizler, başka ırmaklar alalım/ Güneş bayrağımız, Gök çadırımız olsun.” denilmektedir. 


Türkler 9. ve 10. asırlarda Müslüman olduktan sonra aynı ideal “İla-yı Kelimetullah/Allah adını yüceltme” yüceltme şekline dönüşerek devam etmiştir. Osman Gazi'ye mal edilen manzum vasiyetnamesindeki “İstanbul'u aç, gülizar (gül bahçesi) yap.” sözünde de bu Kızılelma ideali vardır. Fatih'in atını denize sürmesinde de bu ülkünün izleri görülür. Türk şiirinin en başta gelen temalarından birinin kahramanlık olması, birçok gazavatndme ve fetihnâmeler yazılması, mehterin o kadar gelişmesi de, bu ruha bağlı bir hâdisedir. Hiç şüphesiz Türk şiirinin en güzel örneklerinin önemli bir bölümünü epik şiirler teşkil eder. 


İhtişam devrinin şairi Baki, Kanüni Mersi- ye'sinde, sayısız savaşlara katılmış olan Sultan Süleyman'ı aynı fetih ruhu ile över: 


Aldın hezar (binlerce) bütgedeyi (kiliseyi) mescid eyledin, 

Nakus (çan) yerlerinde okuttun ezanları 

Şemşir (kılıç) gibi ruy-ı zemine (yeryüzüne) taraf taraf, 

Saldın demir kuşaklı cihan pehlevanları, 


Karacaoğlan; “Hazır ol vaktine Nemçe kralı/ Yer götürmez asker ile geliyor.” diyerek Avrupalının yüreğine korku salar ve “Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz/Yedi iklim dört köşeden geliyor.” 
diyerek ilave eder. Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman destanında şöyle söyler: 


eğerleyin kır atımın ikisin 
Fethedeyim düşmanların hepisin 
Sabah namazında Bağdat kapısın 


Allah Allah deyip açtı Genç Osman 


Yirminci yüz yıl şiirimizde, fetih ruhu bilhassa Mehmet Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Arif Nihat Asya'da yeniden canlanır. Unların peşinden Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ve başka şairler gelir.” 


Dadaloğlu; “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir." 
anlayışındadır. Enis Behiç'e göre, “Biz öyle bir milletiz ki, ezelden beri/Hak yolunda, yalın kılıç, hep seferberiz.” 


Namık Kemal, bu ruhun uyumaya yüz tuttuğunu görünce, “Uyan ey yareli şir-i jeylan (erkek aslan) ha bu gafletten.” diyerek onu uyandırma- ya çalışır. 

Mutasavvıf şairlerimiz, bu dış dünya fethini 


iç dilem fethi ile tamamlamaya çalışırlar. Gazilerin ruhlarını eğiterek, onları fetihlere hazır hâle 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getirirler. Yunus Emre, Hacı Bayram, Mevlâna ve daha nicelerinde bunu görürüz. 


“Yandı bu gönlüm yandı, yandı bu gönlüm yandı/ Yanmada derman buldu bu gönlüm.” 


Fetihler devrinin sona ermesi bazı şairlerimizde melankolik duygular meydana getirir. 
Rıza Tevfik'in “Uçun Kuşlar” ve Fuat Köprülü'nün “Akıncı Türküleri” kırgın, küskün kolektif şuuraltının su yüzüne çıkması şeklinde yorumlanabilir. 


Bu şiirlerde Yahya Kemal'in bazı şiirlerinde olduğu gibi, fetih devirlerine bir özlem ve kaybedilen topraklara “manzun hudutların ötesinden akan sulara karşı önüne geçilmez bir hasret” duyulur. 


"İçimde oralı bir bülbül vardır.” çünkü şairlerimizden birçoğunun doğdukları yerler artık bizim değildir. “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/Şimdi dağlarda mor sümbül vardır.” ama aynı zamanda “Yüce dağ başında siyah tül vardır/Bu yangın yerinde soğuk kül vardır.” 


Fuat Köprülü de aynı kırgın, küskün ruh hâlini şöyle dile getirir: “Tuna boylarında sıra serviler/ 


Tan yeri estikçe sessiz ağlarmış/Kırık minareler- den duyulmaz ezan/Hep ocaklar sönmüş devrilmiş kazan/Söğüt dallarında hasta serçeler/Eski akın destanını heceler/Tuna ağlıyormuş bazı geceler, ama yine de hor bakmayın bu durgun sele/O yetmiş bin kavme akın çıkarmış.” 


Bir cihan devleti kaybetmenin melankolisi ve derin iç sızısı, Cumhuriyet Dönemi'nin hecesi şairlerinden Kemalettin Kamu'da görülür. 


Kamu, Tuna adlı şiirinde “Yelesi kabarmış atlarla değil/Kötü bir trenle geçtim Tuna'dan." der , Onun “Akdeniz'den geçerken" adlı şiiri mazi ile hâlin tezadını çarpıcı biçimde vermesi bakımından oldukça manidardır. 


Suları pırıl pırıl, rüzgârı misk kokulu, 

Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu, Sağda sıra dağlarla kabaran Anadolu, Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un. 


Akşam pembeleşiyor bembeyaz perdelerde, Eğiliyor bulutlar engine perde perde, Dönüyorken kıyılar koyu bir laciverte, 


Sesini dinliyorum kıyılarda Barbaros'un. 


Havada bir dost eli okşuyor derimizi, Şairlerin şiirlerini, öncelikle kendi Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi, şahsi duyguları, düşünceleri, dilekleri hayalleri kabul etsek bile bunlar bir yerde 


İçimize çevrilip nemli gözlerimizi, 


Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un 


de, içinden çıktıkları milletin umumi temayülleri sayılırlar.” 


Şükrü Elçin “Adalara Destanlar” adlı şiir kitabında Kemalettin Kamu'dan “Dilini sevdiğim şair, Rodos'un yakınından geçtin yabancı gibi bir zaman.” diye bahsediyor. Bir başka şiirinde de şunları söylüyor: “İstanköyde bir çınar ağacı, güngörmüş diri, koca/Şimdi bekler eski, şanlı günleri/Kök eski kök, dal eski dal, yalnız uyuyan yapraktır/Aydınlık boğar elbet bir gün karanlıkları.” 


elçin, “Şile Fenerine Vuran Bıldırcın Destanı'nın” başına da şu ilgi çekici açıklamayı koymuş: “Bir sabah emir erim arkadaşlarıyla bıldırcına gidiyor, ben de toplayayım ister misin?” hayretten donakaldım. Açıklamak ihtiyacı duydu. Efendim, Karadeniz'in öbür yakasından uçan kuşlar, mesafeyi tahmin edemedikleri için deniz ortasında bunalıp kalırlar. Türk sahillerindeki ışıklar, onlara karaya yaklaştıkları hissini verir. Kendilerini yorgun ve baygın bizim topraklara atarlar. Halk bundan ötürü kuşları elle tutabilirler, dedi. 


emir-erimin anlattıkları tarifi güç bir gariplik duygusu ile kalbimi yaktı. Hayalimde, bu kuşlarla tarihin ve talihin bizden ayrı düşürdüğü kardeşlerimiz arasında bir bağ kurdum. 


Şükrü Elçin burnumuzun dibinde fakat bizim olmayan Meis Adası içinde şu mısraları söylüyor: “Başına döndüğüm gül yüzlü Meissen orada, ben burada/Utanırım/.../ Ben seni Meis. Öksüz, yetim bıraktım, nasıl söylesem, anlatsam/Utanırım. 


Beş hececilerden Yusuf Ziya Ortaç da “Göz Ucu ile Avrupa" adlı kitabında Avrupa'dan Türkiye'ye deniz yolu ile dönerken, Ege Denizi sularında şunları düşündüğünü belirtir: 


“Daha ben, mektepte coğrafya okurken bu kıtılar bizimdi... 


İçimde toprak olmuş bir ses, hocam Faik Sabri'nin sesi beni ayağa kaldırıyor; “Yüz yirmi bir Yusuf Ziya Efendi... Selanik vilayetini anlatUNIZ.' 


Güverte bomboş. Baş tarafa doğru yürüyorum. Rumeli kıyılarından esen rüzgâr gözlerimi kuruluyor.” 


Yine Kemalettin Kamu da Meriç Nehri kıyısında benzer duygular taşır: 


Ağustos/2023 


Ne o? Dur diyen mi, yol kesen mi var, 

Kim bu silahlılar? Kimin bu sular? 

Meriç kıyılarında 

Başını büktü atım! 

Bulgar kurşun atımı, 

Yunan sekiz on adım! 

Dur atım, sorgu gibi 

Boynunda bükülüşün, 

Sapsarı Tunca'ya bak. 

Yeşil Tuna'yı düşün 

Faruk Nafiz Çamlıbel, “At” şiirinde, esir edilmek, yok edilmek veya asta içerisine geri gönderilmek istenen ve şanlı bir Kurtuluş Savaşı veren Türk Milleti'ni şahlanmış bir ata benzetir. 


Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor. 
Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor. 


Yirminci yüz yıl şiirimizde, fetih ruhu bilhassa Mehmet Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Arif Nihat Asya'da yeniden canlanır. Onların peşinden Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ve başka şairler gelir. Yahya Kemal, İstanbul'un Fethi'ni Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdelediği bu kutlu işi, Türk tarihinin en parlak sayfalarından biri sayar. Mazi ile köprülerin atılmaya çalışıldığı bir zamanda şiirleriyle geçmişe uzanılan bir köprü olur. “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik/.../ Biz yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle” der. “Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle/Canlandı o meşhur ova at kişmemesiyle.” diyerek savaş ve zafer tasvirleri yapar. Tutumunu; 'Köklü mazide olan Ati'yim.” diye açıklar. 


Arif Nihat, bayrak şiirinde şöyle der: “Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim/Yeryüzünde yer beğen.../ Nereye dikilmek istersen/Söyle seni oraya dikeyim.”, “Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” Fetih Marşı, bu bakımdan son derece dikkate değer bir şiirdir. Fetih ruhu bu şiirde adeta yeniden elle tutulur hâle gelir. “Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın/Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini/Haydi artık, uyuyan destanını uyandır!/Senin de destanını okuyalım ezberden.” Yürü 


aslanım Fetih hazırlığı başlasın. Aynı şiirde, Türk gencine Ulubatlı Hasan örnek gösterilir; “Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.” Sezai Karakoç, bir yazısında “Bundan altmış-yetmiş yıl önce bizimde bir imparatorluğumuz olduğunu bugün acaba içimizde kaç kişi hatırlar, diye sorar. İşte Arif Nihat Asya, bir Cihan İmparatorluğu çocuğu olduğunu unutmayanlardandır. Onun her şiirinde fetih ruhu buram buram tüter. 


Şairlerin şiirlerini, öncelikle kendi şahsi duyguları, düşünceleri, dilekleri hayalleri kabul etsek bile bunlar bir yerde de, içinden çıktıkları milletin umumi temayülleri sayılırlar. Şairin ruhu, toplumun ruhundan büsbütün soyutlanamaz. Bana göre, şairin ruhu ile toplumun kolektif şuur ve şuuraltı devamlı bir alış-veriş hâlindedir. 
Büyük şairler milletlerin ve insanlığın en duyarlı antenleridir. Bu bakımdan bazı şiirlerdeki ferdi gibi görünen sembolleri daha geniş bir çerçevede yorumlamak gerektiğine inanıyorum. Yahya Kemal'in “Açık Deniz" şiirindeki deniz bana göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ta kendisidir. Bu şiirde, Devlet-i Ebedmüddet gayesine yönelik Osmanlı'nın son döneminde yaşadığı ızdıraplı günler vardır. Şair, “Duydum bir aşina gibi heybetli hüznünü.” diyor. Sonsuz ufuklardan sonra bugünkü coğrafya ile sınırlanmak, hudutluluğun denize verdiği eza gibi şaire de ağır gelmektedir. 
Zeki Ömer Defne'nin “Kıyıdaki Tekne” şiirinde de eski fetih çağlarına özlem hissedilmektedir. 
“Kurudum da kadid (iskelet) oldum kumlarda/ Sefer bekliye bekliye her gün ben/Enginlerden bir rüzgâr esmez mi serin serin/Pul pul ürperişler geçer içimden.” 


Şu mısrayı da İsmail Gerçeksöz'ün “Estergonda bir Yeniçeri Mezarı” adlı şiirinden aldım: 


Mezarın Tuna'yı görür dört bir yandan Akıncılar başı mıydın ne? 
Erzurum'dan Belgrad'a Tuna'ya 


Devler düşü müydün ne? 


Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez 


“Son ocak sönmeden" yurdumda benim, 


Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 
Bin yıllık tarih var ardımda benim, 
Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 


Gökyüzünde son güneşler batmadan, Yeryüzünde son şafaklar atmadan, Israfil'in kalk borusu ötmeden, 


Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 


Sırada bekliyor seksenlik dede, 
Bir nidası var ki gök gürlemede. 
Allah, gazasını mübarek ede, 


Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 


Kınalı kuzular cennet kokulu, Toprağına gül ağacı dikili. 

Başucunda son sözleri çakılı: 

Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 


Onlar içimizde, ölmedi, hâşâ, 

Tekbir sesleriyle yükseldi arşa. 
Dinleyin, şehitler başladı marşa: 

“Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez." 


Sönmez ufkumuzda bu hilal, “sönmez”, Türk'e yan bakanın ocağı yanmaz. 

Söz verdi bu millet, bir daha dönmez; Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez. 
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brehe mutaassıp bir Hristiyan'dı. Bu dini (ama için yoğun bir faaliyete geçti. Bu 

maksatla Sana'da, Arapça kaynaklarda Yunanca ekklessia kelimesinin Arap lisanıyla Kalis/ Kulleys olarak geçen, kapıları altın ve gümüş kaplamalı, mimarlık harikası muhteşem bir kilise yaptırmış ve meşhur Belkıs Sarayı'nın kıymetli taşlarını da bu kilisenin inşasında kullanmıştı. 
Binayı süslemek için Bizans İmparatorluğu'ndan mermer ve mozaik ustaları getirtti. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Kalis Kilisesi'nin mozaiklerle süslü kubbesi ve mimarisi Sana'daki Yemen mimari tarihinin en önemli şâheserlerinden biri olarak kabul edilir. 
Ebrehe'nin, Kâbe'ye olan teveccühü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı Araplarca da duyulmuştu. 


Ebrehe, Kindne Kabilesi mensuplarının Sana'ya gelip kiliseyi tavaf etmelerini istedi. 
Ancak onların bu teklifi reddederek elçiyi öldürmeleri üzerine Kâbe'yi yıkmadıkça sonuç alamayacağını anladı ve Kâbe'nin enkazını fillerle Yemen'e taşımak için dört bin fil ve üç yüz bin Habeşli' den oluşan ordusu ile harekete geçti. 


Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak istemesini hoş karşılamayan Yemen eşrafından Zünefer adlı bir kişi topladığı kuwvetlerle Ebrehe'ye karşı çıktı, fakat yenilerek esir düştü. Zünefer'i hapsedip yoluna devam eden Ebrehe bu defa Has'am Kabilesinden bir birlikle mücadele etti ve başların- da bulunan Nüfeyl b. Habib el-Has'ami'yi de esir aldı. 


Rasül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)'in dedesi Abdülmuttalib'in iki yüz devesi de dâhil, Kureyş ve Tihâmelilerin sürülerini gasp ettirdi. Bu sırada, Abdülmuttalib, Kureyş Kabilesinin reisi idi. 


&brehe, Mekke civarına gelinceye kadar kendisine “Ebu Riğal" isimli Taifli bir hain rehberlik yaptı. Kdbe'ye giden yolu gösterdi. Bu işbirlikçi adam Mekke yakınında “Muğammes" denilen yere gelince aniden öldü. Araplar bu ölümü, yaptığı ihanetten dolayı uğursuzluk saydılar. 


Torehe de büyük bir azamet ve kibirle çıktığı Yemen'e, lime lime olmuş bir bedenle, çok zelil ve perişan bir vaziyette, sürünerek dönebildi. Onun bu hâli, kibirlilerin daha dünyadayken bile rezil olduklarına dair çok açık bir ibret tablosudur.” 


Kâbe'nin Bir Sahibi Bir Koruyucusu Var 


Ebrehe, bir elçi ile Kureyşlilere şu haberi gönderdi: “Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız, kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet, Kureyş Kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa, yanıma kadar gelsin.” 


Kureyş Reisi Abdülmuttalib'in elçiye cevabi şu oldu: “Allah adına yemin ederiz ki, biz kendisi ile harp etmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız, bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir. 
O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse, bizde Ebrehe'yi bu hareketinden vaz geçirecek güç ve kuvvet yoktur." Karşılıklı bu konuşmadan 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sonra Abdülmuttalib, elçi ile birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalib heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu hâliyle gören Ebrehe, içinden kendisine karşı gayr-i ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona, şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra, arzusunun ne olduğunu sordu. 
Abdülmuttalib isteğini belirtti: “Askerlerin, iki yüz devemi almıştır. Arzum, develerimin iadesidir.” 
Ebrehe, bundan pek hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla, “Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek de öyle olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kâbe'yi yıkmaya gelmişken, sen ondan söz etmiyorsun da aldığım iki yüz deveden bahsediyorsun.” diye konuştu. 


Abdülmuttalib, Ebrehe'nin alaylı tavrına aldırmadan, “Ben develerimin sahibiyim. Kâbe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacaktır.” diye karşılık verdi. Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu: “Onu bana karşı kimse koruyamaz!” Abdülmuttalib yine sözün altında kalmadı ve, “Orası beni ilgilendirmez. İşte sen ve işte O!" dedi. Karşılıklı bu konuşmalardan sonra, Ebrehe, Abdülmuttalib'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalib ordugâhı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca iki yüz deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bı- 


raktı. Abdülmuttalib, ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. 


Cenab-ı Allah'ın Kudreti 


Kabe'yi tahrip etmekten vazgeçmesi için yapılan teklifleri reddeden Ebrehe, ordusuna bir gün sonra hücum emrini verdi. Fakat Mina ile Müzdelife arasındaki Vâdi-i Muhassir'e gelince filler yürümez olur. Önde bulunan büyük fil yerinden kımıldamaz oldu. Hiçbir kuvvet onu hareket ettiremedi. Sonunda ordunun büyük bir kısmı, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi akın akın gelen ve tepelerine taş yağdıran Eböbil kuşları tarafından mahvedildi. Ebrehe canını zor kurtardı ve yaralı olarak Yemen'e döndü; kısa zaman sonra da 571 yılında öldü. Bu taşlar, kime isabet ediyorsa, onu yerle bir ediyor, Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıska küçücük kuşlar, tonlar ağırlığındaki filleri ezip yere serdiler. Bu dehşet dolu ilâhi kudretin tahakkuk ettiği yıla “Fil Senesi” denildi. 


Cenab-ı Allah, Kur'ân-ı Kerim'indeki Fil Süresi'nde bu hddiseyi bize şöyle haber verir: “Rabb'inin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara ateşte pişirilmiş taşlar attılar. Rabb'in onları yenilmiş ekin 


çöplerine çevirdi.” İstilacı ordu bozguna uğrar. Kalanlar Ebrehe de içlerinde olmak üzere perişan bir vaziyette Yemen'e doğru kaçarlar. Ebrehe, bu saldırı sırasında etleri parçalanarak, çürümüş hâlde Sana'ya dönerken, Hasm Kabilesinin yaşadığı bölgede ölür. 


Abdullah b. Abbas (ra.), Hz. Peygamber (s.a.v)'in amcası Ebü Tâlib'in kızı Ümmü Hâni (ra.)'nin evinde, kuşların attığı bu taşlardan zıfar boncuğu gibi kırmızı çizgili olan bir tanesini gördüğünü, Hz. Ayşe de ordunun önünde giden filin sürücüsü ile bakıcısını kör kötürüm bir hâlde dilenirlerken rastladığını söylemiştir. 


Ebrehe de büyük bir azamet ve kibirle çıktığı Yemen'e, lime lime olmuş bir bedenle, çok zelil ve perişan bir vaziyette, sürünerek dönebildi. 
Onun bu hali, kibirlilerin daha dünyadayken bile rezil olduklarına dair çok açık bir ibret tablosudur. Nihayetinde dermansız bir hastalığa yakalanarak ordusu ile birlikte perişan oldu. Bu olay kıyamete kadarda ibretlik bir levha olarak tüm insanlığın hafızasında yerini alacaktır. Fil olayı, sadece İslâm tarihinde değil, tüm dünyada eşi- ne azrastlanır bir olaydır. Dinler arası ibretlik bir olay olması bakımından çok önemlidir. Fil olayı, adından da anlaşılacağı üzere fil ordusunun Kabe'ye kadar gelip, orada diz çökmesi üzerine kuruludur. Hıristiyanlığı yaymak, Kâbe'yi yıkmak isteyen Habeş ordusunun Kâbe önünde telef olması olayın özüdür. Fil olayı Mekkeliler için büyük bir olay ve mucize olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle olayın gerçekleştiği tarihi kendileri için tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Bu tarihe de “Fil Yılı" adı vermişlerdir. 


Sonuç 


Zulmünü iyice şiddetlendiren Ebrehe, neticede kendisinde nihayetsiz bir kuvvet ve azamet olduğu vehmine kapılmıştı. Buna mukabil Allahu Tedlâ Hazretleri onu, çöllerdeki arslan, kaplan veya zehirli yılan gibi dehşet verici güçlü mahlüklarla değil, çok güçsüz ve zayıf varlıklar olan Ebabil kuşlarının attığı nohuttan küçük taşlarla helâk etti. Nitekim Allahu Teâlâ Hazretleri, 


“Kendisinde nihayetsiz bir kuwet ve azamet olduğu vehmine kapıl Ebrehe'yi Allahçöllerdeki arslan, kaplan veya zehirli 


yılan gibi dehşet verici güçlü mahlüklarla 


değil, çok güçsüz ve zayıf varlıklar olan Ebabil kuşlarının attığı nohuttan küçük taşlarla helâk etti.” 


Firavun, Nemrut ve Câlüt gibi mütekebbirleri hep onlardan küçük ve güçsüz görünen varlıklarla helâk ederek, onların hakikatte ne kadar âciz varlıklar olduklarını ve kibirlerinin manasızlığını ortaya koymuştur. Aslında güç, kuvvet ve kudret yalnız ve yalnızca Cenab-ı Allah'a aittir. Tüm mülk onundur, ezeli ve ebedi olan O'dur. O ne dilerse o olur. Bu dünya hayatı gölgelikten başka hiçbir şey değildir. Bir hiç için benlik davası sürmek ne akılsızlıktır. Çinkü yalnız O vardır ve O'ndan gayrısı yok olmaya mahkümdur. Nice zâlim ve akılsızlar yok olmuş, kaybolup gitmişlerdir cehennemin derinliklerine. Allah'ın sevgili kulları, Allah dostları ise gönüllere nakşoldukları için, ömürlerini sevdiği uğruna rıza-i ilâhiyi kazanmak için sarf ettiklerinden dolayı Cenab-ı Allah da onları hem sevmiş hem de tüm âleme sevdirmiştir. 
Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi Hazretleri'nin şu beyitleri bizlere bu hakikati ne güzel ifade etmektedir: 


Hudâ'ya bin şükür biz mü'miniz Allâh'ımız vardır Şehâdet eyleriz ancak Rasülu'llâh'ımız vardır (Hudâ'ya binlerce şükürler olsun ki mü'miniz, 


Allah'ımız vardır. Şahitlik ederiz ki Allah'ın Rasülü vardır.) 


Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına Ki şer-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır 


(O Peygamber'e, ailesine ve ashabına hayır dualar ve selâm olsun. Onun getirdiği temiz kanunlara boyun eğmiş, uyanık gönlümüz vardır.) 


ğustos/2023 


Can Verdik Toprağa 


Hainler vatanın kıymetin bilmez 
Oysaki kan verdik biz bu toprağa İnandık amenna şehitler ölmez 
Cephede can verdik biz bu toprağa 


Yürürken seferde nebi izinde 
Tereddüt görünmez erin gözünde 
Namımız söylenir gavur sözünde 
Seferde şan verdik biz bu toprağa 


Her karış toprağı kanla suladık Düşmanı boğazda kana buladık ekmek bulamayıp kabuk yaladık 
Yine de can verdik biz bu toprağa 


Ölümle gelince burun buruna 

Genç yaşta ölmek gitmez zoruna erişip Hüda'nın kutlu nuruna 
Damardan kan verdik biz bu toprağa 


Kükrerken meydanda atların sesi Gökleri titretti gürzün darbesi Kursakta kaldı düşmanın hevesi Şanlardan şan verdik biz bu toprağa 


si TATAR 


Malazgirt Zaferi 


Böyle bir Ağustos, böyle bir Cuma, Selçuklu bahtına konar Malazgirt... 
Alpaslan önünde diz çöker Roma, 
Küfrü kıymık kıymık yonar Malazgirt... 


Melâike dört tarafı sarınca, 
Çekirgeyi yıkar elbet karınca... 

Ulu hakan şahadete varınca, 

Bir kızıl gül olur, yanar Malazgirt... 


Urbamız ak bizim, atımız aktan, 
Bize bu zaferler sunulmuş Hak'tan! 
Allah Allah sesi duysa uzaktan, 
Tarih geri geldi sanar Malazgirt... 


imanla, ihlâsla kurulmuş yapı, 
Anadolu için verilmiş tapu. 

Bu nasıl bir kilit, nasıl bir kapı, 
O kutlu zaferi anar Malazgirt... 


Üzülme Celil'im gaflet bolsa da, Etrafımız çaşıtlarla dolsa da! 
Üstünden on asır geçmiş olsa da, Meşâle meşâle yanar Malazgirt... 
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Ilahu Tedlâ, Asr Süresi'nde şöyle bu-N sms “Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine 


hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” 


Yüce Allah, Asr Süresi'nin birinci âyetinde asra yemin ederek insanın zarar ve ziyan içinde olduğunu belirtmektedir. Âyetteki “asr” kelimesini müfessirler, “ikindi vakti”, “ikindi namazı", “Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yaşadığı devir” ve “mutlak zaman" gibi farklı şekillerde yorumlamışlardır. Bu kelime bütün bu anlamları kapsamakla birlikte “mutlak zaman” anlamı sürenin muhtevasına ve verilmek istenen mesaja daha uygundur.? 


Selef-i sâlihinden bir kişi, bu sürenin anlamını, pazar yerinde buz satan ve “Sermayesi eriyip biten bu adama acıyın.” diyen bir buz Satıcısından öğrendiğini ifade etmiştir. İnsanın Zarar içerisinde olmasının anlamı; insana verilen ömür de buz gibi her sâniye eriyip yok olmaktadır. Eğer insan, kendisine Yüce Allah'ın takdir ettiği ömrü, iyi değerlendirmez, yanlış yerlerde tüketirse ziyan eder, zaman israfı yapmış olur. 
Sonunda da hüsrâna uğrar.3 


Vaktin insan hayatında önemli bir yeri ve değeri vardır. Çünkü insan, eğitim ve öğrenimini zaman içerisinde yapmaktadır. Zaman içerisinde bilgi ve beceri kazanmakta, mesleğine zaman içerisinde sahip olmaktadır. 


Zamanı iyi değerlendiren, boş vakitlerinde dâimd okuma ve araştırma ile meşgul olan ve iyi bir eğitim alarak güzel bir meslek sahibi olan insanlar, hayat boyu başarılı olup yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini rahat geçirebilirler. Zamanı iyi değerlendiren fertlerin meydana getirdiği milletlerin ilim ve teknikte ilerlediğini görmekteyiz. Zamanın değerini tam kavramayan ve zamanı iyi değerlendirmeyen milletlerin ilim ve teknikte geri kaldıklarını, hatta tarih sahnesin- den silinmeye mahküm olduklarını görmekteyiz. 


“Zamanı iyi değerlendiren, boş vakitlerinde dâlmâ okuma ve araştırma ile meşgul olan ve iyi bir eğitim alarak güzel bir meslek sahibi olan insanlar, hayat boyu başarılı olup yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini rahat geçirebilirler 


Vaktin değerini çok iyi kavrayan Hz. Peygamber (s.a.v.), ümmetini uyararak şöyle buyurmuştur: “İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bu nimetlerin kadir ve değerini bilmezler. Bunlar; sağlık ve boş vakittir." 
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“Tamanı iyi değerlendiren fertlerin meydana getirdiği milletlerin ilim ve teknikte ilerlediğini, zamanın 


değerinitam kavramayan ve zamanı iyi değerlendirmeyen milletlerin ilim ve teknikte geri kaldıklarını görmekteyiz.” 


Allah Resulü bu hadis-i şerifinde insan hayatında önemli yeri olan iki nimete vurgu yapmıştır: Bunlardan birincisi sağlıktır. İnsan sağlığı yerinde olduğu zaman sağlığın kıymetini bilmez. Halbuki sağlık her şeyin başı sayılır. Sağlığı yerinde olmayan insan, dünyevi işlerini tam maândsıyla yerine getiremediği gibi uhrevi işlerini de yapamaz. Cihan Padişahı Kanüni Sultan Süleyman, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” demek suretiyle sağlığın önemini çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. İnsan, sağlığı bozulduğu an sağlığın kıymetini çok iyi anlar. 


Hadiste önemine vurgu yapılan ikinci nimet ise vakittir. Vakit de sağlık gibi insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan kendisine, ailesine, vatanına ve milletine faydalı her şeyi zamanı iyi kullanmak suretiyle yapabilir. Ancak günümüz insanı vaktini iyi değerlendirmemektedir. Maalesef vakit, israf edilen değerlerin başında gelmektedir. İnanan insan, Allah'ın kendisine verdiği bütün nimetlerin değerini bilir ve onları kendisine emânet olarak veren Yüce Allah'ın rızâsı dâhilinde kullanır. Zira âhiret gününde insan verilen bütün nimetlerden sorguya çekilecektir. Nitekim bu hakikati Hz. Peygamber (s.av.) şöyle dile getirmiştir: “İnsan, kıyâmet günü şu dört şeyin hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden, ilmi ile amel edip etmediğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından.”5 


Allah'ın verdiği bütün nimetlerden hesaba çekileceğinin şuurunda olan bir insan, sağlığının ve vaktinin değerini bilir ve bunları faydalı şeyler yapmakta kullanır. Sağlığını ve vaktini boş ve faydasız işler yaparak geçirmez. 


Yine Allah Rasülü başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin değerini, kıymetini iyi biliniz: İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşgüliyet gelmeden önce boş vaktin, ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini biliniz.”? 


Hz. Peygamber (s.a.v.), bu hadis-i şerifinde beş şey gelmeden önce beş şeyin değerinin bilinip bunların iyi kullanılması hususunda dikkatleri çekmektedir. Çünkü bunlar elden çıktıktan sonra geri döndürmek çok zordur. Dördüncü sırada da insanın meşgüliyet gelmeden önce boş vaktinin değerini, kıymetini bilmesi ve o vakti iyi değerlendirmesi istenmektedir. Çünkü insan, vakti faydalı şeyler yaparak kendi lehinde kullanmazsa geçen vakit aleyhine işleyecektir. 


Nitekim İmam Şâfii, “Vakit keskin bir kılıç gibidir; Sen onu kesmezsen o seni keser.” diyerek 


insanın faydalı şeyler yaparak vakti lehine çevirmesi gerektiğine işaret etmektedir.8 


Merhum milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy da: 


Geçen geçmiştir artık; ân-ı müstakbelse müphemdir; 

Hayâtından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir. 

Evet, mâziye ric'at eylemek bir kerre imkânsız; 


Ümidin sonra istikbâl için sağlam mı? Pek cansız! 


Bu günlük iş bugün lâzım yapılmak, yoksa ferdâya* 

Bırakmışsan... O ferdâlar olur peyveste “ukbâya!! 


beyitleriyle içinde bulunduğumuz vakti iyi değerlendirip bu günün işini yarına bırakmamak gerektiğine vurgu yapmaktadır. 


Şu hususu aslâ unutmamalıyız ki, kaybedilen birçok şeyin teldfisi yapılabilir. Meselâ kaybedilen servet tekrar çalışılarak kazanılabilir, ancak boşa geçirilen vakit ve asıl gayesi dışında harcanan ömür sermayesi aslâ geri getirilemez. Nitekim şu atasözleri vaktin önemini çok güzel bir şekilde ifade etmektedir: “Vakit nakittir.", “Bu günün işini yarına bırakma.", “Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama yakutlarla vakitler satın alınamaz.", “Boşa harcadığın bir dakika, ömrün- den çaldığın bin dakikadır.”, “Ahmaklar vakti nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür." 


Netice olarak diyebiliriz ki, Yüce Allah Asr Süresi'nin başında zamana yemin ederek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkatleri çekmektedir. Ömür sermayesini faydasız şeylerle; inkâr ve günahlarla, hak ve hakikatten uzak bir şekilde tüketen ve böylece vakti israf edenlerin sonu hüsran olacaktır. Dünya ve ahirette kurtuluşa erenler, vaktin kıymetini bilip salih ameller işleyerek, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olacaktır. 


Dipnot 


*Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI, Nevşehir Üniversitesi 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tuzülinin ki Hasreti 


debiyatımızda; asırlar öncesinden 
Çssn günümüze ulaştırabilen şairlerin 

başında yer alan, tezkirelerde "Mevlânâ" sıfatıyla anılan Fuzüli, zamanının gerektirdiği din ve fen ilimlerinin hepsinde âlim olup lirizmin zirvelerine ulaşma başarısı göstermiş olduğu hâlde Safevilerden de Osmanlılardan da umduğu itibarı ve değeri bulamamaktan alenen veya zımnen yakınmıştır. e Hayatı hakkında ayrıntılı bilgimiz olmadığından bu hususta kesin bir hükme varmak zordur ancak ateş olmayan yerden de duman çıkmaz sözü de bir hakikattir. Şairin iki konuda ciddi bir hasret, samimi bir özlem çektiğini söyleyebiliriz: Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e kavuşma özlemi ve Diyar-ı Rüm dediği Anadolu'ya daha doğrusu İstanbul'a gitme arzusu... 


Hz. Muhammed (s.a...) sevgisini konu edinen naatlar yazmak Müslüman şairlerin birinci önceliği olagelmiştir. İslâm tarihinde kimi şairlerin özellikle bazı şiirleri yazıldıkları zamandan başlayarak artan bir şöhretle yaygınlaşmış, birer çığır açarak bulundukları coğrafyaları ve asırları aşarak günümüze ulaşmıştır. Bu şairlerin başında Ka'b bin Züheyr, Muhammed b. Sa'id el-Busüri ve Fuzüli gelir. 
Sırasıyla Arabistan, Mısır ve Irak coğrafyasında yetişen bu üç büyük şair na'tleriyle İslâm dünyasında ün salmış, gönüllerde taht kurmuşlardır. 


Fuzüli, Kur'ân-ı Kerim'de bizzat Allah tarafından methedilen Hz. Peygamber (s.a.V.)'i övmenin zorluğunun farkında olduğunu, Yâsin ve Tâhd Süreleri örneğinden hareketle O'nu vasfetmenin imkaânsızlığının farkında olduğunu şu çarpıcı beyitle dile getirir: 


Nice takrir edeyim vasfını ol şâhın kim 


Ana vassâf ola Yâsin ü mu'arrif Tâhâ 


Her ne kadar aczini ifade etmiş olsa da duyduğu büyük aşk ve özlemi şairlik muhayyilesinin bütün imkânlarıyla âhir zaman Nebisi'ni yazdığı naatlerle methetmeyi, onu en güzel isim ve sıfatlarla övmeyi ihmal etmemiştir. 


Tuzüli, Kur'ân-ı Kerim'de bizzat Allah tarafından methedilen Hz. Peygamber (sav.)'Lövmenin zorluğunun, Vâsin ve 


Tâhâ Süreleri örneğinden hareketle 0'nu vasfetmenin imkânsızlığının farkında olduğunu dile getirir.” 


Bazı şiirlerindeki esma ve sıfat-ı Nebiler şairin samimi Peygamber sevgisinin şahitleridir: “Meb-i sipihr-i nübüvvet, çerâğ-ı şam-ı ebed, df-tab-ı subh-ı nüşür, Süleyman-ı mülk-i ma'na, seyyid-i nev'-i beşer, deryâ-yı dürr-i istifâ, gül-i bâğ-ı rüsül, Hâzin-i genc-i şefdat, halef-i mu'teber-i Âdem ü Hav" 


Bu dünyada Hz. Ahmed-i Mürsel'le görüşmenin mümkün olmadığının farkında olan Fuzüli aşkını, hasretini en ünlü eseri Su Kasidesi, Gül Kasidesi, Hançer Kasidesi ve bazı gazellerinde ve Farsça şiirlerinde dile getirmiştir. Su kasidesinde redif olarak seçilen “su” kelimesi önemlidir. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Surahmettir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de âlemlere rahmettir. Şair sadece su kelimesinin akıcılığına kalemini teslim etmemiş, rahmet kavramının bütün çağrışımlarını göz önüne alarak bir tercihte bulunmuştur. Çünkü bir kutsi hadise göre kâinatın yaratılış sebebi Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Çok sevilen bu na'te, müstakil kitap hâlinde şerhler yazılmış, bazı beyitleri Arapçaya tercüme edilmiştir. 


Fuzüli, Su Kasidesi'ne, ağlayan gözlerine hitapla başlar: Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi şairin kalbinde adeta bir yangına yol açmıştır. 
Dünya gözüyle O'nu görmesi mümkün değildir. 
Dolayısıyla oimkânsızın kapısında canhıraş bir çığlık koparmaktan başka elinden bir şey gelmiyor. O da Peygamber (s.a.v.) hasretini mısralarıyla oOdile ogetirmeye o koyuluyor. 
Gönüldeki aşk ateşini söndürmek üzere yaş döken gözlerine, kalbindeki Peygamber (s.a.v.) 
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sevgisi ateşinin su ile sönmeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatır: 


Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 


Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su 


Gözyaşları o kadar çok akiyor ki gözlerini kaplıyor, gökyüzü Fuzülye su renginde görünüyor. Daha doğrusu bulanık görünüyor veya görünmüyor. Şair bu duruma şaşıyor: Gök mü mavi, gözyaşları mı göğü kaplamış? Şairin gönlü, Hz. Peygamber (s.a.v.) hasretinden, tıpkı kovanın ipinin kuyu duvarında bıraktığı izler gibi yarık yarık olmuştur. 


Gül bahçesini sulayan bahçıvanın çabası boşunadır. Zira binlerce gül bahçesini sulasa da Hz. Peygamber (s.a.v.) gibi bir gül bir daha asla yetişmeyecek, Hz. Muhammed s.a.v.) gibi biri artık gelmeyecektir. O hâlde bahçıvan bahçeyi suya versin boşuna zahmet çekmesin: 


Suya  virsün zahmet 


çekmesün 


bâğ-bân gül-zârı 


Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-Zâra su 


Yine de Fuzüli, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yüzünü andığında kirpiklerinin ıslandığını, buna şaşılmaması gerektiğini söyler; gül elde etmek için dikenli fidana su vermek boşa gitmez, der. 


Fuzüli'nin Ahmed-i Muhtar (s.a.v.) sevgisi öyle bir mertebededir ki, bütün tabiatı o gözle 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seyreder: Seher vaktinde açan güllere bakınca zihni Hz. Peygamber (s.a.v.)'e müteveccih olur. 
Esen yel Cebrail (a.s.), gül ise Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kalbi olur. Bilindiği üzre Hz. Peygamber (s.a.v.) henüz çocukken Cebrail tarafından kalbi yarılıp yıkanmıştır: 


Çâk olup bulmuş safâ bâd-i seherden sanasın Bâddır Cibril ü kalb-i Ahmed-i Muhtâr gül 


Su, arı duru görünüşü ile Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yoluna girmiş, onun sünnetine uyarak temiz karakterini cümle âleme apaçık biçimde göstermiştir: 


Tıynet-i pâkini rüşen kılmış ehl-i âleme İktidâ kılmış târik-i Ahmed-i Muhtâr'a su 


Sadece su değil, Fuzüli'ye göre sabâ yeli de nerede olursa olsun Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şeriatına uyduğu için ateşten dfet ve sudan zarar görmez. Bir bakıma oradan oraya esip duran saba değil şairin hayal gücü, bunu tahrik eden Peygamber (s.a.v.) sevgisidir. Sabâ ateşten zarar görmez, doğru ama ateşi parlatan da odur: 


Oddan âfet görmez ü sudan zarar güyâ kılar Kanda olsa iktidâ-yi şer'-i Peygamber sabâ 


Saba rüzgârı her yerde ne arıyor? Hangi sevda onu kapı kapı, bahçe bahçe koşturuyor? 
Cevap çarpıcı; Cenab-ı Ahmed'in kapısının feyzini bulmak... Bu yüzden bir yerde karar kılmaz, hiçbir gül bahçesinde durmaz, duramaz. 
Eğer saba, O'nun adaletini gezip yaymak için yedi iklime taşımasaydı zulüm ateşleriyle âlem tutuşur, yanardı. Fuzüli, ölse bile sabâ yelinin Hz. Muhammed (s.a.v.)'den şefaat dileyerek mezar toprağının üzerinde mahşer gününe kadar dönüp duracağına inanır: 


Öz günâhına şefö'at isteyip feryâd edip Çizginir hâk-i mezârıfi üzre tâ mahşer sabâ Şairin Hz. Peygmaber (s.a.v.)'i ziyaret edip 


Ravza'sını tavaf etme arzusu o kadar içten, o kadar samimidir ki kendisi ölse bile toprak 


olan cesedinin tozlarının sabâ yeli tarafından ileteceğine inanır. Sabâ yelinin mezarı üzerinde dönüp durmasının sebebi budur; şairin Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e kavuşma arzusunu yerine getirmek, hasretini gidermek: 


Etmezem terk-i temennâ-yi tavâfı çıksa cân 


Hâk hem olsam gubârımı sana ilter sabâ 


Fuzüli'nin Ahmed-i Muhtar aşkı kelimelere sığmayacak bir büyüklük ve ulviliktedir. O, ömrünü Hz. Rasül senasıyla geçirmek, öldükten sonra da bu övgüleri kabir ehline armağan olarak götürmek arzusundadır: 


Mürür-ı ömri senâ-yı Rasül ile geçirem 


Ölende edem anı armağan-i ehl-i kubur 


Fuzüli'nin en büyük umudu, en büyük dileği haşir gününde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e kavuşmak, onun şefaati hürmetine bir ânı bin yıllık cennet hayatından daha güzel olan rü'yet-i cemal ile müşerref olmaktır. Hz. Nebi (s.a.v.)'nin şefaati şairin didâr dileğinin gerçekleşmesinde en büyük vesiledir. 


Sünnet-i seniyeyi terk edenlerin buna kavuşması söz konusu değildir. Kıyametin o dehşetli atmosferinde rahmete susayan insanların en büyük tesellisi âhir zaman Nebi'sinin şefaat suyundan başka ne olabilir; 


Umduğum oldur ki rüz-ı haşr mahrum olmayam 


çeşme-i vaslın vere ben teşne-i didâre su 


O gün gufran kapısının anahtarları Allah tarafından şefaat yetkisi olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'e verildiğinde, insanların en darda oldukları o zamanda Fuzüli, Ahmed-i Mürsel'den lütfunu esirgememesini diler: 


Yâ Nebi lütfun Fuzüli'den kem etme ol zamân Kim olur teslim miftâh-i der-gufrân sana 


Fuzüli, (o bulunduğu Oo coğrafyadan O hiç 


ayrılmamış, dolayısıyla Medine'ye gidip Ravza-i 


Mutahhara'yı ziyaret edememiş, bu hasreti kıyamete kalmıştır. 


Fuzüli'nin ikinci büyük hasreti İstanbul'a gitmektir. Fuzüli, Farsça Divanı'nda Abdülbaki Gölpinarlı'nın tercümesiyle, “ey Rum zarifleri, felek, sizin muradınızı vermiş, şükredin. Sizin bizimle münasebetiniz bile yok, durağınız, durağımızdan üstün. Biz, ay yüzlülerin kullarıyız, bütün ay yüzlüler, sizin kullarınız.” meâlindeki kıtasıyla Rum ülkesine ve bu ülkenin adamlarına karşı büyük bir saygı ve sevgi gösterdiğini ifade eder. Rum zarifleri dediği Osmanlı âlim ve şairlerinin, başta padişah olmak üzere devlet erkânından gördükleri ilgi ve desteğe imrendiğini hissettirir. Bağdat'ta ilim ve irfan ehline rağbet gösterilmediğinden yakınan Fuzüli, şairliğinin, ilim ve irfanının hakkettiği ilgiyi İstanbul'da görebileceğini umduğu tahmin edilebilir. 


Osmanlı (o başkenti ohüner sahiplerinin hünerlerini sergileyebildikleri, kabiliyetlerini geliştirip ogösterebildikleri ideal bir yerdir. 
Faziletine, hünerine münasip bir itibar görmek arzusu taşıyan herkes gibi Fuzüli de İstanbul'a, Osmanlı'nın başkentine gitmeye can atar. 
Bağdat fatihi Muhteşem Süleyman'ın ordusu ile gelen Hayali Bey gibi şairlerle tanışan, onların tavsiyesiyle Leylavü Mecnun mesnevisini kaleme alan Fuzüli, bu şairlerin hal ve tavırlarından gördükleri değer ve itibarı sezmiş olmalı ki içinde Diyâr-ı Rum'a gitme şevki uyanmış ve bu hayalini şu ünlü beytiyle “Ey Fuzüli, fazilet rütbesinin artmasını, yükselmesini istiyorsan Rum Diyârı'nı gözet, Bağdat toprağını terk et." 
meâlindeki aşağıdaki beytiyle dile getirmiştir: 


Fuzüli ister isen izdiyâd-ı rütbe-i fazl 


Diyâr-ı Rüm'u gözet terk-i kâk-i Bağdâd et 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Anlayış ve Üfke 
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“Ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerle birbirimizi kırıp, birçok laf saydıktan sonra maalesef ceviz kabuğu artık bir şeylerle dolmuştur ve o cevizi kurmak zorlaşmış olacaktır. Öyle ki hayatımızın bazı dönemlerinde sözlerimizle 


oluyoruz. Bu defa ne bayram kâr edebiliyor ne de başka bir şey...” 
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oplum içinde yaşamanın bazı sonuçları Tör Bir sürü insanın bir arada yaşaması, birbirini anlamaya çalışması, sorunların en aza indirilerek yaşamaya çalışılması gibi konular pek kolay değildir. Bazen çetrefilli bir hâl de alabilir. Ancak toplum içindeki iletişimimizde ve ikili iletişimlerde öfke etkenini bazen unutuyoruz ve aklımızı öfke ile kontrol etme gafletine düşüyoruz. Bunun farkına da sakin kaldığımız bir anda varıyoruz ancak bir defa ceviz kabuğuna bir şeyler doldurduğumuz için kolay kolay geri adım atmıyoruz artık. 


Anlayışlı olmak sadece lafta olmamalı, bazen olaylara dışarıdan bakabilmeyi geliştirmek lâzım. Anlayışlıyım deyip mesele çözülmeyip halâ uzuyorsa demek ki anlayış algımızda ciddi bir sorun var demektir. Bunu her alanda yaşıyoruz, hayatımızın her döneminde bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Herhangi bir konuyu anlayış çerçevesinde değerlendirmeden, düşünce süzgecinden geçirmeden sadece öfke ile değerlendirirsek bir yere varamayacağımız açıktır. 
Bunun sonunda insanları bencillikle suçlama gibi bir yanılgıya da düşebiliriz. Ama anlayış dediğimiz kavram sadece bir tarafın yapacağı bir şey değil, en az iki tarafın anlayış penceresinden olaylara bakıyor olması gerekli. Yoksa bencillik dediğimiz kavram devreye girer ve sadece kendimizi düşünmüş oluruz. Bazen anlayışsız olduğumuz gerçeğini kabullenemeyince hemen savunmaya geçip karşımızdakini suçlama gafletine düşeriz. Bunun sonucunda iletişimin zayıflığı ile araya küslükler girer, insanlar arasında uzaklaşmalar başlar. 


Herhangi bir konuyu değerlendirdiğimizde sadece bize göre nasıl olur diye bakarız ve ona göre bir karar veririz. Oysa iki insan için bunu düşüneceksek düşüncelerin de artık iki kişilik olması, toplum içerisinde yaşıyorsak düşüncelerin çoklu bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerekir. Toplum içinde birbirimize saygımızın olması, herkesin birbirinin hakkına riayet et- 


“Bizim yaptığımız yanlış düşünceler, öfke patlamaları ve ağzımızdan çıkan sözler 


belki de denizin altında bir buzdağı olarak birikir ve bir gün ona toslama talihsizliği 


yaşayabiliriz.” 


Ağustos/ 21128) 


DE 


“Anlayış dediğimiz kavram sadece bir tarafın yapacağı bir şey değil, en az iki tarafın anlayış penceresinden olaylara bakıyor olması gerekli. Yoksa bencillik dediğimiz kavram devreye girer ve 

sadece kendimizi düşünmüş oluruz. 

Bazen anlayışsız olduğumuz gerçeğini kabullenemeyince hemen savunmaya geçip karşımızdakini suçlama gafletine düşeriz. 


mesi gibi çok önemli konular var. Mesela bir sırada beklerken biri gelip ön sıralara girmeye çalışıyorsa hem insanlara saygısının olmadığını hem de adaletsiz biri olduğunu gösterir. Bazen küçük şeyler içinde buzdağını göremezsiniz belki ama o buzdağı sonra karşınıza çıkar ve size geçit vermez. Bizim yaptığımız yanlış düşünceler, öfke patlamaları ve ağzımızdan çıkan sözler belki de denizin altında bir buzdağı olarak birikir ve bir gün ona toslama talihsizliği yaşayabiliriz. Öfke hâliyle söylenmiş sözlerden sonra insanlar birbirini dinlemez artık, çünkü araya bir perde girmiştir ve bu perdenin kaldırılması gerekir. Yoksa meselenin çözümü imkânsız hâle gelir. Zaten o perdeyi kaldırmazsak ortada çözülecek bir şey kalmaz. Ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerle birbirimizi kırıp, birçok laf saydıktan sonra maalesef ceviz kabuğu artık bir şeylerle dolmuştur ve o cevizi kırmak zorlaşmış olacaktır. Öyle ki hayatımızın bazı dönemlerinde sözlerimizle birbirimizi iyice kırar hâle geliyor ve artık dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyoruz. Bu defa ne bayram kâr edebiliyor ne de başka bir şey... Üç günlük dünyada birbirimizi bu kadar kırmanın pek bir manası yok. Aslında reçete çok basit; herkes kendine düşen işe baksa, uyanıklık yaptığını zannederek birilerine iş yıkmasa, hayatını yaşadığı yerde insanlara saygılı olsa ve haklarını gözetse, aynı evde yaşıyorsa ikisinin de mutlu ve huzurlu olacağı kararlar 


alsa sanırım birçok şeyi çözmüş olacağız. 


Hayat birbirimizi kırıp dökecek ve sonrasında bunu tamir edebilecek kadar uzun değil. 
Basit sebepleri dağ gibi yığıp sonra bunların çözümü için harcanacak zaman zengini de değiliz. 
O yüzden zaman fakiri olduğumuzu da unutmamak lâzım. Belki bu vesile ile bir şeyler daha kolay çözülebilir. 


Söz Sendedir Anadolu 


Mızrabını al eline, 

Saz sendedir Anadolu. 
Destan yakışır diline, 
Söz sendedir Anadolu. 


Yiğitlerin otağısın, 
Şehitlerin yatağısın, 
İlim, irfan kaynağısın, 
Öz sendedir Anadolu. 


Kapıları açtığımız, 
Malazgirt'i geçtiğimiz, 
'Yurt' tutarak göçtüğümüz 
Yaz sendedir Anadolu. 
Ayırmadan köşe bucak, 
Asırlardır tüter ocak. 

Gönülleri ısıtacak 

“Köz sendedir Anadolu. 


Nakış nakış sakladığın, 
Miras sayıp yokladığın, 
Gül yerine kokladığın 
İz sendedir Anadolu. 


Zaferlere şahit olmuş; 
Hasret dumanıyla dolmuş, 
Işığını gökten almış 

Göz sendedir Anadolu. 


Yüz yıllardır Türk elisin, 
Ay yıldızla bezelisin, 

Memleketler güzelisin, 
Naz sendedir Anadolu. 


Ahmet Sami BENLİ 
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“Nat şairleri Hiz. Peygamber 


sevdikleri gibi yazdıkları ş sevdirmeyi gaye edinmişler 


——... 


ntalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Ümmi N sen 17. yüzyıl süfi şairlerinden biridir. 

Halvetiyye Tarikatı'nın Ahmediyye şubesine intisap ettiği bilinen şair, Halveti-Ahmedi silsilenin önemli simalarından olup Niyazi-i Mısri'nin şeyhidir. Kendisinden sonra tarikat Sinaniyye adıyla bilinir olmuştur. Yetiştirdiği birçok halifesiyle Batı Akdeniz ve İç Ege'de genelde tasavvufun ve özelde Halvetiyye geleneğinin tanıtılmasında etkili olmuştur. İnsanın elest bezminden dünyaya, dünyadan ukbaya olan yolculuğunu incelediği Kutbü'l-meâni adında bir eseri, şiirlerini topladığı Divan'ı vardır. Divan'ında yer alan “Yâ Mustafa" kafiyeli bir na't-ı şeriften? 
seçilen dizeler kısa açıklamalarla yazımıza konu edilecektir. 


Sen Ikil Yüsuf Mısra sultân ben Zelihâ'yım bugün 


Yâ'ne vaktin nür-ı vaslına irem yâ Mustafâ 


(Ey Mustafa (s.a.v.)! Sen bugün Mısır'a sultan olan Yüsurf (a.s.) gibi, bense Züleyhâ gibiyim. Ne zaman sana kavuşmanın nuruna ereceğim!?) 


Teşbihler manzumesi olarak adlandırabileceğimiz bu beyitte Ümmi Sinan, Peygamber efendimiz (s.a.v.)'i Hz. Yüsuf'a; kendisini de onun aşkıyla yıllarca hasret çeken Züleyhâ'ya benzetmektedir. Beyitte ayrılık, aşk ve Hz. Yüsuf'un güzelliği benzetme yönü olarak kullanılmaktadır. Züleyha yerine Zelinâ denmesi aruz ölçüsü açısından bir değişikliğe sebep olmamaktadır. 
O hâlde şair neden kendisini Züleyha değil de Zeliha ismiyle takdim etmiştir? Kanaatimizce şair Hz. Peygamber (s.a.v.)'e duyduğu aşkı, Züleyha'nın Hz. Yüsuf'a olan aşkı ile kıyaslamaktadır. Buna göre Ümmi Sinan, kendi aşkını daha kuwvetli görmüş olmalı ki kendisini betimlerken kelimenin ism-i tasğir/küçültme kalıbı olan Züleyhâ'yı tercih etmemiştir. O, Züleyhâ'dan daha sabırlı ve daha samimi bir âşıktır. Zira Züleyhâ, suçu açığa çıktığında nefsine uymak suretiyle sevdiği insana iftira atabilmiş ve onun hapse girmesine göz yummuştur.? Oysa sevgi hakikate eriştiğinde sevilenin menfaati sevenin menfaatinden çok önce gelmektedir. Hatta se- 


“Zevk ehlini ancak zevk ehli anlayabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)'in cömertliğinden nasiplenmemiş kimseler şairin ne söylediğini asla anlayamayacaklardır.” 


venin varlığı bile sevgilinin yanında hiç mesabesindedir. 


Aşk derdin câna pür-tâb eyledi bir zerrece Gelmişem meydân-ı aşka Mansür'am yâ Mustafâ 


(€y Mustafa (s.a.v.)! Aşk derdi her hücreme işledi. Aşk meydanına gelen Mansur'um.) 


Ümmi Sinan'ın Hz. Peygamber (s.a.v.)'e duyduğu aşk sıradan bir sevgiden ibaret olmayıp şairin her bir zerresine tesir eden kuvvetli bir ızdırap doğurmaktadır. Şairin ikinci dizede kullandığı mansur kelimesi tevriyeli olsa gerektir. 
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Zira tasavvuf ehline göre ilâhi aşk meydanında bulunabilmek, daha çok vehbidir; gayretle kazanılmış değil lutf edilmiştir. Yani kelimenin ilk anlamına göre şair, aşk meydanına gelmesini tevfik-i ilâhiye bağlamaktadır. Kelimenin ikinci anlamı ise telmih içermekte, yine süfilerce aşk şehidi olarak görülen Halldc-ı Mansür'un hikâyesine atıf yapmaktadır. Şairin kendisini, davası uğruna canından vazgeçmeyi göze almış bir isme benzetmesi yukarıda Zeliha ve Züleyhâ kelimeleri bağlamında yapılan yorumu doğrulamaktadır. Zira Ümmi Sinan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e duyduğu aşk can vermesini gerektirecek olursa darağacına gitmeyi göze almıştır. 


Yüz karalığından âhar armağanım yok sana 


Cân u dil her dem sana eder kerem yâ Mustafâ 


(€y Mustafa (s.a.v)! Sana yüzümün karasın- dan başka sunacağım bir armağanım yok. Canım ve gönlüm, daima sana cömertlikte bulunur.) 


Beytin ikinci dizesi mücerred olarak düşünüldüğünde okuyanı şaşırtan bir anlama sahiptir. 


Zira kim Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hangi konuda kerem edebilir!? Oysa şairin cömertçe sunduğu şey, ilk beyitte ifade edilen yüz karalığından başka bir şey değildir. Yani şair, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in huzuruna ayıp olmasın diye eli boş gelmemiş, yüzünün karasını hediye etmiştir. Şairin ifadesiyle bu hediye; bir defa getirilecek azlık- ta değil, her defa getirilecek çokluktadır. Ümmi Sinan burada alışılagelmiş olan ve genellikle “elim boş yüzüm kara" şeklinde ifadesini bulan şair mahcubiyetinde değildir. Bilakis o yüz karalığını kendisine, şefaati ve bağışlamayı ise Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e yakıştırmaktadır. 


Derdin urdı yüreğime şerha şerha yaralar Sen şefâ'at merheminden ver haram yâ Mustafâ 


(Ey Mustafa (s.a.v)! Derdin yüreğime dilim dilim yaralar açmıştır. Şefaat merheminden ver de yarama sarayım.) 


Hz. Peygamber (s.a.v.)'e duyulan aşk; onulmaz bir dert doğurmaktadır. Şairin yüreğinde zuhur eden, acı verici yaralar bu dertten kaynaklanmaktadır. Yazımıza konu olan ikinci beyit- 


teki mansur kelimesinin anlamına atıf yaparak belirtilmelidir ki bu derde karşı aşığın mansuru/ yardımcısı, tabibi ve dermanı yine Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Na'tın istişfâ'/şefaat talep edilen bu bölümünde şair, şefaat kavramını anlam genişletmesine uğratmakta ve bu dünyayı da kavramın kapsam alanına dâhil etmektedir. Buna göre şairin daima aradığı ve ulaşmayı umduğu, dertlerine derman olarak gördüğü manevi vuslat, şefaatin bu dünyadaki tezahürlerinden biri olarak mütalaa edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında şefaat talep edilen beyit aynı zamanda istişfa'/şifd talep edilen bölüm olmuştur. 


İzzet-i lutfundan irdi cân senin esrârına Kimse bilmez kim bu dil ne söylerem yâ Mustafâ 


(€y Mustafa (s.a.v.)! Senin sırlarına erişmem, yine senin lütfunun şerefindendir. Dilimin ne söylediğini kimse bilmez.) 


Burada şair, manevi tecrübenin dile dökülemeyen doğasına ve dilin ifadeye yetişememesi- ne atıf yaptığı gibi; zevk ehlini ancak zevk ehlinin anlayabileceğini ima etmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)'in cömertliğinden nasiplenmemiş kimseler şairin ne söylediğini asla anlayamayacaklardır. Dolayısıyla bu açıklama, okuyucuyu sevmeye davet etmektedir. Zira na't şairleri Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'i sevdikleri gibi yazdıkları şiirlerle onu sevdirmeyi gaye edinmişlerdir. Bir başka ifadeyle şu an okuduğunuz şerh, şiiri anlama gayesinin bir ürünü olup şairi anlamak isteyenler onun gibi bir sevdaya tutulmalıdırlar. 


Himmet eyle dü cihânın bâğına bend olmayam Menzilim sana erinceydek sürem yâ Mustafâ 


Dir Sinân Ümmi kaçan kim vâsıl ola cân sana 


Dü cihân zevki bana olsun harâm yâ Mustafâ 


(€y Mustafa (s.a.v)! Himmet et, iki dünyanın da nimetlerine bağlanıp kalmayayım. Dünya yolculuğumu sana yürüyerek sürdüreyim. 


Ey Mustafa (s.a.v)! Ümmi Sinan der ki, sana kavuşana kadar iki cihanın nimetleri bana haram olsun.) 


“iz. Peygamber (s.av.)'e duyulan aşk; onulmaz bir dert doğurmaktadır. Şairin 


yüreğinde zuhur eden, acı verici yaralar bu dertten kaynaklanmaktadır.” 


Şair, burada daha çok Allah dostları için kullanılan himmet kelimesini Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hitaben kullanmaktadır. Zira kabul olunmuş duanın ve şefaatin, velideki izdüşümü himmet olarak adlandırılır. Velilerin serdarı ve bağ öğretmenleri Hz. Peygamber (s.a.v.) olduğu için bu kullanım yerindedir. 


Son iki beytin ana konusu ise şairin dünya nimetlerine ve daha önemlisi ahiret nimetlerine aldanmaksızın Hz. Peygamber (s.a.v.)'e, manevi buluşmaya, şefaate odaklanmışlığıdır. Genellikle süfiler Allah'ın rızasını cennet nimetlerinden üstün tutan “Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altın- dan ırmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerin- de güzel meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızâsı ise hepsinden büyüktür, işte büyük bahtiyarlık da odur." âyetinin referansıyla dünya ve âhiret nimetlerine karşı müstağnidirler. Ümmi Sinan ise, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan sevgisinin şiddetinden ötürü, dünya ve ahiretin nimetlerine karşı ilgisizdir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere, aşık için sevdiğinden bir başka bir şeye iltifat etmesi kabul edilemez ve affedilemez bir hatadır. 


Es-salâtü ve's-selâmü aleyke Yâ mahbübe'l-Kulüb. 


Dipnot 


* Dr. Hamit DEMİR - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 


1. Hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgi için bk. Abdullah Azmi Bilgin, “Ümmi Sinan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Erişim 17 Temmuz 2023). 

2. Ümmi Sinan, Ümmi Sinan Divânı, ed. Abdullah Azmi Bilgin (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2017), 20- 
22, 

3. Konu ile ilgili ayetler için bk. Yüsuf 12/25-35 

4. 9/Tevbe, 72. 
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ergimizin yazarlarından hadis profesö-D rü Enbiya Yıldırım Hoca'mızın Somuncu 

Baba'nın Kırk Hadis Şerhi adlı kitabının basımı tamamlanarak okuyucuların istifadesini sunuldu. 

Kırk hadis geleneği İslâm kültür mirâsında son derece önemli bir yere sahiptir. İkinci asır- dan itibaren başlayan çalışmalarda Hz. Peygamber (s.a.v.)'den gelen rivâyetler içinden kırk hadisin derlenmesi ve bunların ezberlenmesi için veriler müjdelere nail olmak hedeflenmiştir. 


Bu çabanın altında ise, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e isndd edilen iki rivdyet yer almıştır. 
Böylece Rasülullah'ın müjdesine nâil olmak hedeflenmiştir. Rivdyetler arası ifade farklıkları bir tarafa bırakılacak olursa, bu çalışmaların katalizör görevini iki rivdyet oluşturmuştur: 


“Ümmetimden dinle ilgili kırk hadis ezberleyen kimse, kıyâmet gününde Allah'a fakih ve âlim olarak kavuşur.", “Ölümden sonraya kırk hadis bırakan kimse cennette benim arkadaşımdır.” 


Söz konusu hadislerin sıhhat durumlarını araştırmış olan İsmail Hakkı Ünal'ın tesbitine göre, konu çerçevesindeki hadislerin zayıflığında ittifak edilmiş, hatta uydurma oldukları bile söylenmiştir. Ancak durum ne olursa olsun, faziletli bir işe teşvik etmesi ve ahkâm koyucu bir özelliği bulunmaması nedeniyle ilgili rivayetlerin oldukça rağbet gördüğünü söylememiz mümkündür. Kırk hadis çalışmalarının çokluğu da bunu desteklemektedir. 


Günümüzde de kırk hadis tercümeleri ve kartelaları hazırlanmak suretiyle bu gelenek devam ettirilmekte ve insanlar bir şekilde Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'in hadisleriyle buluşturulmaktadır. 


Osmanlı Dönemi'nde ilk Arapça kırk hadis şerhi olama özelliği olan Somuncu Baba'nın kırk hadis şerhinin hazırlanış sebebi kitapta şu şekilde izah edilmiş: 


“Eserin baş tarafında Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, Allah'ın birliğine ve kendisine uyulması gerektiğine dikkat çeken âyetler ile zalimin zulmünü kaldıran sahih hadislerin tebliğ edilmesini emrettiğini belirten müellif, sö- 


zünü teyit etmek için iki hadis zikreder: 


'Bir âyet de olsa benden tebliğ edin.', 'Allah, benim sözümü işiten ve onu belleyip ezberleye- 


rek işittiği gibi aktaranın yüzünü ağartsın." 


Sünneti ihya etmeye, imanı güçlendirme- ye yönelik hadisler sebebiyle, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hadisleri kendisine ulaşan insanların bunları başkalarına ulaştırmalarının vdcip olduğunu dile getiren müellif, daha sonra eserini hazırlama gerekçesini açıklar. Buna göre, talebini yerine getirmenin elzem olduğu faziletli bir insanın, hem kendisinin hem de buna bakacak olanların yararlanması amacıyla ilettiği istek üzerine kırk hadis mecmuasını oluşturduğunu söyler. Ancak, istekte bulunanın adını 


vermez." 


Yazar eserin hazırlanış süreci ile amacını önsöz bölümünde şöyle ifade etmiş: “Bizim bu çalışmada yaptığımıza gelince, Somuncu Baba'nın zikrettiği hadisleri Arapça metinleriyle birlikte kitabımıza aldık. Bunları tercüme edip kaynaklarıyla ilgili bilgileri dipnotlarda verdik. Ardından Somuncu Baha'nın hadislere dair veciz şerhini aktardık. Peşinden de onun açıklamalarını esas alarak Allah ve Rasülü'nün günümüz Müslümanlarına neyi ferman ettiğini ifade etmeye çalıştık. Böylece ülkemiz hadis ve tasawvuf alanlarına bir katkı sunmayı hedefledik.” 


Ensar Neşriyat 


Tel: 0212 491 1903 
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Bizi Doğru Yola 
Hidavet Evle! 
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üce Allah'a kulluk eden bir mü'min mut-Vs manada başka yerlerden medet umamaz ve yardım isteyemez. Beş vakit namazlarında, “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz.”! diyerek Allahu Teâlâ'dan indyet ister. Bu bir dua örneği olmakla birlikte aynı zamanda şirke karşı da bir uyarıdır. Kulluk ve ibadet yalnızca namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri eda etmek değil, O'nun hükmüne boyun eğmek, Sünnetullah'ına uyum sağlamak ve o düzeni hiçbir şekilde bozmaya yeltenmemektir. 
Yani başka bir ifadeyle insana verilen hilafet görevini layık-ı vechiyle yerine getirmektir. 


Yüce Allah yardım ederse kimsenin yardımına ihtiyacımız kalmayacaktır. Yardım etmezse de O'ndan başka herkes birleşse de bunun bir faydası olamayacaktır. Burada “Sana kulluk ederim." değil “Sana kulluk ederiz.” şeklinde çoğul bir ifade kullanıldığına göre bu gösterir ki, İslâmiyet bir ümmet, bir toplum, bir cemaat ve bir millet dinidir. Ferdi esasları ihmal etmemekle birlikte sadece ferdi esaslara dayanan bir din de değildir. İslâmiyet “cemaat ruhu"nu canlandırarak fertlerine “biz” duygusunu kazandıran ve temelinde toplumsal bazı hedeflere ulaşmayı da gaye edinen yüce bir dindir. 


Hidâyeti İsteriz 


Milyonlarca Müslüman, günde beş vakit namazlarında defalarca “Sana kulluk ederiz.” dediklerine göre onları birleştiren ve “biz" yapan en temel ortak nokta da işte burasıdır. Müslümanlar işte bu biz duygusu ile “Bizi dosdoğru yola ilet.” diyerek hidâyete talip olduklarını ifade ederler. Bu yol; tüm ilâhi kitapların, Kur'ân'ın ve peygamberlerin işaret ettiği yoldur. 


Yasin Süresi 61'de şöyle buyrulur: “Ve bana kulluk ediniz, sırât-ı mustakim budur.” 
Rabb'imizin izi olmayan hiçbir yol doğru değil, hiçbir sistem de masum değildir. Bu âyetin meali “Bizi istikamet yoluna hidâyet eyle." şeklinde de yapılabilir. Zira birçok meallerde “ihdinâ" kelimesinin “hidâyet” bağlantısı ve “müstekim” kelimesinin de “istikamet” bağlantısı es geçil- 


Bizde gerçek ve doğru olan her şeyin olgun ve sonsuz bir varlıktan geldiğini bilmeseydik, fikirlerimiz ne kadar açık 


ve seçik olsalar da, bize doğru olmak olgunluğuna sahip olduklarınıtemin edecek hiçbir kanıtımız olmayacaktı.” 


mektedir. Genellikle “ilet” veya “yönelt" olarak çevrilen “ihdinâ" kelimesi “hidâyet eyleme" yani bir bakıma hak ve batılı ayrıştırma anlamındadır. 


İstikamet yoluna hidâyet olunmak isteyenler aslında şöyle dua etmiş olurlar: “Rabb'im bana, hakkı ve batılı birbirinden ayırmam için lâzım olan doğruluk ölçütünü ver ki ben de dosdoğru yola böylece yönelmiş olayım.” Böyle bir duayı eden kul, iradesini ortaya koymuş ve doğruluk ölçütü üzere dosdoğru bir yolda gidebilmesi için kendisine lâzım olan ölçütü Rabb'inden istemiştir. Artık bundan sonrası Rabb'in işidir. 
Nitekim Yüce Allah, bu doğruluk ölçütünün (hüden) Kur'ân olduğunu Bakara Süresi'nin 2. 
dyetinde açıklamış ve aynı sürenin 6. âyetinde de bu ölçüte göre hayatlarını idâme edenlerin iki cihanda kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir. 
Evet, Kur'ân takva sahipleri için bir yol göstericidir. Fakat şu var ki insan “dosdoğru yola iletilmek" için, bu hidâyet rehberini yaşantısına “yön verici” unsur olarak kabul etmelidir. Burada yalnızca Kur'ân'a sarılmak da yetmemektedir. 


Yasin Süresi'nin 3 ve 4. âyetlerinde “Şüphesiz ki sen rasüllerdensin, sırât-ı müstekim üzerindesin.” buyrulmaktadır. Demek ki Rasülullah'ın Sünnet'ine tabi olmak da bir anlamda sırat-ı mustekim üzere olmak demektir. Buna göre ancak sünnete ittiba eden İslâm âlimlerimiz istikamet ehli olarak kabul edilebilirler. Bu durumda sırât-ı mustekim de peygamberler ve onların varisleri olan istikamet ehli âlimlerin gittiği yoldur. 
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“Sırât” kelimesi Arapçada geniş yollar veya caddeler için kullanılır. İslâm'ın sırât-ı mustakimi genişçe bir caddedir. İslâm alimlerinin de ifade ettiği gibi helâl dairesi zevke kafidir. Bazı sabit fikirli Müslümanların bu caddeyi daraltmaya çalışmaları, bazı modernist Müslümanların da bu geniş caddeyi daha da geniş göstermeye çalıştıkları gözlenmektedir. Oysa İslâm tam manasıyla kâmildir. 
Yani ne noksan ne de fazladır. Bir takım bahanelerle onu daraltmaya veya genişletmeye çalışmak aslında onun kemalinden şüphe etmek demektir. “Müstekim" kelimesine gelince istikametle alakalıdır. Sosyal, ferdi, ahlâki, siyasi, ticari, iktisadi her yönden dosdoğru bir yaşantı ikdâme ettirmeye işarettir bir bakıma. 


Müstekim kelimesi ile aynı kökten olan Rahman Süresi'ndeki “egimu'l-vezn" ifadesi ile Kur'ân bizden ölçtüğümüz her şeyi dosdoğru ölçmemizi istemektedir. “Egimu'Ivezn"i fiiliyata geçirmek yani her türlü konuda teraziyi dosdoğru tutmak ve dengeli olmak, “sırat-ı müstakim"de olmanın da bir gereğidir. 
Müslüman'ın doğru olması gereken alanlarda kullanılan bu ifade “egimu's-salah” yani "Namazı gereği gibi dosdoğru kılın!” âyetinde de kullanılmıştır. Demek ki Müslüman alış verişten ibadete kadar hayatın her alanında bir istikamet adamıdır. 


Doğru Yol Allah'ın Yoludur 


Peki, burada bahsedilen “doğru yol" izafi/ göreceli bir yolmmudur? Bana göre doğru olan, size göre de doğru mudur? Sizin doğrularınız, benim için yanlış olabilir mi? Hayır! Buradaki doğru yol göreceli bir yol değildir. Net ve kesin çizgilerle belirlenmiş ve ilâhi bir kitapla “doğru yol” olarak tescillenmiş bir yoldur. Bunu böyle anlamak zorundayız, zira aksi takdirde Rabb'imizin herkese göre farklı anlaşılan yani ne idüğü belli olmayan sözde doğruları bize işaret etmiş olması düşünülemez. 


Gerçekte yanlış bir şeye insan “Bu bana göre doğrudur.” diyebilir, bu onun doğru oldu- 


ğunu göstermez. Bundan dolayı Yüce Allah'ın olumluladığı yol ancak doğru yolu olabilir. 
“Doğru yol biz bilemeyiz." diye de bir şey yoktur, çünkü, Yüce Allah “El-Hâdi” isminin tecellisi ile doğru yolu göstermiştir. O gösterdiğine göre bizim de Kur'ân ve Sünnet ölçülerine bakarak doğru yolu tesbit etmemiz mümkündür. 


Doğru ve yanlışın belirlenmesi bağlamında çıkarılan ne tür bir hüküm varsa bunun ilkesi Cenab-ı Hak'tan gelir. Dekart da bunu böyle anlamış olmalıdır ki şu sözleriyle herhalde bunu anlatmak istemiştir; “...Bizde gerçek ve doğru olan her şeyin olgun ve sonsuz bir varlıktan geldiğini bilmeseydik, fikirlerimiz ne kadar açık ve seçik olsalar da, bize doğru olmak olgunluğuna sahip olduklarını temin edecek hiçbir kanıtımız olmayacaktı."? 


Doğru yolu göstermek mutlak manada Yüce Allah'a ait bir iştir. “Doğru"nun ve “yanlış"ın tanımlanması, doğru yola iletilmek ve doğrunun gösterilmesi; bütün bunlar Yüce Allah'a aittir. 
Haşd, böyle olmasaydı, “Bizi doğru yola ilet." 
diye O'na dua etmemizin de bir anlamı kalmazdı. 
Nitekim “Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet! Gazaba uğramışların ve dalâlete düşenlerin yoluna değil..." dyetiyle de doğru yolun ne olduğu açıklanmıştır. Nisa Süresi'nin 69. âyeti bağlamında “nimet verilenler”; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerdir. Gazâba uğrayanlar ve dalâlete düşenler, klasik tefsirlerimizde bir hadis-i şerife dayanılarak, Yahudi ve Hıristiyanlar olarak tefsir edilmiştir. Nitekim Kur'ân, Ehl-i Kitab'ın gazabı gerektiren hâllerinin anlatıldığı kıssalar ile doludur. 


Bu konuda Mehmet Âkif Ersoy, kısa tefsirin- de, Peygamberimiz'in vahiy almazdan önce de sürekli müşriklerin ve Ehl-i Kitab'ın sapkın anlayışlarını gözlemlediğini ve onları bu bâtıl anlayışlardan kurtarmak istediğini ifade etmiştir.? 
Bu âyetler İslâmi çizgiden saparak gazaba müstehak olanlar ve Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeye çalışanlar veya onları dost edinenler için bir uyarı mahiyetindedir. “Gazâba uğramışlar” Rahman'ın rahmet yağmurlarına karşı simsiyah 


“Kur'ân takva sahipleri için bir yol göstericidir. Fakat şu var ki insan dosdoğru yola iletilmek için, bu hidâyet 


rehberini yaşantısına yön verici unsur olarak kabul etmelidir. Burada yalnızca Kur'ân'a sarılmak da yetmemektedir.” 


gaflet şemsiyelerini açarak Yüce Allah'ın mübarek sevgi ve şefkat yağmurlarından kendilerini mahrum bırakan talihsiz kimselerdir. Biz insanların kendilerine yapıp yapabilecekleri en büyük kötülük, kendilerini ilâhi rahmet kanatlarının dışarısına çıkartmalarıdır. Bununla birlikte gazaba uğrayan kimseler Yüce Allah'ın nizamına başkaldıran kimselerdir. Çünkü Yüce Allah'ın kendisine isyan edenler için bir takım vaitleri söz konusudur. 


"5 


Fatiha Süresi'nin “Bizi doğru yola ilet.” âyetini okuyan insan, hidâyete ermek istediği konusundaki isteğini ve azmini ortaya koymuştur. 
Fakat hidâyetin gerçekleşmesi için bir de dalalete düşenlerin yani sapkınların yolundan uzak durmak gerekmektedir. Burada dalâlete düşenler bir bakıma Rabb'in doğru yol göstericisini yani “hidâyet ölçütü"nü kabul etmeyenler ve de bu doğruluk ölçütüne göre hayatlarına nizam vermeyenlerdir. İslâmiyet'in terbiye sistemini, ahlak ve hukuk kanunlarını -yani hükümlerini- kabul etmeyenlerin tümü veya bunları kısmen kabul edenler dalâlete düşen sapkın kimselerdir. Bunlardan hiçbir yerde bahsetmeyenler ise İsrailoğulları'nın dinlerini az bir pahaya satan alimlerine benzerler. Cenab-ı Allah cümlemizi onların şerrinden muhafaza buyursun. 


Dipnot 


1.1/Fatiha, 5. 


2.Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev: Mehmet Karasan, Ankara, 1997, s. 41. 


3.Bkz; Sebilürreşad, VIll, ad.184, 5.33-34, 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izler seferle emr olunmuş inanmışlarız. 
Ra sefere iyi hazırlandığımızda, ihlâsla, samimiyetle ve usülüne uygun hareket ettiğimizde seferin sonu Allah'ın izniyle zaferle neticelenir. Yeter ki biz, rehâvete kapılmadan 


üstümüze düşen hizmetleri ve asli vazifelerimizi hakkıyla yerine getirelim. 


Anlatacağım hadise, tarihimizin unutulmayan şeref levhalarındandır. Büyük sultanlarımızdan Celâleddin Harizmşah yine bir cenge çıkmak üzeredir. Hazırlıklar tamamlanmış, ordu işaretini bekliyor. Bu esnada yanına yaklaşan veziri “Sultanım, inşallah yine muzaffer olacaksınız.” deyince büyük serdarın verdiği cevap çok düşündürücü ve manidardır; “Benim görevim cenge iyi hazırlanmak ve doğru savaşmaktır. 
Muvaffak edip etmemek Cenab-ı Allah'ın işidir. 
Ona ben karışmam." Muazzam tevekkülün ve imanın emaresi... 


Türk ve İslâm tarihi, muhteşem seferler, muazzam zaferlerle taçlanmıştır. Bu müspet neticeler, Celdleddin'in bakış açısıyla elde edilebilmiştir. Zira bizim inancımızda hırs yoktur ama gayret vardır. Gözü kararmışlık yoktur ama dayanışma, istişare ve isabetli kararlar vardır. 
Bunun için dünya tarihinin en güzel fetihlerine imza atmışızdır. 


Zaferler Ayı Ağustos 


Tarihimiz boyunca zaferleri farklı aylarda kazanmışız. Ama Ağustos ayı bu bakımdan talihlidir ve galibiyetlerimiz bakımından ayların sultanıdır. En başta hemen hazırladığımız üç büyük zaferimiz; 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Savaşı, 26 Ağustos 1526 Mohaç Meydan Savaşı ve 26 Ağustos1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı... Bu üç büyük zaferin dışında irili ufaklı onlarca galibiyetimiz daha var. Bunlar üzerinde tek tek durmaktansa genel bir değerlendirme yapmakta fayda var. Zira bu zaferleri kazandıran bir iman gücümüz ve ruh kudretimiz var. Bu gönül davamız üzerinde durmakta fayda var. Çünkü biz eski bütün zaferlerimizi olduğu gibi Batılı emperyalist devletlerin destek- 


“Vatan sevgisi belki bütün dünyada vardır 


ama bu kavramın en çok mukaddes ve anlamlı olduğu ülke Türkiye'dir. Bizler “Vatan sevgisi imandandır.” buyruğuna 


uygun olarak vatanını canından çok seven mübarek bir milletin çocuklarıyız elhamdülillâh.” 


lediği “15 Temmuz 2016 FETÖ İhaneti ve Darbe Teşebbüsü"nü de aynı iman gücüyle püskürttük ve bir destan yazdık. 


Anadolu'daki İlk Zaferimiz 


Şanlı tarihimize dönüp baktığımızda Anadolu'daki ilk büyük zaferimiz olan Malazgirt'i yine bu ruhla kazanmışız. Muhammed Alparslan'ın inanmış ordusuyla çok daha kalabalık olan Bizans ordusunu tarumar etmesi bize bazı hikmetleri fısıldıyor. Bu ihtişamı destan şairimiz rahmetli Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ne güzel anlatıyor: 


Aylardan Ağustos günlerden Cuma 
Gün doğmadan evvel iklim-i Rum'a Bozkurtlar ordusu geçti hücuma... 
Yeni bir şevk ile gürledi gökler... 

Ya Allah... Bismillah... Allahüekber! 


Yedi Düvel'in saldırdığı Anadolu Destânı'nı, İstiklâl Harbi'ni Yahya Kemâl'imiz yüreklere işleyen şu dört mısrada anlatmıyor mu: 

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi 

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi 

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın 

Gâlib et çünkü bu son ordusudur İslâm'ın. 

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin hem İslâm âleminin, hem de Türk dünyasının asıl 


yetkin gücü ve lokomotifi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Beyatlı'nın kastettiği “son ordu” 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vurgusu işte budur. Yani Türkiye var ise, güçlü ise hem İslâm dünyası rahat nefes alabilir, hem de Türk dünyası koruma altındadır. Nitekim son Karabağ Zaferi'nde de Türkiye'nin rolünü bütün dünya gördü. Bizdeki bazı nâdânlar hariç... 
Ermenistan, 30 yıldır işgal ettiği toprakları çâr naçar can Azerbaycan'a teslim etmek zorunda kaldı. Adalet yerini buldu. 


Dünyaya Meydan Okuduğumuz Çanakkale 


Dört yıl devam eden, dolayısıyla dört Ağustos ayının da yaşandığı Çanakkale Muharebeleri'nde biz yedi düvele Mehmetçiklerimizle meydan okumuş şanlı, şerefli bir milletiz. O ruhu en iyi anlatan şairimiz düşmana kurşun gibi sıkılan şiirinde ne diyordu: 


Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, 


Meğerki harbe giden son nefer şehit olsun. 


Dünyanın dört bir yanından getirilen hasımlarımız, cesetlerini bu topraklara bırakıp gittiler. Vatan sevgisi belki bütün dünyada vardır ama bu kavramın en çok mukaddes ve anlamlı olduğu ülke Türkiye'dir. Bizler “Vatan sevgisi 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imandandır.” buyruğuna uygun olarak vatanını canından çok seven mübarek bir milletin çocuklarıyız. Mehter Marşımız olarak gümbür gümbür ilerleyen şu manevi coşkuya ve ulvi ruha bir an bile bakmak ve huşu içinde bu mısraları dinlemek kafidir: 


Vur!... Pençe-i Âli'deki şemşir aşkına Gülbangi âsmüânı tutan pir aşkına 
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar 


Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına. 


Vatan sevgisini birçok şairimiz anlatmıştır. 
Sanatkarlarımız, zaferleri hangi iman gücü ve üstün ruhla kazandığımızı dillendirmiştir. Onlardan biri de Cumhuriyet Devri'nin büyük ismi Orhan Şaik Gökyay'dır. Şöyle der: “Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıra dağlar gibi duranlarındır/ Bir tarih boyunca onun uğrunda/ Kendini tarihe verenlerindir.” 


Bedir'de başlayan, Karabağ'da şimdilik sona eren büyük zaferler zincirini kuran bir milletiz/ ümmetiz. İstanbul'un fethi hâlâ Batılı tarihçileri şaşırtmaya devam etmektedir. “O ne biçim bir kudret, o nasıl bir kuvvet?” diyerek şaşkınlıklarıni gizleyemiyorlar. Her şeyi maddede arayanlar ve dolayısıyla maneviyata gözleri kapalı olanlar, 


elbette bu üstün galibiyetlerin sırlarını asla anlayamayacaklardır. 


Kut'ül-Amare'ye “Osmanlı'nın Son Zaferi" diyenler yanılıyor. Zaferlerimiz asla son bulmuyor, bulmayacak elbet. Çünkü bizim seferlerimiz Hak üzerine, zaferlerimiz Allah içindir. Hep mazlumların, mağdurların, masumların yanında saf tutan Türkiye, Osmanlı'nın devamı değil midir? 
Osmanlı devam ediyor olsaydı o da Karabağ'ın kurtuluşu için uğraşırdı. Bu haksızlığı Türkiye giderdi şükürler olsun. 


Mavi Vatan'daki Zaferlerimiz 


Akdeniz'e kulak versek hâlâ leventlerin “Ya Hak!" seslerini duyarız. Barbaros Hayreddin'in cenk sadasını işitiriz. Karada da denizde de muzaffer olabilmişsek, bundaki en büyük sır ve tılsım, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında oluşumuzdandır. Cenab-ı Allah bunun için bizimle birlikte olmuş, bize güç kuvvet vermiştir. “Tekbir ve Cenk Marşı"nda savaş türkümüz ddeta ilâhileşir ve uhrevileşir; “Deryada olsa her şey muzaffer./Dillerde tekbir Allahu ekber/Allahu ekber Allahu ekber/Ordumuz olsun daim muzaffer,/Rahim Allah, Kerim Allah" 


Toplum olarak aklımıza yeni geldi ve biz tarihteki büyük kahramanlarımızı, zaferlerimizi filmler ve diziler hâlinde yeni nesillere tanıtma- ya, aktarmaya başladık. Onlardan biri de Barbaros Hayreddin dizisiydi. TRT'nin bu hizmetlerine her zaman teşekkür edilmelidir. Zira nesiller arasında köprü kuruyor, çocuklarımıza ve gençlerimize ecdat sevgisi aşılıyor. Kutlu hizmetleri devam etsin. 


Şu mısralarda o destânsı Preveze Zaferi'nin deniz hışırtılarını duyar gibi oluyoruz; “Deniz üstünde yürürüz/Düşmanı arar buluruz./Öcümüz komaz alırız/Bize Hayreddinli derler." 


Karadeniz, sınırı olan ülkelere farklı çağrışımlar yaptırabilir. Ama bana hep Türk bayrağını hatırlatmıştır bu deniz. Onu düşündükçe şu mısralar dilimin ucuna gelir ve terennüm etmeye başlarım: “Çırpınırdın Karadeniz/Bakıp Türk'ün 


bayrağına/Ah ölmeden bir görseydim/Düşebilsem toprağına/Sırmalar sarsam kolunaf/İnciler dizsem yoluna/Fırtınalar dursun yana/Yol ver Türk'ün bayrağına.” 


Tarihin Yüz Akı 


İnsanlık tarihinden İslâm ve Türk tarihini çıkardığımızda geriye ne kalır? Dünya tarihi kan, revan içinde. Zulüm ve vahşet ortasında. Geçmişten günümüze yeryüzüne huzur getiren bizim ecdadımız olmuştur. Nizam-ı Âlem kurulurken, Kızıl Elma hedeflenirken sadece Müslümanların ve Türklerin refahı ve huzuru değil, bütün insanlığın iyiliği de amaçlanmıştır. Bundan dolayı eskiden Hıristiyan teb'a, Bizans zulmü ve baskısı altımda yaşamaktansa Osmanlı idaresini tercih etmişlerdir. 


Seferler sürecek, zaferler devam edecektir. 
Bizim destânlarımızı da gelecek nesillere elbette şairlerimiz aktaracaklardır. Onlardan biri de merhum Dilâver Cebeci'ydi. Bugün yediden yetmişe bütün halkımızın ezberlediği ve söylediği şu mısralar ne soylu bir düşüncenin mahsulüdür, değil mi; “Baş koymuşum Türkiye'min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm/Asırlardır kıratımı suladım/Irmağının akışına ölürüm/Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm/Ölürüm Türkiye'm hey hey hey hey” 


Rahmetli şair ve yazar büyüğümüz Ömer Öztürkmen'in kaleme aldığı “Malazgirt Marşı" çok sevilmiş, bestelenmiş ve yıllarca Mehter Marşı olarak söylenegelmiştir. İşte şairimizin o ölümsüz şiiri; “Bir Cuma sabahı Allah'a karşı/ Malazgirt'te elli dört bin er/Bestelediler en güzel marşı/Allahü ekber, Allahü ekber.” 


Çok güzel ve tarih boyunca bize ışık tutan bir söz de, "Men sabera, zafera." ulu kelâmıdır. Yani “Sabreden zafere ulaşır.” Öyleyse biz de bütün seferlerimiz esnasında sabırlı, temkinli ve dirayetli olmalıyız. Acele etmemeli, telaş göstermemeliyiz. Cümle seferlerimiz kutlu, niyetlerimiz umutlu, bakışlarımız kararlı, cenklerimiz dualı, zaferlerimiz hayırlı uğurlu olsun. 
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“Sevgiyi doğuran ilgidir. İlgi sevginin hem anası hem de çocuğudur. İlgisiz sevgi iktidarsız sevgidir. 


enab-ı Allah'ın yarattığı her şeyde sevgi- 
(O eserini görmekteyiz. Kâinat özünde 

sevgi vardır. Şair satırlarında bunu şöyle dile getirir: 


Kâinatın özü aşkla kurulmuş 
İpek ibrişimle kalpler sarılmış 
Ravza sevgisiyle gönül karılmış 


Misk kokan bahçenin gülü müsün sen? 


Sevgi ortamında yetişen insanlar kendisiyle barışık, kendine ve başkalarına güvenen, sevecen, mutlu, umutlu ve hoşgörülü olurlar. Sevgiyi doğuran ilgidir. İlgi sevginin hem anası hem de çocuğudur. İlgisiz sevgi iktidarsız sevgidir. Sadece “Seni seviyorum!” demek yetmez. Bu sevgiyi ilgiye, davranışa dönüştürmemiz gerekir. Bunu yapmayanlar sevginin bedelini ödemekten kaçıyorlar demektir. Bedeli ödenmemiş sevgi haksız kazanca benzer. 


Günün birinde çiçek ve su arkadaş olmuşlar. Arkadaşlıkları ilerledikçe birbirlerine olan sevgileri artmış. Çiçek, suyun yanında o kadar mutlu olmuş ki bu mutluluk bir süre sonra aşka dönüşmüş. Âşık olan çiçek, etrafa güzel kokular saçmaya başlamış. Su da çiçeğe karşı içinde bir şeyler hissetmeye başlamış, bir süre sonra o da çiçeğe aşık olduğunu anlamış. Günler ve aylar birbirini kovalamış. Çiçek “Acaba su beni sevmiyor mu?” diye düşünmeye başlamış. Çünkü su, çiçekle pek ilgilenmiyormuş. Çiçek suya “Seni seviyorum.” diyor, su da “Ben de seni seviyorum.” diyormuş. Çiçek sabrederek sonuna kadar beklemiş. Çiçeğin suya olan yakın ilgisine rağmen sudan bir karşılık göremiyormuş. 


Beklediğini alamayan çiçek artık etrafa o güzelim kokularını saçamaz olmuş. Son kez suya “Seni çok seviyorum.” demiş. Su “Ben de seni seviyorum.” demiş. Bir zaman sonra çiçek hastalanıp yataklara düşmüş, rengi solmuş, yüzü sararmış. Su çiçeğe yardımcı olmak için başını bekliyormuş. Sonunda çiçeğin ölümü yaklaşmış. 
Çiçek son bir kez başını döndürerek suya “Seni çok seviyorum." demiş. Su, sevgilisinin bu zor durumu karşısında son çare olarak sevdiğinin 


“Düşünce ve yüreklerde devrim yapamadığımız sürece kalıplarımız ve kalplerimiz sıkışmaya devam edecektir. 
Gelin bir sevgi köprüsü kuralım. 
Görünmeyen kablolarla gönüllerimizi birbirine sıkıca bağlayalım.” 


günden güne eriyip yok olmasına dayanamayarak doktor çağırmış. Doktor çiçeği bir güzel muayene etmiş ve “Hastanın durumu ÜmitsiZ, artık elimizden bir şey gelmez.” demiş. 


Su, sevdiğinin ölümüne sebep olan hastalığın ne olduğunu merak etmiş ve sormuş. Doktor, suya şöyle bir bakmış ve “Çiçeğin bir hastalığı yok, bu sadece susuz kalmış.” demiş. Su, sonunda sevgilisine sadece “Seni seviyorum.” demesinin yetmeyeceğini anlamış ama canından çok sevdiği aşkını da kaybetmiş. Sular bunun üzüntüsüyle akar dururmuş. Suyun akarken çıkardığı sesleri, suyun sevgilisine yürek acısıyla yaktığı ağıtıdır derler. 


Düşünce ve yüreklerde devrim yapamadığımız sürece kalıplarımız ve kalplerimiz sıkışmaya devam edecektir. Gelin bir sevgi köprüsü kuralım. Görünmeyen kablolarla gönüllerimizi birbirine sıkıca bağlayalım. Yaşadığımız yerlerin uzak ya da yakın olup olmaması önemli değil. Önemli olan yürek yakınlığı olsa gerek. Gönüllerde sevgi ile yaşamak duasıyla... 
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